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1001 Temel Eser'i 
iftiharla sunuyoruz 
Tarihimize mânâ, mill€ benliğimize güç katan, kütüphaneler dolusu birbirinden seçme eserlere sahip bulunuyoruz. Edebiyat, tarih,sosyoloji fel - sefe,folklor gibi mill£ ruhu geliştiren ona yön veren konularda"'Gerçek eserler" elimizin altındadır. Ne var ki, elimizin altındaki bu eserlerden ço-Zunlukla istifade edemeyiz. Çünkü devirler değişmelere yol açmış, dil degişmiş, yazı değişmiştir. 

Gözden ve gönülden uzak kalmış, unutulmaya yüz tutmuş (Ama değerinden hiçbir şey kaybetmemiş, çoğunlu- 
Zu dahada önem kazanmış) binlerce 


cilt eser, bir süre daha el atılmazsa, tarihin derinliklerinde kaybolup gideceklerdir. Çünkü, onları derleyip - toparlayacak ve günümüzün türkçesi ile baskıya hazırlayacak değerdeki kalemler, gün geçtikçe azalmaktadır. 


Bin yıllık tarihimizin içinden, süzülüp gelen ve bizi biz yapan, kültürümüzde "Köşetaşı" vazifesi gören bu eserleri, tozlu raflardan kurtarıp, nesillere ulaştırmayı plânladık. 


Sevinçle karşılayıp, ümitle alkışladığımız "1000 Temel Eser" serisi, 
Milli Eğitim Bakanlığınca durdurulunca, bugüne kadar yayınlanan 66 esere yüzlerce ek yapmayı düşündük ve "Tercüman "1001 Temel Eser" dizisini yayınlamaya karar verdik. "1000 Temel 
Eser" serisini hazırlayan çok değerli bilginler heyetini,yeni üyelerle genişlettik. Ayrıca 200 ilim adamımızdan yardım vaadi aldık. Tercüman'ın yayın hayatındaki geniş imkânlarını 1001 
Temel Eser için daha da güçlendirdik. 
Artık karşımza gururla, cesaretle çıkmamız, eserlerimizi gözlere ve gönüllere sergilememiz zamanı gelmiş bu lunuyor. 


Mill£ değer ve mânâda her kitap ve her yazar bu serimizde yerini bulacak, hiçbir art düşünce ile değerli değersiz,değersiz de değerli gibi ortaya konmayacakltır. Çünkü esas gaye bin yıllık tarihimizin temelini, mayasını gözler önüne sermek, onları lâyık oldukları yere oturtmaktır. 


Bu bakımdan 1001 Temel Eser'den maddi hiçbir kâr beklemiyoruz. Kârımız sadece gurur iftihar, hizmet zev- ki olacaktır. 


Kemal ILICAK 


Tercüman Gazetesi Sahibi 


Tarihimizin acı sayfalarından biri olan Balkan Savaşı, vatanını seven her Türk'ün kalbini hâlâ elemle titretir. Kaybedilen topraklar, düşman ayak. 
ları altında kalan ırkdaşlarımız, savaş sırasında Bal kan milletlerinin, Türk halkına yaptıkları korkunç mezalim ve kefensiz toprağa gömülen onbinlerce şehidimiz aklımıza gelir. İçimizdeki Moskof uşakla rı, bu zulümleri unutturmak, dinimizi ve ırkımızı yok etmek için asırlarca çalışan düşmanlarımızı, bugün bize sevimli göstermeye çalışmaktadırlar. Türk evlâdı irkına bu derece kastedenleri unutacak, affe. 
decek kadar nankör olamaz. Gerektiği zaman şanlı ecdadına yakışır şekilde ölmesini bilecektir. Mukad. 
desatına, milliyetine bağlı gençlerin mevcudiyeti ve çoğalması bunun delilidir. i 

Türk milletinin tarihinde, hiç bir devlete nasip “olmayan, büyük şan ve şeref levhaları vardır. Bun. 
ları okumak, yazmak, anlatmak şüphesiz her zaman hepimize gurur ve kıvanç verir. Bunun yanında uğradığımız (o mağlübiyetleri ve bu mağlübiyetlere tesir eden sebepleri inceleyerek, doğru olarak, hislere. 
kapılmadan gelecek nesillere aktarmamız da milli ve tarihi bir görevimiz olmalıdır. i 

İşte böyle bir ihtiyacı karşılamak ve uğradığımız mağlübiyetlerden tecrübe ve ibret almak düşünce. 
siyle Hafız Hakkı Paşa'nın «Bozgun» adlı eserini bugünkü dile ve yazıya çevirip, neşrini uygun gördük. 
«BOZGUN» bilhassa kahraman Türk Ordusu'nun bü. 
tün mensupları tarafından okunup, üzerinde durul ması her bakımdan faydalı olacaktır. Acı dersler sonunda alacağımız ibret ve tecrübeler istikbaldeki galibiyetlerimizi sağlayacaktır. 


NOT: Dip notu olarak, sayfa altlarında yıldız ile yapılan açıklamalar, Hafız Hakkı Paşa'ya aittir. 1'den başlamak suretiyle devam eden numaralı dipnotları bizim sonradan yaptığımız açıklayıcı mahiyetteki ilâvelerdir. a 


HAFIZ HAKKI PAŞA (1879 — 1915) 


İmparatorluğumuzun son yıllarında rol oynamış kumandanlardan birisi de Hafız Hakkı Paşa'dır. 


Manastır'da 1879 yılında doğan Hafız Hakkı, burada askeri idâdiyi bitirdikten sonra İstanbul'a gelerek Harb Okulu'nu ve Harb Akademisini bitirdi. 1902 yılında kurmay yüzbaşı oldu. Enver Paşa ile aynı yıl ve aynı sınıftan kurmay olmuşlardır. Bundan sonra devrin modasına uyarak, Hafız Hakkı da İttihad ve Terakki Partisine girmiş ve İkinci Meşrutiyet inkılâbının hazırlıklarında görev almıştır. Viyana'da askeri ataşelik görevi ile bulunduğu sırada, Otuzbir Mart Vak'ası çıkınca, bu görevinden ayrılıp Selânik'te toplanan Hareket Ordusu'na katılmıştır. Olayların bastırılması üzerine tekrar Viyana'daki görevine dönmüştür. 


Enver Paşa herşeye hâkim olunca, aynı zamanda kendisi gibi saraya damad olan bu ittihatçı arkadaşını umumi karargâha alarak, Erkân-ı Harbiyeli Umumiye ikinci reisliğine tâyin ettirmiştir. Bu sırada Balkan Savaşı yaraları az çok sarılmaya başlamış, kaybolan ordu yerine yeni bir ordu teşkili için uğraşılıyordu. 
Ne yazık ki bu ordu da, Enver Paşa'mn hesapsız karariyle Çanakkale'de ve Sarıkamış'ta mahvolacaktır. Avrupa ise kaynıyordu. Büyük devletler arasında bir savaşın çıkacağını herkes anlamıştı. İtidal sahibi münevverler, çıkacak herhangi bir savaşta tarafsız kalmayı istiyorlardı... Erkân-ı Harbiye İkinci Reisi Hafız Hakkı Bey de Alman taraftan olmakla beraber itidal ile hareket ediyor ve harbe girmeye taraftar gözükmüyordu. Nihayet 28 Haziran 1914'te 1. Cihan Savaşı patlak vermesi üzerine, başkumandan vekili (Başkumandan, Anayasa'ya göre Padişahtır.) Enver Paşa hemen, vakit kaybetmeden Almanlar safında savaşa girmek taraftan idi. Ali İhsan Sâbis'in «Harb Hatıralarım» adlı eserinden anladığımıza göre Hafız Hakkı'nın, Enver Paşa'yı devletin harbe girmemesi için devamlı ikaz ettiği anlaşılmaktadır. Bu ikazların fayda vermediği, 
28 Temmuz 1914'te yapılan Türk—Alman ittifakı ile 
görülüyor. Türk—Alman ittifakını sadece Enver Paşa, Sadrazam Said Halim Paşa, Talât ve Halil beyler biliyorlardı. Nâzırlar ve vekillerin haberi yoktu. Hafız Hakkı, Bulgaristan'ın ittifaka alınması işini yerinde incelemek üzere, 6 Eylül 1914'te Bulgaristan'a gitmiş ve dönüşünde bir rapor vermiştir. Bu raporda, Bulgarlarda müthiş bir Türk düşmanlığı olduğu, çoğunun Rus taraftarı bulunduğu ve harbe girmeye karar verme- 


dikleri, bu sebeple hemen harbe girmektense hiç olmazsa bahara kadar beklememiz lâzımdır denilmektedir. Enver Paşa, Hafız Hakkı'nın müdahalesinden kurtulmak için 25 Ekim 1914'te bir görevle Berlin'e gönderdi. Alman Bronzart Paşa ile Berlin'e giden Hafız Hakkı, Türkiye'nin askeri durumunu ve noksanlarını belirtecek, harbe bir müddet daha giremeyeceğimizi 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bildirecekti. Bu gönderme işini Enver Paşa'nın plânladığı anlaşılıyor. Hakikaten Hafız Hakkı'nın ayrılışından bir kaç gün sonra, 29 Ekim 1914'te Enver, Talât, Cemal üçlüsünün aldığı kararla Alman amirali Suşon'un, Rus limanlarını topa tutmasiyle Türkiye I. Cihan Savaşına girmiş oluyordu. İstanbul'a dönen Hafız Hakkı Al manlara ve Enver'e çok kırılmıştı. Hafız Hakkı Bey'i üzen diğer bir mesele de aynı sınıftan kurmay çıktıkları halde, Enver'in Paşa, kendisinin daha yarbay rütbesinde bulunmasıdır. Bu üzüntüsünü bazı dostlarına açıklamıştır. 1914 Kasım ayı sonlarında doğudaki üçüncü ordu kumandanı Hasan İzzet Paşa'dan bir rapor gel di. Bu raporda bazı hakikatler açıklanarak ordumuzun taarruz kabiliyetinin zayıf olduğu, cephane azlığı bil diriliyordu. Yerinde bir inceleme yapmak üzere Hafız Hakkı Bey'in gönderilmesi kararlaştırıldı. Bu gönderme işinde Almanların rol oynadığı muhakkaktır. Çünkü kendilerine muhalif olan subayları, İstanbul'da Enver Paşa'nın yanında tutmak işlerine gelmezdi. Daha önce de bu yüzden Albay Mahmud Kâmil Bey'i uzaklaştırmışlardı. Hafız Hakkı Bey'in gizli görevi, Enver Paşa'nın Kafkas cephesinde yapacağı taarruz harekâtını önceden, yerinde tespit etmesi olacaklı. Üçüncü Ordu'ya gitmek üzere yola çıkan Hafız Hakkı Bey, yolda albaylığa terfi ettirildi. Erzurum'a varan Hafız Hakkı” nın o zamana kadar takip ettiği itidal ile hareket etme fikrinden ayrıldığı görülüyor. Enver Paşa'ya yolladığı raporlarda savaş taraftarı gözüktüğü ve rütbesinin ter. 
fi ettirilmesi halinde, hemen Ruslara karşı harekete geçeceğini bildiriyordu. Hakikaten onuncu kolordu kumandanı olan Albay Hafız Hakkı, Ruslardan Oltu şebrini geri almayı başarınca tuğgeneral yapılarak arzu ettiği paşalık rütbesine kavuştu. 8 Ocak 1915 yılında da Hasan İzzet Paşa'nın yerine Üçüncü Ordu Kumandanlığına getirilmiştir. Aldığı görev üzerine kışın dağlar üzerinden Sarıkamış seferinin yapılabileceğini Enver Paşa'ya bildirmesi affedilmeyecek bir hatasıdır. Hafız Hakkı Paşa, menfi bir rapor göndermiş olsaydı, Enver Paşa belki de Sarıkamış seferini yapmayacak ve yüzbine yakın vatan evlâdı ölmeyecekti. 


Hafız Hakkı Paşa, Hasankale'de iken orduda çıkan tfüs hastalığına tutuldu. Erzurum'a nakledilerek tedavisine çalışılmış fakat kurtulamayarak 12 Şubat 1915”. 
te ölmüştür. 


Ali İhsan Sâbis Bey'in Hafız Hakkı Paşa hakkında- ki mütalâası aynen şöyledir: 


«Bu paşalıktan ve ordu kumandanlığından . ne kendisi istifade edebildi ve ne de kendisini sevenlerin ve kumandası altında bulunanların yüzü güldü. Esasen böyle bir felâkete mümkün olduğu kadar mâni ol mak için İstanbul'da iken bizzat çok çalışmış idi. Fakat -Alman entrikası onu karargâh-ı umumiden uzaklaştırınca, mukadderatın hâkim eli Erzurum'da Hafiz Hakkı'yı hayal peşinde koşturdu. Evvelki muvazeneli hesapları unutarak, kışın karlı dağlarındaki ileri hareket zorluklarını hiçe sayarak bahtım ve tâlihim belki bu Turan yolundadır, diyerek o zamanki Türkiye” nin tâkatı haricinde hülyalara kapıldı. Bununla beraber sade vatanın yükselmesi için feragatle çalışmış, fakat yanılmış olan bu kıymetli, vatansever, temiz mefküreci ve bir kahraman gibi ölmüş şehidi hürmetle anmak borcumuzdur. Çünkü o askerlerine yardımda feragatle çalışmış ve bu yolda şehit düşmüştür. Mukadderat ona ezeli düşmanımızla çarpışırken askerleri arasında şehit olmayı nasib etmiştir. Gençleştirilmiş olan ordumuzun, Hafız Hakkı Paşa'nın ölümüyle kıymetli bir uzvunu kaybettiğine şüphe yok idi. Herkes asker ve subay olabilirdi. Fakat bunların arasında kaç tanesi bilgili ve liyakatlı, azim ve metanet sahibi, seciyeli bir kumandan olabilirdi. Merhum, Sarıkamış seferinin kışın yapılmasında inkâr edilemeyecek derecede zararlı bir rol oynamış olmakla beraber, vakitsiz ölümü vatan için çok ağır bir kayıp idi.» 


Hafız Hakkı Paşa'nın neşredilmiş diğer bir eseri «Şanlı Asker» adlı kitabıdır. 


BALKAN SAVAŞI (1912 — 1913) 


Hafız Hakkı Paşa «Bozgun» u Balkan Savaşı üzerine yazdığından, o günün Türkiye'si hakkında kısa bir açıklama yapmak gerekmektedir. 


1890 yılında II. Abdülhamid Han'ın idaresine karşı gizli bir cemiyet olarak kurulan İttihâd ve Terakki Cemiyeti, kısa zamanda gelişti. Balkanlarda en mühim kuvvet olarak 11. Meşrutiyetten önce IlI. Ordu bulunuyordu. Balkan komitacılariyle uğraşan bu ordunun Subayları çoğu genç idiler. Selânik ve Manastır'da şubeleri açılan İttihâd ve Terakki adlı bu gizli cemiyete HI. Ordu'nun hemen hemen bütün subayları girdi. 
Binbaşı Enver, Yüzbaşı Niyazi, Posta-Telgraf kâtibi Tal'ât cemiyetin en ileri kimseleriydiler. Orduya dayanmaları kuvvetlerini arttırıyordu. Kendilerine karşı gelenleri temizlemeye başladılar. Selânik Merkez Ku- 
,mandanı vuruldu, Manastır Polis Şefi Sami Bey öldürüldü. Enver dağa çıkarak alenen isyan etti. Arkasından Niyazi Bey de kendi kuvvetleriyle dağa çıktı. TI. 
Abdülhamid Han aleyhine, müthiş bir propagandaya giriştiler. İsyanı bastırmak için gönderilen Şemsi Paşa Manastır'da öldürüldü. Aynı görevle gönderilen Tatar Osman Paşa, ittihâdçılar tarafından dağa kaldırıldı. 
Bu hareketler üzerine 11. Abdülhamid Han 23 Temmuz 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1908'de 11. Meşrutiyeti ilân ettiğini bildirmiştir. İlk seçimleri silâh ve dipçik zoruyla İttihâdçılar kazandılar. 
Meclis-i Mebusan 17 Aralık 1908'de açıldığı zaman 266 
milletvekilinden 140 tanesi Türktü. Geri kalanı azınlıkların çıkardığı milletvekilleriydi. Bunlar meclise gelince kendi emel ve gayelerinin tahakkuku için çalışmaya başladılar. Böylece İttihâdçıların, İttihâd-ı Anasır 


(İmparatorluk dahilinde yaşayan bütün ırkları bir mil let halinde birleştirme) düşüncelerinin boş olduğu görüldü. Bundan sonra Türkçülüğe sarılacaklardır. İttihâdçılar her işe karışarak, kendilerinden olmayan Kâmil Paşa'yı sadaretten uzaklaştırıp, Hüseyin Hilmi Paşa'yı tâyin ettirdiler. Bu arada ittihâdçılara karşı muhalefet genişliyordu. Muhalefete tahammülleri olmayan İttihâdçılar, gazeteci Hasan Fehmi Bey'i köprü üstünde vurdurdular. Nihayet İttihâd ve Terakki tarafından meşrutiyeti korumak üzere İstanbul'a getirilip, Taşkışla'ya yerleştirilen avcı taburları 31 Mart ayaklanmasını yaptılar. Mahmut Şevket Paşa kumandasında Selânik'ten gelen Hareket Ordusu, İstanbul'a ulaştı. Hareket Ordusunda uzun yıllar Türk askerleriyle çarpışmış ve binlerce masum halkın kanına girmiş Yunan, Bulgar, Sırp çetecileri vardı. 

İstanbul'daki Birinci Ordu kumandanları bu durumda Sultan Abdülhamid'den Hareket Ordusunu dağıtmak için izin istediler, hattâ ayaklarına bile kapanan paşalar olduğu halde Sultan Abdülhamid, asla Müslüman kanı dökemeyeceğini bildirmesi üzerine karşı durulmadı. Hareket Ordusu tarafından, binlerce insan öldürüldü. Yıldız Sarayı yağma edildi. 31 Mart (13 Nisan 1909) vak'ası bir çok kimseler tarafından İttihâdçıların, Sultan Abdülhamid'i devirmek için başvurdukları bir tertip olarak kabul edilmektedir. Ve ayrı: ca siyonizmin, İttihadçılar üzerindeki tesirine dayanarak, Filistin'in Yahudiler eline geçmesinin ancak Sultan Abdülhamid'in yıkılmasiyle mümkün olacağı noktasına işaret edilir. Hareket Ordusu Kumandanı Mahmut Şevket Paşa, duruma hâkim olunca Padişahın hal'i için karar alındı. Hal'i tebliğe memur heyet arasında Selânik milletvekili Yahudi casusu Emanuel Karaso'- nun, Ermeni ihtilâlcilerinden Aram, daha sonra isyan eden Arnavut Esad Toptani Paşa gibi hainlerin bulunması, milli tarihimiz için hakikaten bir yüz karasıdır. 
İttihatçıların bundan sonra yaptıkları Sultan Abdül hamid'i kötüleme gayretleri zamanımıza kadar  gelmiştir. Biraz sonra eserini okuyacağımız Hafız Hakkı Paşa da ittihadçılardan olduğu için, bazı yerlerde Sultan Abdülhamid'e çatmaktan kendini alamamamıştır. 
Bunun yanında Sultan Abdülhamid'in açtığı çeşitli o- 
'kullar, kurduğu müesseseler, bayındırlık eserleri, su tesisleri, yol, köprü, İstanbul ve Çanakkale boğazları tahkimatları, dış borçların çoğunun ödenerek devleti büyük bir yükten kurtarması gibi büyük ve faydalı işlerine hiç dokunmamıştır. 


Sultan Abdülhamid Han'ın yerine geçen V. Mehmed Reşad, İttihadçıların her isteğine boyun eğmiştir. 
Bu arada emperyalist İtalya, hiç bir hakkı ve selâhiyeti olmadığı halde Trablusgarp ve Bingazi bölgemize asker çıkararak fiilen savaşa girişti. İttihadçıların tecrübesizlikleri ve bilgisizlikleri yüzünden memleket öyle karışık bir hale gelmişti ki, Sultan Abdülhamid 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idaresi çoktan aranır olmuştu. Tarafsız münevverler bu hale sebep olan İttihadçıların derhal çekilmelerini istiyorlardı. Orduda da bazı subaylar İttihadçılardan soğumuşlar ve «Halâskârân-ı Zabitân Gurubu» adiyle onlara karşı bir teşekkül meydana getirmişlerdir. Bunlara göre «Osmanlı Devleti, süratle yıkılmaktadır. 
Meşrutiyet gerekli şekilde tatbik edilmemektedir. Ordu siyaset dışına çıkmalıdır.» Bilhassa Rumeli'deki Arnavut subaylar bu Halâskârân Grubuna girdiler. İttihadçıların daha önce yalnız Müslüman Arnavutlardan .silâh toplaması onları soğutan sebeplerin başında geliyordu. Sadrazam Said Paşa istifa edince, Gazi Ahmed Muhtar Paşa 22 Temmuz 1912'de Sadrazamlık mevkiine getirildi. Durumun nâzikliği dolayısiyle İttihadçı mebuslar, Muhtar Paşa'ya güve oyu vermek zorunda kaldılar. 


Balkan devletlerinin ittifak için çalışmaları 


Bilhassa Bulgarlar, Osmanlı Devleti'nin bu karışık durumundan faydalanıp Edirne ve Makedonya gibi yerleri almak istiyorlardı. Bunu yalnız yapamayacaklarını bildikleri için, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ nezdinde teşebbüse geçti. Bulgaristan'ın büyümesini iste meyen Sırbistan ve Yunanistan bu teklifi önce iyi «.karşılamadılar. Hattâ Osmanlı Devleti ile anlaşmak istediler. Osmanlı Devleti başındakilerin ilerisini göremeyişi bu anlaşmaya mâni oldu. Osmanlı Hükümeti 
1910 yılında çıkarmış olduğu kiliseler kanunu ile Sırp, 
Bulgar ve Yunanlıları anlaştırması onların birleşmesine âdeta yardım eder bir hareket oldu. Halbuki. Sul 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tan Abdülhamid Balkan milletleri arasında böyle mühim ve büyük bir ihtilâfın mevcut bulunması için yıl larca bu kanunu çıkarmamıştı. Kiliseler kanunu Bal kan milletlerinin ittifakını temin etmiştir. İttihadçıların adamı Said Paşa'nın sadaretinde yapılan gaflet ve hatalardan biri de, Sırbistan'ın Avrupa'dan getirmek istediği modern topların, Avusturya'nın geçişine izin vermemesi üzerine Selânik'ten Belgrad'a geçişine Osmanlı Hükümetinin müsaade etmesidir. Bu toplar Balkan Savaşında Türklere karşı kullanılmıştır. Bu arada ezeli düşmanımız Rusya, Balkan devletlerini, Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtarak, onların birleşmelerini sağlamaya çalışıyordu. Bu hâdiseler cereyan eder- 


ken Harbiye Nâzırı Nâzım Paşa Rumeli'deki 120 tabur askeri (75 bin kişi) terhis etti. İtalyan savaşının devamı etmesi de Balkan devletlerine cesaret verdiğinden nihayet aralarında 1912'de gizli bir anlaşma yaptılar. Bu ittifaka Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ hükümetleri katılmışlardır. Hariciye Nâzırı Asım Bey, Balkanlıların asla tecavüz etmeyeceklerini Mecliste söylemişti. Daha sonra onun yerine geçen Ermeni Gabriel Noradunkiyanı'n da Rumeli'deki askerin terhis edilmesinde rolü vardır. Türkiye işte bu şartlar altında Balkan Savaşına giriyordu. İttihad ve Terakki, şiddetle savaşa taraftardı. Halbuki Gazi Ahmed Muhtar Paşa Hükümeti, Arnavutluk'ta asayişi temin edip, Makedonya'da ıslahat yaparak, Balkan devletlerine savaş bahanesi bırakmamak niyetindeydi. Bal- 
“kan devletleri bunu haber alınca, derhal seferberliklerini ilân ederek sınırlarımıza asker sevkine başladılar. 
İttihad ve Terakki Partisi de İstanbul'da talebeyi ve 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halkı tahrik ederek harb lehinde nümayiş yaptırdı. 
8 Ekim 1912'de Karadağ Hükümetinin Türkiye'ye savaş açmasiyle, Balkan Savaşı başlamış oldu. Daha sonra Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan Türkiye'ye savaş açtılar. Bu durum karşısında hükümet iki cephe- de savaşmamak için İtalya ile 15 Ekim 1912'de Uşi anlaşmasını yaparak Trablusgarp ve Bingazi'yi onlara bırakmıştır. Bundan sonra Balkan Savaşı bütün şiddetiyle başladı. Bulgarlara karşı hazırlanan ordunun kumandanlığına Abdullah Paşa, Edirne müdafaasına Şükrü Paşa tâyin edildiler. Müttefiklerin askeri kuvveti beşyüz bin'in üzerinde olduğu halde Türk askerinin mevcudu ancak ikiyüz elli bin civarında bulunuyordu. Bulgar Başkumandanı Savof, Kırcaali bölgesinde- ki Türk kuvvetlerini yenerek, Kırklareli civarına yaklaştı. Burada Abdullah Paşa idaresindeki Türk kuvvetleriyle yaptığı savaşı kazanarak, Lüleburgaz'a doğru ilerlemeye başladı. Ordumuzda savaş gayretini particilik yok etmişti. Subayların politikaya karışmaları ordumuzu temelinden sarsmıştı. Bazı ittihâdçı subayları politika o hale sokmuştu ki, bunlar Başkumandan Nâzım Paşa İttihadçı olmadığı için, muvaffak olmasın diye savaşmıyorlardı. Vatanın elden gitmesi bile onla- 


rın ihtiraslarını dindiremiyor, zavallı asker arada eriyip gidiyordu. Bulgarlarla Lüleburgaz'da yapılan savaştada mağlüp olduk. Düşman Çatalca'ya doğru ilerlemeye başladı. Diğer cephelerde durum da aleyhimizde idi. Yunanlılar kuvvetlerimizi yenip, Selâniğe girdiler. 
Selânik Kumandanı Hasan Tahsin Paşa, tek kurşun atmadan, kolordusu ile beraber teslim oldu. Sırplar Arnavutluğu işgal ettiler. Kasım 1912'de cephelerimiz çökmüş bulunuyordu. 


Yalnız Yanya, İşkodra, Edirne kahramanca müdafaada bulunuyorlardı. Türk Ordusu Çatalca hattında toplanmıştı. Bulgarlar müteaddit defalar burasını zorladılar. Fakat her defasında püskürtülüp geri çekildiler. 
Bu arada Yunanlılar Ege adalarını işgal ettiler. Aralık 1912'de Bulgarlarla mütareke yapıldı. Barış için Londra'da bir konferans yapılması kararlaştırıldı. Türkiye evvelce büyük devletlerin verdiği garantiye dayanarak eski sınırları üzerinde duruyordu. Savaştan önce İngiltere olsun, Fransa olsun, «Savaş sonunda hangi taraf galip gelirse gelsin, sınırlar aynı kalacaktır» demişlerdi. Bunu söylerken savaşı Türklerin kazanacağını tahmin etmişlerdi. Balkan devletleri kazanınca verdikleri bu sözü unutuverdiler. Konferans dağıldı. Edirne'de Şükrü Paşa hâlâ dayanıyordu. Halk açlıktan perişan olmuştu. Ot, kedi ve fareler bile yeniyordu. 29 Ekim 1912” de Ahmed Muhtar Paşa istifa edip, yerine Kâmil Paşa sadrâzam olmuştu. Bundan endişelenen İttihâdçılar Hükümeti yıkmaya giriştiler. Evvelâ tarafsız olan Nâzım Paşa'yı elde ettiler. Orduda nüfuzları olduğundan idareyi tamamen ele almak istediler. Bu maksatla 23 Ocak 1913'te tarihe Bâb-ı Âli Baskını diye geçen olayı ter. 
tiplediler. Enver Bey sekiz on fedai ile bir baskın yaptı. Harbiye Nâzırı Nâzım Paşa da böyle bir şey beklemiyordu. Sert bir çıkış yapınca, bir kurşunla yere serildi. Sadrâzam Kâmil Paşa zorla istifa ettirildi. İttihâdçıların isteği ile Mahmut Şevket Paşa sadarete geçti. Savaşlar tekrar başladı. Mahmut Şevket Paşa'nın 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sadrâzamlığı devresinde Edirne, İşkodra ve Yanya kaleleri' düştüler. Edirne Kalesi Kumandanı Şükrü Paşa tam 155 gün şehri kahramanca müdafaa etmiş sonunda açlık sebebiyle teslim olmuştur. Bulgar Kralı Ferdinand, kendisini tebrik edip kılıcını iade etmiştir. 
Esaretten kurtulduktan sohra İstanbul'a dönen Şükrü Paşa İttihâdçı olmadığından emekliye sevkedilmiştir. 
Bâb-ı Âli baskınından sonra bütün kuvvet ve kudret İttihâdçıların eline geçmiş oldu. Fakat düşmanlara karşı hiçbir şey yapamadılar. Nihayet 30 Mayıs 1913'te tarihimizin en kötü anlaşmalarından biri olan Londra Muahedesi imzalandı. Bu muahede ile bütün Balkanlar ve Edirne elimizden çıkmış oluyordu. 


11 Haziran 1913'te Sadrâzam Mahmud Şevket Paşa öldürülünce yerine İttihâdçı Sait Halim Paşa geti rildi. Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi İttihâdçılara aradıkları fırsatı vermiş, kendilerine muhalif olanları idam ve sürgün gibi cezalarla sindirerek memlekette tam bir istibdat ve terör havası meydana getirmişlerdir. O 


İkinci Balkan Harbi Başlıyor. 


Balkanlı müttefikler, Türklerden aldıkları toprakları paylaşamadılar. Bulgaristan bütün Makedonya'yı isteyince Sırbistan ve Yunanistan'la arası açıldı. Romanya da Bulgarlar aleyhine savaşa girdiler. Yapılan savaşlarda Bulgar orduları her yerde yenildiler. Türkiye de 21 Temmuz 1913'te bu fırsattan faydalanarak Edirne'yi kurtardı. Neticede Bulgaristan aldığı toprakları diğer devletlere bırakmak zorunda kalmıştır. Bundan sonra 29 Eylül 1913'te Bulgarlarla Türkiye arasın- 
'da İstanbul Anlaşması yapıldı. Buna göre; (Edirne, Kırklareli, Dimetoka Türklere, Dedeağaç, Batı Trakya Bulgarlara verilecek, Meriç, iki devlet arasında sınır, olacaktı. 14 Kasım 1913'te Yunanlılarla Atina Anlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya göre Yanya, Selânik ve Girit'in Yunanlılara ait olduğu kabul edilmiştir. 


Bu anlaşmalardan sonra devleti İttihâdçılar adına Enver, Talât ve Cemal Paşa üçlüsü idare ediyordu. 
1914 Ocak ayı başında kurmay yarbay Enver Bey birden paşa olarak Harbiye Nâzırı oldu. Paşa olduğunda otuziki yaşında bulunuyordu. Bu arada Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı Naciye Sultan'la evlenerek «damat» olmuştu. Ekim 1914'te Enver Paşa başkumandan vekili olarak bütün Osmanlı ordularının kumandanı oldu. 
Enver Paşa, orduyu gençleştirmek bahanesiyle okı- 
.demli binlerce subayı ayırdı. Ordularımız tecrübeli subaylardan mahrum kaldılar. 


İttihâdçılar tecrübe görerek makam ve mevki sabibi olmadıklarından iç ve dış olayları kavrayamamışlardır. Balkan Savaşında kaybettirdikleri Rumeli kıtası yetmiyormuş gibi 1914 yılında patlayan I. Cihan Savaşına hiçbir sebebe dayanmadan ve kimseye sormadan büyük bir sorumsuzlukla, Enver Paşa'nın Türk Milleti'ni savaşa sokması, tarihimizin en kötü hareketidir. 
Altı hafta içinde Almanya'nın mutlaka galip geleceğine inanan Enver Paşa, bu harpte yüzbinlerce vatan evlâdının mahvolmasına sebep olmuş ve neticede Rumeli'ye 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üzülürken, bu defa koca bir imparatorluk yıkılıp git- 
.miştir. İttihâdçıların da her biri bir tarafa kaçmışlardır. 
En sonunda Enver Paşa, siyonizme hizmet ettiğini anlamışsa da artık iş işten geçmişti. 


Türk askeri ve Türk Ordusu başa bağlı bir milletin çocuklarıdır. Bu maksatla vazifesini müdrik, milletin namusuna, mukaddesatına bağlı kumandânların idaresinde büyük zaferler kazanmıştır. Askerimizin Balkan Savaşında dünkü vilâyetimiz olan devletlerin karşısın: da mağlüp oluşu, yukarıda anlattığımız üzere, orduda mevcut ikilikten ve particilik zihniyetinin, devletin yüksek menfaatlerini düşündüremiyecek kadar kötü olmasındandır. İttihâdçıların maceraci tutumlariyle Şehid olan yüzbinlerce vatan evlâdının ruhları için, bugün ancak bir fatihâ yollayabiliyoruz. 


BOZGUN 


Yazan: 
HAFIZ HAKKI 


(Erkân-ı Harbiye Binbaşısı) 


«Düşman ayakları altında kalan, melül ve sitemkâr» «Bizleri bekleyen kız kardeşlerimizin ruhlarına...» 


BAŞLANGIÇ 


Rumeli'nin- ortasında, Perister'in (1) yalçın eteklerinde, çağlayanlar, ormanlar, bahçeler, yeşillikler içinde; bugün düşman ayakları altında sevimli bir Türk şehri var (*) Orada beyaz bir camiin, ince beyaz minaresinin dibinde, dallarına sarı güller sarılmış, küçük bir servinin gölgzsinde yirmi sene evvel biricik kardeşimi gömdüğüm; sarı saçlarını, elâ gözlerini, uçuk yüzünü, nârin zayıf endamını bir daha görmemek üzere kara topraklara bıraktığım zaman, gözümün önünde cihan zindan kesilmiş idi. Ondan sonra bir kumral saç, bir elâ göz, bir nârin vücud, ince bir servi, sarı bir gül gönlümü elemle titretir, ruhumda fırtınalar uyandırırdı. Benim benliğime, ruhuma, kalbime ezelden bağlı olan kardeşimi elimden alan ecel canımı almak için karşıma çıksa, gözümü kırpmadan üzerine atılır, bütün maddi, mânevi kuvvetlerimle uğraşırdım. 
Sevgili bir kardeşin ölümü, kalbimde bütün insanlar için sızlayan bir yumuşaklık, bir hassasiyet fakat öle me karşı ateşli bir husumet uyandırmış idi. 


(1) Bugünkü Yugoslavya devletinin güney sınırlarında bulunan dağlara verilen isimdir. 


(*J Manastır şehri. 


28 


Bugün Manastır'ın (2) Orizar ovasında, Gâvat ge çitlerinde, Pirlepe Dağları'nda (3) kardeşim kadar sev. 
diğim nice canlar yatıyor... Kumanova (4) tepelerinde, Kosova Sahrasında (5), Siroz'un (6) altın ovalarında yüzbinlerce kardeş ve kızkardeşimizin ruhları, bizlere vazifesini yapamayan bozgun âfetine kapılarak o candan aziz toprakları, düşmanlara bırakan orduya, melül ve sitemkâr bakıyor. 

Daha pek genç yaşımda, bir kardeş ölümünden yüreğimde duyduğum . garipliği, ruhumda hâsıl olan ateşli fırtınaları şimdi daha büyük, daha şiddetli, daha acı, daha ateşli, daha kanlı olarak duyuyorum. 

Şimdi Manastır'a pek benzeyen Bursa'nın zümrüd ovaları, ince uzun kavakları bana Manastır ovalarını hazin hazin hatırlatıyor. Şimdi bana Kızılırmak'ın uğul tusu, bir çok kadınlara, kızlara, ihtiyarlara mezar olan. 


(2) Manastır, bugünkü Yugoslavya topraklarında kalan eski bir Türk şehridir. 

(3) Manastır'ın kuzey kısmında bulunur. 

(4) Yugoslavya'nın Üsküp vilâyetine bağlı bir kasabadır. 

(5) Kosova, Yugoslavya'nın meşhur ovalarından biridir. 
Buranın Osmanlı Tarihinde büyük bir önemi vardır. 
Osmanlı orduları, Balkanlara yerleşebilmek. için. bu rada iki büyük savaş yapmıştır. Bu savaşlardan bi rincisi, Sultan I. Murad (Hüdavendigâr), idaresinde Sırp Kralı Lazar'a karşı yapılmış ve Osmanlıların zaferiyle sonuçlanmıştır. Savaş sonunda Sultan o. 
Murad şehit edilmiştir. (1389). Ikinci Kosova Savaşı ise Sultan II. Murad tarafından, 1448 yılında Maca Kralı Jean Hunyat idaresindeki oHaçlılar'a karşı 

- kazanılmıştır. 

(6) Yunanistan'ın kuzeyinde bulunan verimli topraklara 

sahip, Serez ovasının diğer adıdır. 
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koca Vardar'dan (7) bir sürü şühedânın müşterek ah-u 


vahı gibi geliyor. 


Yüksek hayaller, şairâne tasavvurlar uyandıran 


Bursa'nın Keşiş Dağı, Şelânik'in Beyaz Kale bahçesin- 


den beyaz şâhikalariyle görünen ve dünkü Yunan hududumuzda yükselen Olemp'i (8), Tesalya ovalarını (9), Çatalca'yı (10), Dömeke'yi (11) hazin hazin düşündürüyor. Manzarisiyle benliğime, ruhuma kuvvet veren Fâtih minarelerinden (12) bir sürü ruhlar bana «Ey Meş- 


(0) 


(8) 
(9) 


(10) 


Balkanlar'ın önemli nehirlerinden biri olup, suladığı bölge Vardar ovası adıyla bilinir. Vardar nehri Se 


lânik körfezinde denize dökülür. 


Yunanistan'daki Olimpos ismiyle anılan dağ: 


Orta Yunanistan'da bulunur, gayet verimli ovalardır. 


Yunanistan'ın oTesalya bölgesinde şimdiki Far. 
sala kasabasının Osmanlı idaresindeki adıdır. Büyük Çekmece gölü yakınında bulunan ve Balkan savaş. 
larına sahne olan Çatalca ile karıştırılmamalıdır. 


(11) Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde bulunan bir köy 


(12) 


dür. Burada Sultan II. Abdülhamid. devrinde 1897 yı lunda Osmanlı—Yunan savaşı yapılmış ve Yunanlıların mağlübiyeti ile neticelenmiştir. 


Fatih camii minarelerini kastediyor. 
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hed'i (13) bırakan bedbaht ordunun subayı! Hâlâ nasıl yaşıyorsun!» diyor. Bütün ordunun bozgunlukları omuzlarımı çökertiyor, yüzümü yerlere kapatıyor. Kan ağlayan kalbim kalan vatan parçalarının bütün güzellikleri için kardeşini kaybetmiş bir insan şefkatiyle titriyor. Güzel Rumeli'nin acı, ateşli hâtıraları bana Konya, Erzurum, Bağdat, Mekke için yavrusu çalınan bir kartal şefkati ve hırçınlığı veriyor. 


. Altın mehtaplar, gümüş çağlayanlar, zümrüd ormanlar, güzel göller, çiçekler, şakıyan bülbüller, cıvıldayan kuşlar, bana hep Osmanlılığın sevgili Rumeli'sini acı acı düşündürüyor. Yüreğimde Anadolucuğumuza büyük şefkat, mübarek Rumeli'yi çiğneyenlere ii ateşli fırtınalı bir husumet uyandırıyor. 


Artık benim için şafaklar kan, şebnemli gözyaşı, davul sesi inilti, musiki feryaddır.! 


ii Üçüncü Dünün Padişahı olan ve «Hüdavendigar 1/7 kabıyla şöhret bulan I. Murad, 1389 yılında, Haçlı ordusunu Kosova'da büyük bir mağlübiyete uğratmış tı. Harbin sonunda Miloş adlı bir Sırp asılzadesi pa dişaha, gizli bir şey söylemek bahanesiyle yanına yak laşıp hançerlemişti. Birinci Murad bu yara nelticesinde vefât edince nâşı Bursa'ya getirilmiş, iç organ ları tse Kosova sahrasına gömülüp, buraya sonra bif türbe yapılmıştı. 


'«Meşhedi Hidâvendigâr» veya «Meşhed» olarak bi-Ünen bu türbe hâlen mevcut bulunmaktadır. Bunun karşısında Sırplar, Miloş'un büyük bir heykelini yap. 
. maşlardır. 
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Artık benim için hayatın yegâne emeli, biricik gayesi ordunun namusuna sürülen kara lekeyi silmek ve inleyen esir kardeşlerimin bir gün imdadına yetişmektir. 


Bu kadar elemlerden bu kadar kara günlerden sonra beni yaşatan bu kadar lekeli bozgunluklardan sonra bu üniforma ile milletin karşısına çıkmak cüretini veren, içimi yakan, bu büyük emelin intikam ateşi ve Mik letle Ordunun gençliğinde gördüğüm ümid-i istikbâl nürudur. 


ORTAKÖY: 28 EKİM 1913 


BOZGUN İNSANLARI YILDIRIYOR 


 Bozgun, bu büyük âfet son felâketli seferimizde (14) orduyu ne kadar sarsmıştı. Kumanova'da Kırklareli'de Süloğlu'da Geçginli'de, Lüleburgaz'da Vize'de ve Pinar. 
hisar'da (15) hep orduya bozgun kâbusu çöker, vebâ gibi, kolera gibi müthiş, elektrik gibi çabuk orduyu istilâ ederdi. 


Bir çok kümananik gördükleri bozgunlar yüzünden ordudan büsbütün ümit kesmişlerdi. Kırklareli'deki büyük bozgunluk oradaki kumandana artık bu ordu dan bir hayır olmadığını nasıl olursa olsun, sulh' yapıl masını teklif ettirecek kadar yılgınlık vermiş idi. 


Birinci Kolordu'da 9 Ekim'de bir kaç taburda görülen bozgunluk, kolordu kumandanına 10 Ekim sabahı «Bu ordu ile harb edilemez» dedirtiyordu. 


(14) Yazarın «Son felâketli seferimizin dediği savaş Bal kan savaşıdır. 


(15) Yukarıda ismi geçen Kırklareli, Lüleburgaz, Vize, Pv narhisar, Süloğlu, Geçginli gibi şehir, 'kasaba ve köyler bu gün Trakya'mızda bulunur. Balkan Savaşı bu mantıkalarda cereyan etmiştir. , 


, F:3 


Herhalde cesaretine şüphe olmayan Mahmud Muhtar Paşa «bir Plevne (16) bir Gedikler'den (17) sonra bir Kırklareli bir Vize!... Hakikaten şaşılacak şey» diyordu. 
Bozgunluk, panik, orduyu o kadar yıldırmıştı ki, Çatalca'da Bulgar ordusu durdurulduktan sonra bile hâlâ kâbus gibi fikirlerden kaçmıyordu. Harbin sonlarına doğru Çatalca'dan ilerledikten, Bulgarlar Silivri'ye kadar çekildikten sonra da yine bozgunluk afetinden korkuluyordu. Bulgarlar son Edirne hücumlarını yaparken Çatalca, Kadıköy, Bigados cephesinden de taaruza kalkmışlardı. O zâman bir Bâlâ taburunda görülen bozgun- 
“luk orduda eski felâketli bozgunlukları hatırlatmış ve kumandanlığın orduya itimadını sarsmıştı. 

Acaba bozgunluk hakikaten bu kadar yılmağa deger bir âfet mi idi? Acaba bir çok bozgunluklar bizde ve başka ordularda tarihte görülmemiş, pek şaşılacak şey- 





(16) 1877 — 1878 Osmanlı — Rus savaşlarında büyük Türk kumandanı Gazi Osman Paşa'nın Plevne'de (Şimdiki Bulgaristan'ın kuzeyinde) çok üstün Rus ve Rumen kuvvetlerine karşı gösterdiği mukavemet. ve kahramanlık dost, düşman bütün devletlerce takdir edil miştir. Plevne müdafaası yıkılış devrinde bile başın “da iyi liderler bulduğu vakit ordumuzun nelere kadir olacağını göstermesi bakımından çok önemlidir. 


(17) Gedikler zaferi, son devrin en ünlü Osmanlı kumandanlarından Mahmud Muhtar Paşa'nın babası olan Ahmed Muhtar Paşa'nın (1839 — 1918), Doksan üç harbi denilen 1887 — 1878 Osmanlı — Rus savaşlarında Anadolu cephesinde Kars bölgesinde, Ruslar'a karşı kazandığı muharebedir. Gedikler zaferini kazanması üzerine Sultan II. Abdülhamid Han, Ahmed Muhtar ii ya «Gazi» ünvanını derik 


ler mi idi? Eğer hakikaten gördüğümüz bozgunluklar “milletin, ordünun artık büsbütün çürümüş olduğundan ileri geliyorsa, o halde üzülmeğe değerdi. Fakat ârızi her yerde görülüyor bir hastalık, bir dert ise o halde üzülecek şaşılacak bir sebep yoktur. Yalnız derdi ortaya çıkarmak ve ona göre devâsını bulmak lâzımdır. 


Bozgun, Tedavisi Kabil Bir Derttir. 


Tarih bize gösteriyor ki, bozgunluk, ilk çağdan beri mağlup ordulara da muzaffer ordulara da girmiştir. 


, Tâa... eski Yunanlıların muharebelerinde domuz sürüsünün hücumundan meydana gelmiş panikler görünür. 


Bizim en parlak meydan muharebelerimizden Kosova'da Niğbolu'da küçük bozgunluklar görürüz. Nâpolyon'u tarihe şan ve zaferle geçiren Marengo (18) mu». 
harebesinin başlangıçı dehşetli bir bozgunluktur. Eğer General Desse yetişip de büyük ve muntazam bir Kitle teşkil eden askeriyle bozguna uğramış firârilerin önüne , bir insan duvarı çekmese şanlı Marengo muzafferiyeti 

Bonapart için bir felâket olacaktı, 





ab Marengo, bu günkü İtalya devletinin kuzej kaldi bulunan bir köydür. Napolyon, Fransa imparatoru olmazdan önce 1800 tarihinde Marengo muharebesinde, Avusturya'lıları bozguna ele DENEK bir afer kazanmıştır. 


Fransız İstilâ Ordusunda Bozgunluk. 


1792 den 1815 senesine kadar, seferleri tetkik eden 
bir Fransız (*) cihanla uğraşan, Viyana, Berlin, Moskova" ya girmiş olan Fransız Ordularının yirmi dört senede, yalnız kendisinin sayabildiği üçyüz kadar bozgun (panik) tespit ediyor. 


İnsanlar harb tarihinin yalnız zekâ ve idmanına yarayan kısımlarını okur, yalnız verilmiş olan kararları ve onların dışardan görüşünü tâkibeder, harbin ruhundaki birçok çamurları, kanları, lekeleri, fırtınaları, her türlü 

güçlükleri yakından tetkik ve takib etmezse, şüphesiz ki o zaman ufak bir bozgun onu şaşırtır ve ipine "sevk eder. 


Harbin Ruha Ait Kısmını ihmal, Felâket Doğurur 


Harbin yalnız sanata ait kısmını takip edip, ruha ait cihetlerini ihmal etmek ekseriya uzun müddet sulh geçirmiş milletlerde görünür. Bu ise, her zaman büyük felâketler doğurur. i 


Almanlar 1870 seferinin en büyük meydan muharebesini (18 Ağustos 1870 Senpriva muharebesi) (19), Tahlil ve tetkik ederken orada en eğitimli en cesur, en zi- 





(*) Vauvillies, colomel de genie essais sur des noudelles - corsiderations unilitaires. 


(19) Almanya'nın 1870 yılında birliğini kurmâk için Fran- 
. sızlar'la yaptığı ve galibiyetle neticelendirdiği savaş-. 
tır, 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yade habsever askerin bile bozguna uğradığını gösteriyor. i 


“Almanlar için pek şanlı olanı 18 Ağustos gününde Senpriva hücumunda hassa alayına varıncaya kadar, cephenin her tarafında, küçük büyük otuzdan fazla pa- 
'nikler görünüyor. İşte bunun için Alman büyük erkân-ı harbiyesi (20) bu günü tavsir eden muazzam eserinde «Tarih-i harbte daima bozgunluklar görülmüştür» diyor. 


Alman Hassa Alayında Bozgun 


Hassa Alayının Senpriva hücümundan bahsederken harb meydanında askerde vakitsiz ric'atlar, bozgunluklar, panikler. görüldüğünü itiraf ediyor. Hassa Alayı as keri pek mükemmel, sulh mevcüdu kuvvetli, ikmal efradı 1866 seferini şan ve şerefle nihayete erdirmiş adamlardı. Bütün bunlara ve seferin başlangıcından beri Alman Ordusunun zaferler kazanmış olmasına rağmen yine panikler görülmüştür. 


Almanlar bunâ şaşmıyor, bundan yılmıyor ve harbi bütün acılığı ve tabii haliyle kabul ederek şöyle diyor: «İnsanların tabiatında büyük bir gâye için ölüme yürümek cüreti ve istidâdı bir değildir.» 


(20) Alman genel kurmayı. 


- Harbin Dehşeti, Bazı Erlerin Mücadele Azmini Aşınca Bozgun Bap 


Ekseriya taleb edilen işler askerin sinirlerinin mukavemet derecesini aşar (*), küçük veya büyük panik olur. Aynı muharebede, sağ cenahta, Mans Vadisinde (21) taarruz eden Alman askerinde akşama doğru, o kadar şiddetli bozgunluklar oluyor ki, ordusunun arkasında metanetle duran Prusya Kralına kadar döküntüler ge liyor. Süvariler, topçular birbirine karışıyor. 


Bozgun iyi, fena, galip, mağlüp her askere musal . Jat olur. 


Bozgunluk, panik öyle bir derttir ki, iyi, fena, talimli, intizamsız, galip, mağlüp her türlü askere musallat olur. İş bu derdi bilmek, sebeplerini anlamak ve şaşırıp kalmayarak, fazla yılmayarak, vaktinde çaresini bulmaktır. 


() 18 Ağustos 1870. Sahife 464, büyük erkânı harbiyenin eseri. 


(21) Fransa'nın' başşehri olan Paris'in güney batısında 'Sarthe nehrinin geçtiği vâdinin adıdır. 


Soğukkanlı Almanlar, galip geldikleri harblerde, sâkin İngilizler Boerler (22) karşısında, Ruslar, Japorlar son seferde bir çok panikler gördükten sonra artık son tecrübeler ve tetkikler harbte (o bozgunlukların askere ara sıra gelen sâri bir hastalık olduğunu göstermiştir. 

İşte bunun içindir ki Alman erkân-ı harbiyesinden Rus — Japon Harbi'ni (23) pek iyi tetkik eden bir zat, bu harbe ait hâtıratında «Noksan veya yanlış eğitim, fazla yorgunluk, fena beslenmek yüzünden harbte en sağlam disiplinin bile sarsıldığı görülürse, hayret edil memelidir. Bu yüzden sinirleri bozulan askere bu buhranlı zamanda ne vatan sevgisinin, ne namus ve itaat duygusunun, ne hüsn-ü niyetin bir tesiri görülmüyor ve panik oluyor.» (*) 


(22) Hollandalılar on yedinci asrın ikinci yarısında gemilerine üs oldrak Güney Afrika'da «Kap» bölgesini seç tiler. Burası zamanla gelişti. 

Avrupa'dan gelen göçlerle ve bu havalideki yerlilerin topraklarının zapdedilmesiyle Boerler ülkesi genişlemiştir. Daha sonra buraya İngilizler hâkim oldular. Boerler, İngiliz idaresinden kurtulmak için ta rihe «Boerler savaşı» olarak geçen istiklâl mücadele: lerini vermişlerdir. 1899 yılında başlayıp 1902 yılına kadar süren bu savaşlarda Boerler İngilizler'e büyük kayıplar verdirmişler ve zaman zaman bozğuna uğ ratmışlardır. Sonunda fazla takviye kuvvetleri alan İngilizler duruma hâkim olup, Boerler'i mağlüp etmiş. 
lerdir. 

(23) 1905 yılında Japonya ile Rusya arasında olan harptir. 
Pu savaşta Ruslar mağlüp olmuşlardır. 

(*) Alman Bronsarfon Şallendorf, Japon li Ordusunda altı ay, sahife 523. 


Eski tarihler, gerçek harbi tam olarak anlatmak. 
tan uzaktır. 


Harbi ekseriyetle barış zamanında bütün hakikatlariyle, acılıklariyle göremiyor, düşünemiyoruz. Eski tarihler harbin iç yüzünü göstermekten ziyade, âdeta şâirâne bir tasvir mahiyeti arzediyordu. Bu tarih ifadeleri ile, harbin gerçekleri arasındaki fark, hayal ile hakikat arasındaki fark gibidir. - 

İşte bunun için olacak ki, Onsekizinci asrın son yarısındaki bütün muharebeleri görmüş, yaşamış olan Avusturya generali (*). herhalde epey <.kötümser ol- 

. makla beraber, yine bir derece haklı olarak şöyle şikâyet ediyor: o «Bilmiyorum ki, bir zamanlar Roma ve Kartaca ordularının (24) gösterdiklerini kitaplarda okuduğumuz yüksek ruh hallerini, harikulâde cesaretleri uyandırmayı biz beceremiyor muyuz? Herhalde muhakkak olan bir şey varsa, daha muharebenin baş- 
.langıcında askerin yarısı ölü gibi oluyor. Öbür yarısının çoğu da pek soğukkanlı görünüyor.» 


(*J) Ligne, Prince Ezxtrail des plejuges militares. 

124) M.Ö. 1000 ilâ 800 yıllari arasında Doğu. Akdeniz kıyı sında bulunan Fenike şehirlerinden Tir (Sur) şehri, Kuzey Afrika'da şimdi'ki Tunus devletinin bulunduğu yerde, Kartaca kolonisini kurmuşlardır. Kartaca 2a manla gelişip zengin bir devlet olmuştu. İtalya'da kurulan Roma devleti, Kartaca'ya rakip bir duruma 

- gelince aralarında savaşlar başlamıştır. Tarihe Kar. 
taca veya Pön savaşları olarak geçen bu muhrebeler MÖ 260'te başlayıp, M.Ö 146 yılına kadar devam et miş olup, Roma'nın üstünlüğü ile son bulmuştur. 
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Nasıl insanlar, bütün iyilik ve fenalığı ile düşünen, hayatında aldanmazsa, harbi de böyle acı ve tatlı cihetleriyle tetkik eden, uğrayacağı güçlükleri, fenalikları, göreceği ric'atları, bozgunlukları tabii olarak telâkki eder, şaşırmaz, yılmaz. Hastanın hastalığını teşhis eden doktor gibi, hemen ilâcını verir; bozgunluğun büyümesine meydan vermeden çaresini bulur. 


- Bu yazılardan maksat, bozgunlukların meydana getirdiği yılgınlığı gidermeye çalışmak ve eski tarih sahifeleri ile son felâketlerimizin bazı kara sahifelerini karıştırmak suretiyle bozgunluk derdini ortaya dökmek ve mümkün mertebe devâsını bulmaktır. (*) 


— 





(*) Kanaatime göre bizim uğradığımız felâketler, asırlık dertlerin belirmesidir. Bu dertler iyice ortaya kon maz, teşhis edilmez ve tedavisi için sebatlı bir ihtimam gösterilmezse, bozgunluklar memleketi uçuruma sü rükler. Ordu içinde hapte ve tarihteki araştırmaları ma dayanarak bu dertleri göstermek ve çarelerini bul mağa bir çığır açmak için uğraşacağım. Bu külliyatın birincisini teşkil edecek olan şu kitabın yazılışında usülden ziyade fayda düşünüldü. Bu günkü derdimi. 
ze bir faydası olmayan kısımlar kısa geçildi. Bilâkis bu günkü derdimize devâ olacağır zannedilen bahisler fazla uzatıldı. 


BOZGUN VE TARİH 


Kuruluş ve gelişme devrimizde bozgunluklar: 


Bozgun, bu âfet, bu ateşli fırtınalı büyük dert, Osmanlı ordularına istilâ odevirlerinde bile musallat olmak istemişti. Bugün Sırplar'ın elinde kalan büyük hâkanımızın (25), bize Rumeli'yi Okazandıran Kosova . 
meydan muharebesinde, ordunun sağ kanadında öyle şiddetli bozgun olmuş idi ki, Yıldırım(26) soldan yetişmeseydi, vaziyet pek kötüleşiyordu. i 

Niğbolu'da (27) Yıldırım Bayezid'in Azab askerle- 





(25) Osmanlı Padişahlarından üçüncüsü olan Sultan 1. 
Murad (Hüdavendigâr) 1389 yılında Sırplar'la yaptığı 
1. Kosova savaşında şehit olmuştur. 

(26) Babası I. Murad'ın şehâdetinden sonra Kosova sahrasında padişah olan Yıldırım Bayezid Han (1389 — 

1402) 

(27) Haçlılar, Balkanlar'a yerleşen Türkler'i atmak için büyük ordular toplayarak Niğbolu'da Yıldırım Ba yezid ile 1396 yılında bir meydan muharebesi yaptı. 
lar. Haçlı ordusundan Fransız, Alman, Ingiliz, Leh, ,Venedik, Papa, Malar, Çek, Hırvat ve bâzı mil letlerin askerleri bulunuyordu. Zaferi kazanacakların' dan yüzde yüz emin olan Hristiyanlar, Türk ordusu karşısında öyle müthiş bir mağlübiyete uğradılar ki 

canını kurtarabilen az oldu. Mağrur kumandan ve asilzadelerin bir kısmı Yıldırım'a esir düştüler. 
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ri, Fransız şövalyeleri karşısında muharebenin başlangıcında bozgunluğa uğramıştı. 

Sultan Murad'ın Varna muharebesinde (28) asker birkaç defa bozulmuş ve bozgunluk herkesi o kadar yıldırmıştı ki, az daha Padişah, muharebe meydanını terkedecekti. Büyük Fâtih'in Obabasının ordularının Morova'da, İzladi Derbendi'nde, Yalvac'da (29), uğradığı  bozgunluklar geniş yürekli opadişahı tahtından usandıracak dereceyi bulmuştu, 

Bize tabii hududumuzu kılıcıyla çizmek isteyen Fâtih bile Belgrad önünde (30) mühim bir bozgunluk geçirmiş, ordu hemen perişan olmuş, toplar, ağırlıklar, düşmana bırakılmıştı, 





(28) Sultan İkinci Murad, Macar Kralı Ladislas idaresinde toplanmış olan Haçlı ordularını 1444 yılında Varnada büyük bir bozguna uğratmış olup, Ladislas bile savaş alanında ölmüştü. Erdel Beyi Jean Hünyat ise 

. yaralı olarak kaçmağa muvaffak olmuştur. 

(29) Osmanlı Padişahı Sultan İkinci Murad'ın Rumeli fil tühatı bir ara tehlikeye düşer gibi olmuştu. Erdel Beyi Jean Hünyat, topladığı Haçlı kuvvetleriyle 1443 yıunda Yugoslavya'nın Niş şehri yakınlarında Morova da Türk kuvvetlerine . kumanda eden, Rumeli Beylerbeyisi Kasım Paşa yenilmişti. Aynı yıl içinde Sul . 
tan İkinci Murad, Haçlılar'la Sofya'nın doğusunda İzlâdi Derbend'inde ve daha sonra Yalvac'da yaptığı savaşları kaybetmiştir. 

(30) Fâtih Sultan Mehmed, Sırbistana yaptığı üçüncü seferi sırasında Belgrad'ı muhasara etmiştir. (1456) 

. Bu muhasara çok şiddetli olmuş, Fâtih bizzat ön safta elinde kılıç düşmanla dövüşmüştür. Jean Hün yat'ın imdâda yetişmesiyle Belgrad, Türkler'in eline geçmekten kurtulmuştur. 
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Şanlı devirde bozgun milletin sağlam teşkilâtiyle karşılanırdı. Büyük bozgun Viyana'dan başlar. 


O şanlı devirlerdeki bozgunluklar, padişahın, mil letin ve ordunun büyük azmi, sağlam teşkilâtı ile karşılanır, bozgun, sağlam bir vücuda girmek isteyen hastalık mikropları gibi büyük bir tesir yapamayarak sönerdi. i 


Asıl büyük bozgunluğu biz Viyana'nın ikinci muhasarasında tattık (31). Ve bugüne kadar Osmanlı Or.- dusu'nun gördüğü bozgunluklar hep o zaman başlayan hastalığın muhtelif seyirleridir. Viyana önünde muhâsara harekâtını ilerleten babalarımız, Kalenberg'den gelen düşman ordusu karşısında şaşırmış ve az bir muharebe neticesinde orduya bozgun girerek çadırlar, toplar, sancaklar . bırakılmış, bir müddet için dinini, 

, namusunu, padişahını, vatanını ve herşeyi unutan o şanlı babalar, Tuna boyunca kadın gibi kaçmıştı. Sonra Macar ovalarında en kanlı ve şanlı meydan muharebemizin (32) yerinde ve daha güneyde Tuna boylarında ne bozgunluklar gördük. 


(31) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın 1683 yılında yaptı ğı ve mağlübiyetimizle neticelenen İkinci Viyana mu- o hasarası. i 


(32) Kanuni Sultan Süleyman'ın 1526 yılında Macar Ordu N © sunu iki saat içinde perişan ettiği Mohaç meydan mu- 
” harebesi. i 


Onyedi bin kişilik Moskof Ordusu karşısında yüz altmış bin kişilik Osmanlı Ordusu bozuluyor. 


- Bu âfet gitgide, orduyu o derece sardı ki, Ruslar onyedi bin kişi ile yüzaltmış bin kişilik Osmanlı Ordusu'nu Besarabya, Dobruca (33) ovalarında bir kaç Saatte perişan ediyordu. Üçnücü Sultan Selim'in (34) büyüklüğü, Sultan Mahmud'un (35) demir eli orduyu bir derece düzelttiği zaman, bozgunluk azalmış ise de yine 1828 — 1829 senesinde Balkanların kuzeyinde ve Lehistan'da da bir çok büyük bozgunluklar görülmüştü. Bununla beraber geçmişe nazaran OLAR bozgun hastalığı pek az bulaşmıştı. 


Islâhat ve metin icraat ile bozgun on misli azalır. 


Bunun içindir ki, bu seferi tetkik eden büyük bir asker (*) «Artık on misli İslâm ordularının bir avuç Rus ordusu karşısında perişan olduğu zamanların geçmiş olduğunu» söylüyordu. 

Maamafih esaslı ve devamlı çalışarak millet ve orduya bu tehlikeli mikroba tamamen karşı koyacak kuvvetli bünye verilemediğinden yine meselâ 1854 Kı. 


(33) 1768 — 1774 Osmanlı — Rus 'savaşları sırasında Ruslar şimdiki Romanya'nın doğusunda bulunan Besa râbya ve Dobruca bölgelerimize girmişler ve disiplin» siz bulunan ordumuzu Kartal ovasında mağlüp etmişlerdir. 

(34) Osmanlı Padişahı JT1. Sultan Selim (1789 -— 1807). 

(35) Osmanlı Padişahı II. Sultan Mahmud (1808 — 1839). 

(*) Molike; 1828 — 1829 Osmanlı Rus seferi (Almanca). 
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rım seferinde Anadolu'da bir mağlübiyet üzerine ordunun evlerine dağılacak kadar bozulduğunu görüyor. 

Son Doksanüç Seferi (36), bu seferki felâketli harpten büsbütün, başka, daha müsait ahvalde cereyan ettiği halde bile, Rumeli'de, Anadolu'da bozgunlurğun çeşitli şekilleri görüldü. 


Bozgunluk en kuvvetli memleketlere de sirayet etmiş ve çâresi bulunmuştur. 


Bozgunluk, bu tehlikeli hastalık yalnız bize değil, dünyanın en kuvvetli milletlerine de müthiş surette | sirayet etmiş ve mümkün mertebe çâresi bulunmuştur. Fransızların büyüklük temellerini kurdukları, ihtilâl devirlerindeki ordularını tasvir eden bir muharrir (9), ordunun az bir mağlübiyetle perişan olarak sürü halinde Fransa'nın içlerine doğru kaçtığını söylüyor. Kırk sene evvel Fransızların Vaysenburg'ta, Gravlut'ta, Senpriva'da, Sedan'da küçük, büyük bozgunlukları görülüyor. Hele sonraları teşekkül eden eğitim görmemiş orduların bozgunluğu ve büyük bir kısmı talimsiz erlerden meydana gelen Fransız ordularının, bir kaç misli, Zayıf Alman orduları önünde perişan olduğu pek çoktur. 

Bir de bizim büyük felâketimizden Sini Uzak Doğu'da ezilip perişan olan Rus ordusuna bakarsak, yine kendi generallerinin yazdığı eserlerde Rus ordusunda bir çok şaşılacak bozgunluklar görüldüğünü anlıyoruz. General Martinof pek faydalı olan «Rus hezimet- 


(36) 18777— İ878 Osmanlı — Rus savaşı. 


(*) Vaville, essais sur les moüvelles conditions militaires. 
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lerinin esbabı» isimli eserinde, Rus ordusundaki sebepsiz panikler üzerine kısmen doğru olarak, şöyle söylüyor: «Bu gibi sebepsiz panikler, erlerin harb vaziyetini bildiği, âmirinin dikkat ve tedbirlerine itimadı olduğu, kendi ve düşman kıtalarının durumunu bildiği yerlerde vukua gelmez.» 

. Fikri gelişmelerde, fedakârlıkta, cihana büyük misaller veren Fransızlar'da, sebat ve metaneti bilhassa soğukkanlılığı ile şöhret bulan Almanlar'da, İngilizlerde, Ruslarda, sebepli sebepsiz bir çok panikler olduğunu görmekteyiz. Hâl böyle olunca bizim bir çok sosyal ve siyasi sarsıntılardan sonra gördüğümüz çeşitli bozgunluklara şaşmamak ve bunlardan yılmamak, yalnız bunun tabii bir hastalık olduğunu bilerek bu hastalığın muhtelif safhalarını derin derin araştırmak ve çârelerini bulmak icap eder. Şimdi henüz boz- 
'gunluklarımızı gözden geçirenler sağ iken, bu araştır mayı yayarsak şüphesiz pek doğru teşhislerde bulunuruz. 

Yalnız bozgunluk buhranlı bir hastalık gibi dışarıdan aynı görünen, fakat içinden başka başka safhalar gösteren garip bir hastahk olduğundan araştır mayı pek esaslı ve mukayeseli yapmak lâzımdır ki, yanlış neticeler çıkmasın. Yanlış kararlar verilerek, yanlış. yollara sapılmasın. Son asırda mütemadiyen zaferden zafere yürüyen Alman ordusunun askeri edebiyatı içinde kat'i surette bozgunluğun sebepleri hakkında bir kütüphane teşkil edecek derecede ciltlerle eserler çıkarsa, bizim gibi asırlardan beri, acı acı bozgunluklar çeken bir ordunun, bir milletin bu hususta ne kadar uğraşması lâzım geleceğini düşünelim. 


PSİKOLOJİ VE BOZGUNLUK 


Hiç bir insan yoktur ki, yaşamak istemesin. Ölüme karşı nefsini korumak hissi, insanlarda daimi ve umürmidir. Her dilde panik denilen ani bozgunluk, insanların hakiki veya hayali bir ölüni tehlikesi karşısında, birdenbire ürkerek deli gibi öteye beriye koşuşmasıdır. 


Panik her türlü insan kalabalığına şimşek gibi gelir. 
İlk yaradılışımızdaki tabii korunma hissi. terbiye ile, gelişme ile ne şekle girmiş olursa olsun bir topluma bir kere bozgun ürkekliği girdimi, bütün diğer duygular ortadan kalkıyor. Nefse hâkimiyet, düşünmek, metanet bir an içinde kayboluyor. Ve bütün o toplum, zincirden boşanmış hayvan sürüsü gibi düşüncesiz kaçıyor. 

” Güstav le Bon (37) toplumun ruh hallerinden bahsederken bâzen mühim bir halin tesiriyle toplumda müşterek bir ruh hasıl olduğunu söylüyor. Bu toplum ruhu, oradaki: insanların .ayrı ayrı ruhlarının özelliklerinden meydana gelmiyor; ayrıca başlı başına bir hâlet-i ruhiye ortaya çıkarıyor. Daha doğrusu kalabalık hâlet-i ruhiyesinde fert kendiliğinden geçiyor. Burada ferdin hissi, hareketi yalnız müşterek ruhun tesirlerine tâbidir. 


(37) Bir Fransız felsefecisidir. 


Toplum Ruhunun Özellikleri, 


o — Burada görülen duygulanmalar, işler hep o müşterek ruhtan doğar. Toplumun halet-i ruhiyesinde kuvvet, yapabilmek kabiliyeti daha çoktur. rü 'uliyet duygusu hemen hemen yoktur. 


Çabuk bağa gelir, Aşırılığa varır. Büyük bir te- 
'sir ve düşme kabiliyeti vardır. 


Hülasa burada zekâ, terbiye ve fikir tesirlerinden çok, etki ve tabii duygulardan doğan bir arzı ve faaliyetin eserleri görülür. 


“Bu haleti ruhiyeyi alân bir toplumda artık medeniyetin, mantığın, fikri gelişmelerin, zaman terbiyesinin tesirleri görülmez. Zincirden kurtulan insanlığın hayvani tabiatı taklidin tesiriyle genişler bir mukavemete tahammül etmeyerek o andaki etkilere göre aldığı istikamette bütün şiddetiyle gider. İnsan topluluğu bir biri üzerine yığılmış kum tepeleri gibidir. Rügârın estiği tarafa gider. 


Benliğini kaybeden fertlerden Pe gelmiş böyle bir topluluk bazen bir hayal, bir orman hışırtısı, bir kasırga karşısında bile ürker. Yaprak hışırtısından darmadağınık olan kuş sürüleri gibi dağılır. 


SI 
Asker Kıt'asında Toplum Ruhu 


Asker kat'a halinde, toplu bulundukça harb gibi, bütün hissiyatı heyecana getiren mühim anlarda, şüphesiz ki kat'i surette bir toplumun halet-i ruhiyesini gös terir. Yalnız bir tiyatroda, bir miting'te kimi de konferans salonunda tesadüfen birleşmiş olan bir topluluk i le bir askeri birliğin halet-i ruhiyesi arasında mühim bir fark var. Orada zekâca, terbiyece, tabiatça, emelce duyguca büsbütün ayrı bir takım insanlar bulunur ki, yalnız öndeki mesele ve mesafe azlığı anları birleştirir. Böyle bağlılığı gevşek bir topluluk birden bire görünen, yahut ortaya çıkan bir tehlike karşısında kolayca, müşterek ruhlu toplum halet-i ruhiyesini alır. Ve çabuk paniğe uğrar. 


Harbteki Gâyeye Göre Eğitilmiş Bir Asker Kıt'asının üstünlükleri. | ği 


Bir askeri birlik ise böyle birbiriyle ilgisiz rastgele toplanmış bir insan topluluğu değildir. 


Harb'teki gaye göz önüne alınarak eğitim görmüş. 
olan bir asker kıtası harbin muhtelif görünüş ve ihtimallerine dayanan o kadar çok müşterek düşünce ve hissiyata sahip, yaşayış ve fikir hususunda çok kuvvetli bağlarla bağlıdır. Bu sebeple şahsi ve ferdi az çok farkların yanında pek kuvvetli olan bu müşterek düşünce ve hissiyatın .tesiriyle askeri birlik alelâde müşterek ruhlu bir toplum değil, muntazam bir şekilde meydana 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gelmiş toplum halet-i ruhiyesini gösterir. Spenser'e (38) göre, böyle bir insan topluluğu daha ziyade doğru düşüncelerin tesirlerine uyar. Ve hiç şüphesizdir ki böyle muntazam bir toplum, rastgele bir KOPAN halet-i ruhiyesini almaz. 

Çabuk hayvanlaşmaz. Buna bir de askerlik ruhundan karşılıklı itimat hissinden doğan mühim bir kuvvet kaynağı ilâve olur. Karşılıklı mesuliyet hissi, en tehlikeli anda yalnız bırakılmamak, daima yardım göreceğine emin olmak düşüncesi askerlikte ne kadar büyük bir kuvvettir. 


Askerin Kıt'aya, Kıt'anın Askere İtimatları Çok büyük Bir Kuvvet Kâynağıdır. 


Her insan kuvvetine (kendisine en burhanlı anlarda yardım edeceğine emin bulunduğu) diğer arkadaşlarının kuvveti birleşince bundan iktidar, yani yapabilmek kabiliyeti artar. Fert kıt'anın kıt'a ferdin iktidarını arttırır. 

Derin ve metin itimattan doğan bu kuvvet ve iktidar, az bir müddet için belirli ve geçici bir maksat uğrunda birleşmiş bir kalabalıkta görülmez. Ve yalnız elbise giymek ve şerefli bir i isim altında birleşmiş olmak da bu iktidarı veremez. 

İşte bunun içindir ki insanları gayet iyi tetkik etmiş olan bir muharrir «muntazam orduların gayri mun- 


(38) 1820 — 1903 yılları arasında yaşamış İngiliz filo20- : fudur. 
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.tazam birliklere üstünlüğü, muntazam ordularda her askerin arkadaşlarına ve üstlerine olan emniyet ve itimadın neticesidir.» (*) diyor. 


Muntazam Ve Gayri Muntazam Orduların Farkı. 


Bu emniyet ve itimadı kazandırmak için uzun Zaman ve devamlı gayret lâzımdır. İnsanda nefsini düşünmek gibi tabii duygu, o kadar çoktur ki bunu ve mâzi- nin bu gibi zararlı hâtıralarını silmek, çocukluktan beri kökleşmiş kötü tabiatları kökünden çıkararak yerine, birlik duygusunu iyice yerleştirmek için çok uğraşmalıdır. 


Bir alışkanlığı ancak diğer bir alışkanlık ile sil mek kabildir. Ve ancak bu devamlı gayretler sonucunda askerlerin halet-i ruhiyesi gelişir. Önemli tesirlere, burhanlı hallere karşı mukavemet edebilmek büyük menfaatinin, hayatının tehlikede kaldığı anlarda arkadaşını düşünmek ve muhitine emniyet ve itimat etmek hisleri, hâkim olmağa başlar. Rus ve Japon harbinden beri belirmiştir ki, yeni muharebelerde yalnız mütemadiyen ileri gitmek ve zafere ulaşmak için ateşli bir arzu kâfi değildir. 


Bugünkü Harb, Bugünkü Askerden Ne Bekler? 


Avcı hattındaki askere kadar bütün askerlerde, daima maksadı göz önünde bulunduran bir anlayış, en 


—. 


(*) Darvin; İnsanın menşei. 
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karışık anlarda süküneti kaybetmeyen bir düşünce, kendiliğinden harekete geçmeye muktedir bir zekâ, harbin asabı sarsan buhranlarına, insanın içinden gelen hayatını korumak arzularına karşı koyacak inatçı bir sebat lâzımdır. Harbin müşkül anlarında geniş bir cephe üzerinde, çalı dibinde, sırt, hendek kenarında yalnız başına saatlerce hattâ günlerce kalan avcı erin, 'maddeten ve mânen fevkalâde kuvvet sarfettikten sonra, yine düşüncesi ve asabının son derece gergin bulunmasına rağmen, dimağı sâkin, kalbi metin olmalıdır. 
Yeni harblerde muvaffakiyetler sevk-i idarenin iyiliğiyle beraber ancak böyle yetişmiş askerlerle kazanılır. 
Her türlü eğitim usulünde olduğu gibi asker eğitiminde de gayeye varmak için daima harbin afetlerini, bozgunluğun muhtelif safhalarını düşünerek, gözönünde bulundurarak askeri sulh zamanında bütün bu afetlere karşı koyacak ve muzafferiyet arzusu nefsinde herşeye hâkim olacak şekilde yetiştirmek lâzımdır. 


Harpte en değerli bir kıt'ayı bile bozgunluk de virebilir. 


Maamafih harplerden ; edindiğimiz intibalar gösteriyor ki ne yapılırsa yapılsın yine harpte en değerli bir askeri birliği bozgun vurarak asker intizamsız bir topluluk bir sürü hâlet-i ruhiyesini gösterir. (*) 

© İnsanın yaradılışında bulunan yalnız iyilik değildir ki terbiye ile, ilim ile yalnız iyi neticeler alınabil- 


(*) İHarbte panik. Miralay Emil Pekoleyf. 
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sin. İnsan tabiatının kötülüğünden birazı ekseriya kaır ve umulmadık zamanda tesirini gösterir. Hayatı muhafaza hissinden doğan korku ve devamlı bekleyişin verdiği evham ve ürkeklik bazen de birden bire o kadar şiddetle kendini gösterir ki hiç bir vakit bunlara karşı durulmaz. Bir taraftan işitilen «Yandık!... 
Mahvolduk!...» sesi yıldırım gibi etrafa yayılır. Bir kivılcımın yangın yapması gibi, bu felâket kıvılcımı bir çok yüreklerde yükselen korkuyu parlatır. Bozgunluk başlar. Böyle bozgunluklar ekseriya halin dehşetinden ve vaziyetin şiddetinden ziyade umulmadık bir halin zuhurundan ve baskın gibi birden bire bir belâ- nın gelmesinden ileri gelir. Ruhlar birden bire sanki manyetize olur. Birlik ve birlikten doğan emniyet ve soğukkanlılık duyguları kaybolur. 


Birlik duygusunun ortadan kalkması da ruhların manyetize olması derecesi yaşanılan ve tasavvur edilen hal ile ortaya çıkan belâ ve dehşet arasındaki fark büyük oldukça artar ve sersemliğin derecesine göre muhakeme, tefekkür, soğukkanlılık ve azim kaybolur. 
Bütün bunların yerine can kurtarmak isteği hâkim olur. 


Bir Silüe kıt'asının böyle mühim tesirlere, karşı koyma gücü ne kadardır? 


 İüsünlüini korkuya mukavemet derecesi bir degile 


Evvelâ her şeyden evvel şunu söyleyelim ki, kor kuyu uyandıran tesirlerden, tesir derecesi en muntazam bir askeri birlikte bile, her asker için bir değildir. 
Asker arasında muharebede bin defa tehdit eden ölüm karşısında sinirleri oynamayan, kalbi kıpırdamayan, zerre kadar müteessir olmayan askerler vardır. Fakat unutulmamalıdır ki, böyle insanlar azdır. Ordunun ek- 
“seriyeti ise vasati kabiliyette insanlardır. (*) Askerin büyük bir kısmı, asker eğitimi, harbin gerçek icaplarına uygun kuvvetli asap-ve metin arzu sayesinde için: den gelen korkuya hâkim olur. 


Bozgun nasıl azalır? 


Sağlam, mukaddes mefküreli bir milli terbiye ve esaslı doğru bir askeri eğitim orduda bu türlü askerin miktarını çoğaltır ve bozgunu pek çok azaltır. 


Üçüncü bir sınıf askere gelince; bunlar ancak kumandanın gözü önünde bulunurken vazifesini yapar. 
N » 


Harp ve tehlike korkusu, bazı insanları intihara kadar vardırır. Çin — Japon Harbinde muharebeye giden bazı erlerin korkudan intihar ettiğini General Nefriye bildiriyor. ii 


Bazı insanların asabı, bütün hüsn-ü niyetine, kuvvetli iman ve fedakârlık hissine rağmen şarapnel gürül tüsü, kurşun vızıltılariyle dehşetli sarsılır. Bundan istemeyerek bir geçici delilik hâsıl olur ve asker kaçar. 





(*) Bronsfon Şallendorf; Japon ordusunda altı ay. 
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Dahiliye Nâzırı Talât Bey, Çungara (39) Muharebesinde Ereğli Fırkasından bir erin gözleri dönmüş, tüfeği havaya atarak kaçmakta olduğunu ve mütemadiyen «Allahını seven ileri gitsin» diye bağırdığını o anlatıyor. 
Halin dehşetinden çıldıracak dereceye gelen bu asker şu delilik halinde bile «Allahını seven ileri gitsin» diyor. Fakat hayatını korumak içgüdüsü ile dehşetin içinden kaçıyor... 


Ne iman kuvveti, ne zafer arzusu bu ere tabii metanetini aşan harbin dehşetlerine karşı koyduramıyor. 
Bazı insanlar kuş gibi yaradılıştan ürkektir. Yüksek bir bağırma, birdenbire görünen bir hal kendilerini şaşırtır. 
Her kıt'ada böyle sinirleri gevşek, kalbi zayıf, ürkek ve korkak insanlar bulunur. Ve tehlikeli anlarda dehşetli hüküm süren sirayet ve taklit tesirleri ile bu ürkeklik elektrik cereyanı gibi sirayet eder. 
Umulmadık bir vaziyette, umulmadık bir zamanda bozgunluk olur. Harpte asabı sarsan binlerce durum vardır. Bozgunluk; açlık, susuzluk, ölümün her gün görülen binlerce çeşitleri, yaralıların perişan hali en sağlam yürekli, demir sinirli insanları bile sarsar. Tehlike anlarında insanlar kara haberlere kolay inanır. Harpte insan maddiyattan uzaklaşır. 
Fazla hayalperest olur. Yalan bir kaç söz, en sağlam bir askerde yılgınlık ve ürkeklik duyguları uyandırır. 


(39) Kırklareli vilâyetimizin, Pınarhisar kazasının güney doğusunda, Balkan savaşlarına sahne olan köylerden biridir. i 


68 


Arkadan işitilen bir kaç silâh sesi, dört nala kalkmış “atlar, arabalar, hâsılı sükünet halinde bir tesir yapmayacak olan en ufak gürültüler en seçme bir askerde bir bozğunluk yapar. 


Harpte bozgunluk, harbin esasında vardır. Bozgun, insanların, askerlerin daimi bir âfeti, bir derdidir. 


Birkaç saat evvel kahramanca taarruz eden bir asker uzaktan beş on düşman süvarisini görünce bozulabilir. Dün hayali bir tehlike karşısında bozgunluğa uğrayan bir kıt'a bugün büyük fedakârlıkla harbeder. 
Yarın yine umulmadık bir zamanda bozgunluğa düşebilir. Bilhassa asab, hissiyat fena halde bozulmuş ise, harici ufak ehemmiyetsiz bir tesir dehşetli: bir bozgunluk yapar. 

Bozgun fırtınaya benzer. 


Bozgunluk, boraya, fırtınaya benzer. Birdenbire gelir, yıkar, devirir, dağıtır, perişan eder. Sağlam eğitim görmüş bir asker, bu fırtına karşısında iyi yetişmiş bir ekin tarlasıdır. Tıpkı dehşetli fırtınanın altın. 
da eğilen, devrilen, yerlere kapanan başaklar gibi, fırtınanın geçmesiyle yine bir şey olmamışçasına doğ rulur, yükselir. 


Bozgunluğun neden , doğduğunu, nasıl olduğunu, il ne neticeler verdiğini nağâri ve ameli olarak erlere ve küçük rütbeli: subaylara "anlatmak büyük fayda vermez. i 


Fakat sakar âmirler harbin bu daimi, büyük âfetini inceden inceye bilmelidirler ki, sulh zamanında 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asker eğitiminde, askeri bu âfete iyice mukavemet edecek bir usulde yetiştirsinler. Harpte askerin ruhuna hâkim olsunlar ve her an böyle bir fırtınanın zuhur edeceğini bilerek ona göre dikkat etsinler, ona göre tedbirli davransınlar. 

Muvaffakiyetle harp eden, sâkin sâkin duran bir kıt'ayı dağıtân, bozgunluğa düşüren harici kuvvetler nedir. Bunu nazari ve kat'i olarak tâyin etmek kabil olamaz. : 

Çünkü bir vaziyette bir kıt'ayı perişan eden bir hal, diğer vaziyette tek bir eri bile ürkütemez, asıl istifade edilecek olan mesele bir kıt'anın ne gibi ahval-i ruhiye altında bulunurken, ne gibi tesirler ile bozgunluğa uğradığını tetkik etmektir. 

Bozgunluk insanların ruhları üzerine tesir eden bir hastalıktır. Bunun zemini günlerce, aylarca, hattâ senelerce evvel hazırlanmıştır. Harp tarihi bolbol bozgunluk meselelerini tetkik ederken, harici tesirler ve o andaki hallerle beraber kıt'anın ruhunu, ruhu- 
“nun o anda ve geçmişteki hallerini inceden inceye tetkik etmeli. Bu esercikte en ziyade tetkik etmek istediğim bozgunluk meseleleri de eski ve yeni tarihimizdeki bozgunluklarımızın ve muhtelif milletlerde görülen bozgunlukların nasıl hazırlandığını, ve buraya kadar nazari olarak anlatılan hallerin harpte ne gibi şekiller gösterdiğini ve bu müthiş ğâfetin tesirlerini azaltmak çârelerini göstermek içindir. 

Bozgunluk nasıl oluyor. ( 


Panik denilen ani bozgunluklarda ekseriya başlangıçta yalnız birkaç erin sinirleri gevşemiş, kendisini 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şaşırmış, deli gibi kaçtığı görülür. Bu aralık kuvvetli bir azim, metin bir subayın, bu tehlikeyi unutturacak ateşli birkaç sözü, erlerini manyetize edecek fedakârâne tavırları, başlayan fırtınanın önüne geçmezse, kaçanları gören diğer askerlerin gözü arkaya döner. 
Kendilerini korku istilâ etmeye başlar. Bir çoğu çantasını çıkararak, kaçmaya hazırlanır. Çok zaman geçmez, birdenbire askerin mühim bir kısmı, hayallerin- de büyüttükleri tehlikenin azameti karşısında, kaçanları taklit hissi ile, ne olduğunu bilmeden manyetize olmuş gibi ilk kaçanların arkasından koşar. Dağdan yuvarlanan bir çığ gibi korku artar. Kaçanların adedi dehşetli surette çoğalır. Ve az zamanda bütün kıt'a bir sürü gibi yığın halinde kaçar. Nefsine hâkim olan, sağlam sinirli,.metin yürekli insanlar da bu sel ile beraber sürüklenir, gider. Kaputlar, çantalar, kazma - kürekler, candan aziz tutulan tüfekler atılır. Herkes kuvvetinin yettiği kadar alabildiğine kaçar. Bu anda asker ne subayını, ne arkadaşını, hiç kimseyi düşünmez. Annesini bile çiğner. Senelerce uğraşılarak kazanılan zaptu raptın, askeri eğitimin kuvvetli bağları kâmilen çözülür. 


Bu anda düşünme .kabiliyeti yoktur. Yalnız gözler kararmış, ölümden, tehlikeden kaçılır. Herkes takatı kesilinceye kadar koşar ve ne 'yaptığından, ne yapmış olduğundan bir sarhoş gibi farkına varamayarak kaçar ve kaçmak için kuvvetinin kesildiği yerde sanki bir ayılma olur. Artık burada asker yorgun bir koyun tabiatını gösterir. Durdurmağa muktedir bir demir el önünü toplarsa, çabucak o toparlanabilir. Dikkatsizlikten, azmin kifayetsizliğinden bir kaçı yana sıvışırsa diğerleri onu yavaş yavaş takip eder. 


Bozgun asker, pek korkaktır. Bir demir el bozgun askerin yüzlercesini toplayabilir. 


Bozulmuş bir asker ne kadar miskin ise o kadar korkaktır. Cesur, elinde tabancalı bir subay, bir er, hattâ bir sivil, bir çok tüfekli, süngülü arslanları yere mıhlar. Son harbin muhtelif bozgunluklarında elinde tabancalı, kırbaçlı bazı subayların süngü takmış, elinde tüfeği ile deli gibi, kaçan bir çok erleri durdurdukları görülmüştür. Kırklareli Bozgununda Isparta'lı Hakkı Çavuş namında bir ihtiyat askeri (40), daha kıt” asına iltihak edemeden, tüfek alamadan bozgun içine düşer. Eline iğnesi kırık bir martin tüfeği geçer. 
Hakkı Çavuş'un bununla tehdid ederek bir çok erleri firardan durdurduğunu Kurmay Yüzbaşı Rüştü Bey vakanın şahidi olarak anlatıyor. 


Geçen Moskof seferinin Anadolu felâketlerini insanların ruhunu okuyan bir filozof (41), güzelce tetkik eden «Başımıza Gelenler» muharriri Deveboynu (42) 


(40) Bugün yedekler. dediğimiz asker. Muharebe sırasında ordunun muvazzaf askeri kâfi gelmeyeceği düşüncesiyle yedekler askere alınır. i 

(41) Mehmed Arif; «Başımıza Gelenler» adlı bir eseri vardır. il 

(42) 1877 — 1878 Osmanlı — Rus savaşlarının cereyan ettiği yerlerde olup, Erzurum yakınında bulunur. 


bozgununda bir tabanca tehdidi ile bozguna uğramış 15 
20 silâhlı erin yerlere yattığını anlatıyor (9), Ani bozgunluk son asra kadar dünyanın bütün ordularında bir âfet, bir ilâhi ceza addedilirdi. Esasen son yüz sene zar. 
fında ilmin, fennin her cihetinde olduğu gibi harp tarihinde görülen derin tetkikat eskiden yoktu. Her millet kusurunu saklar, harp tarihleri muharebe edenlerin ruh hallerinin tetkikine yaramaktan pek uzak bulunurdu. Hele bizim tarihlerimizde «Süleyman Paşa Muhake-. 
mesi» «Osman Paşa'nın Plevne müdafaası» ve Gazi Muhtar Paşa'nın eseri ile «Başımıza Gelenler» ve bir dereceye kadar Moltke'nin yazdığı «1828—1829 Seferi» gibi... Herhalde adetleri yirmiye zor varan eserler istisna edilirse, asırlardan beri devâm eden bozgunlukların iç yüzünü milletin, ordunun ve bozgunluğa uğrayan kıtanın ruh hallerini tetkike zemin olacak bir harp tarihi görülmez. En yakın zamana kadar yazılan tarihlerin ekserisinde bozgunlukların sebepleri hep kan hikei olarak ifade edildiği görülür. 


Son felâketlerimizde, yaşayanların en iyi bilenlerinden en cahillerine kadar bir çoklarını dinleyiniz. Muhtelif panikleri tetkik ediniz. İnsan öyle mütalâalar, o kadar ilim dışı, mantık dışı hattâ zararlı fikirlere tesadüf eder ki bunların arasında hakikatı çıkartmak asıl derdi meydana koyarak tedâvisini düşünmek, cidden güç bir mesele olduğuna kani olur. Maamafih. bu mesele ne kadar güç olsa, yine gayri kabil hal değildir. 


(*) . Başımıza gelenler sahije 374. 


63 


Ani bozgunluklar (panikler) diğer ordularda ve bizde hep maddi, manevi, askeri, sosyal bâzı sebepler ile hazırlanmış ve ekseriya zeminin hazırlanması yüzünden meydana gelmiştir. Bozgunluk muhtelif yerlerde hep aynı şekilde bir buhran gibi görünür. Fakat nasıl kendini hararetten kaybeden muhtelif insanların bu buhranları şeklen aynı olduğu halde, hastalık muhtelif ise bozgunluklarda da hastalığın gözle görünür bir şekil göstermesine rağmen sebepleri başka başkadır. 


Ağır Bozgunluk 


Bozgunluğun ikinci bir çeşidi de fırtına gibi, kolera gibi seri ve âni değil, verem gibi ağırdır. Yavaş ya: vaş ordunun inzibatını, râneviyatını kemirir. Bir kı tanın en büyük kuvveti olan karşılıklı itimat bağlarını yavaş yavaş yer, koparır. Erin subayına, subayın büyük âmirine, âmirin orduya itimadını mahveder. Hisse dilmeden her türlü ümidi kırar, sinirleri yavaş yavaş gevşetir. i 


Ağır bozgunluk, verem gibi yavaş yavaş orduyu sarar. Farkedilmeden ordunun tamamına bir yılgınlık çöker. Bütün bu hal en metin insanları bile bâzen muvaffakiyet ümidi mahvolmuş görecek kadar bir hiçliğe 'düşürür. Bâzen sulh zamanından başlar. Fakat ekseriya seferde idaresizlikten, mağlubiyetlerden, fazla yorgunluklardan dikkatsizliklerden doğar. Ve görülmeden, hissedilmeden gittikçe artar âni bozgunluğun tesiri, seri olduğu kadar çabuk zail olur. Bu ağır bozgunluk ise farkına varılmadan tesir gösterdiği bilhassa, ruhlarda 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adeta kanaate kadar varan yılgınlıklar hasıl ettiği için uzun müddet devam eder. Ekseriya âni bozgunluklar orduya daha evvel girmeğe başlayan böyle göze görünmeyen ağır bozgunluğun bir buhran ânını teşkil eder. 
Bâzen hiç bozgunluğa uğramamış, hattâ zafere doğru ilerleyen bir kıta için için çürür, bozulur. Ekseriya bozgunluk asıl ordunun mağlübiyetinden ziyade mağlübiyet oduygusunun bazı azimsiz yüksek kumandanlarda mübalâğalarla kuvvetlenmesi, bunun subay kadrosuna bulaşması ile orduyu sarar. 


İaşede, idarede, bazen de askerin gücünden fazla sürerek sinirlerini yormak ağır bozgunluğa yol açar. Erde Subayda farkına varılmaz bir bezginlik, fazla bir nefsini koruma duygusu, bir ümitsizlik uyanır. Ordunun hayat damarı olan zaptü rapt duygusuna bir gevşeklik gelir. Yürüyüş kollarının yavaş yavaş intizamı bozulur. Kıt'a gittikçe bir sürü haline gelir. Vaktiyle bir erin koldan ayrılmasına tahammül etmeyen subayın şimdi sanki ağzını bıçak açmaz. Başı omuzları üzerine çöker. Avcı hatlarında yağmur, çamur altında günlerce aç duran erlerden bâzıları arkada kendiliğinden su almağa gider, çalı dibinde bir yemek pişirir. Kendi başının çaresine, haline bakmak kendi işini başlı başına becermek duygusu avcı hatlarında erden ere sirayet eder. 


Korkudan, vehimden değil ümitsizlikten, idaresizlikten, iaşesizlikten avcı hatları boşalır. Kıt'alar karışır. 
Emniyet tertibatı kalmaz belki bu asker bu gün zaferler kazanmıştır. Fakat bu yeni haliyle, yarın değilse öbürgün mutlaka mağluptur. Çünkü ordunun ruhu olan zabt-ü rabt duygusu kalmamış, bozgunluk görülmeden verem mikrobu. gibi orduya girmiştir. 


Nasıl ki, verem bizim memlekette en ziyade tahribat yapıyorsa, ağır bozgunluk da bizim ordularımızda en büyük tahribat yapmıştır. Göze görünmediği, birden bire dehşetiyle nazar-ı dikkati celbetmediği için, hiç bir zaman bundan bahis bile edilmemiştir. Bozgunlukların tarihi açıklamalarında bu yönleri de gösterme. yol larını bulmağa çalışacağım. 


HARPTEN EVVEL BOZGUNLUK . 


Nöbetler geçiren bir hastanın, vereme yakalanan bir vücudun uğradığı hastalıklar, ekseriya daha evvel ce vücudun bu âfetlere müsait olacak bir hale gelmesindendir. 


Bunun gibi hapte görülen bozgunlukların da ekseriya esaslı sebepleri daha sulh zamanında hazırlanır, Ordunun bünyesi, ana kucağından mektep ve kışla eğitiminden tüfek patlayıncaya kadar geçen zamanda bâzı yanlış zararlı tesirlerle sarsılır ve bütün bu zararlı tesirlere harbin bazı fevkalâde halleri eklenince bozgunluk olur. 


İşte bunun içindir ki hapte bir orduda bozgunlugun çokluğu ekseriya milli eğitim yahut, ordu eğitimi- nin eksikliğinden ve seferberlikte asker toplamadaki > fenalıklardan ileri gelir. 


. Hasta olmayacak insan bulunmadığı gibi ufak, büyük bozgunluklar geçmiyecek ordu bulunmaz. Yalniz maddi, mânevi, milli ve askeri eğitimi, harbin hakiki hayatına tehlikelerine karşı koyabilen milletler ve ordularda bozgunluk hastalıkları az görülür. 
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Milli ve askeri eğitimin kuvveti bozgunluğa karşı koyar. | 


Milletin seviyesi ve terbiyesi. 


Bir kere sefalet içinde yüzen, köylüsü gıdasızlıktan, havasızlıktan çürüyen, şehirlisi csrar kahvelerinden sararıp solan, pamuklar içinde kadınlaşan bir milleti düşünelim. Bir de insanca yaşayabilen, yiyeceği, evi olan, refah ve saadet içinde bulunmasiyle yüzleri kızarmiş, beli doğrulmuş köylüleri, boş vakitlerini kahve peykelerinde değil evde, at üstünde, cirit oyunların- da, sporlarda vakit geçiren şehirlileri ile dinç, tam erkek bir milleti gözönüne getirelim. Şüphesiz ki köylüleri çürümüş, beli bükülmüş, şehirlileri kadınlaşmış millet, diğerinden bin kat ziyade bozgunluğa maruzdur. 

Ordu milletin harp kabiliyetini yükseltmek için ne yaparsa yapsın, subaylar isterse hepsini, dünyanin en büyük ordusunun subayları derecesinde olsun milletin maddi, mânevi seviyesi düşük müdür (*), o halde ordu sefere mutlaka az, çok düşük ve bozuk bir halde girer. 
ve bozgunluğa çabuk maruz olur. 

En son incelemeler gösteriyor ki, harbeden bir milletin asabı ne 'kadar kuvvetli, mukavemetli ise, fertlerinin kalbindeki vatan muhabbeti, vazife ve itaat duygusu muharebenin müthiş tesirlerine rağmen o kadar devamlı olur. (“) i 


(*) Esasen milletin seviyesi düşük olunca subay iii da yüksek olamaz. 


(©) OYMA mi «Japon Ordusunda Altı Ay.» 


Sulh zamanında ordu, harbe girecek asker, milletin pek az bir kısmından ibarettir. Seferber haline ge-. 
len ordularda bu miktar on misline varır. Eğer milletin maddi ve mânevi seviyesi, hiç olmazsa, askerlik eğitimini orduda askerin kazandığı maddi, mânevi kuvveti bozmayacak derecede ise o halde senelerden beri ordudan ayrılmış olan ihtiyatlar, redifler (43), vatan müdafaasına koştukları zaman harbin müşküllerine, tehlikelerine karşı koyacak bir kudretle harbe girerler. 


Bir de bunun aksini düşününüz: Millet sefaletten kötü duruma düşmüş, askere gelenler açlıktan, cehaletten, bakımsızlıktan cılız, yirmi yaşına varmış, bu ezik gençler orduda beli doğrulduktan ve iyi bir eğitim gördükten sonra salıveriliyor. Evine dönüyor. Yine aynı sefalet başına çöküyor. Kışlada kazandığı sıhhatini kaybediyor, sinirleri gevşiyor. Bunlar ihtiyat, redif olarak dönünce orduya bir sürü hastalar, sinirleri bozuk insanlar giriyor. Tabii böyle bir ordu bozgunluğa daha ziyade maruzdur. 





(43) Nizamiye hizmetinden sonraki askerlik (devresi hakkında kullanılır bir tâbirdir. Lüzumunda hizmete çağrılıp bu devreyi bitirenler «Müstahfız» sınıfına 

i geçirilirlerdi. Redif devresi 26 ilâ 32 yaş arasında idi. (M. Z. Pakalın; Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. III, redif maddesi). 
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Hasta vücutlu, bozuk sinirli milletin ordusunda bozgunluk çe olur... 


Bir milletin şehit olma arzusu, fedakârlık hissi ne olursa: olsun, vücutlar (hasta, asap bozuk olursa harbin buhranlı anlarında tehlikeler, fırtınalar; bozgunluklar hazırdır. Bozgunluk hastalığını: tedavi etmek için, her şeyden evvel milletin belini doğrultmalıdır. Ana kucağında, demir vücutlu, çelik sinirli evlât lar yetiştirmeye çalışmalıdır. Erkeklerimizi her vasıta ile tam sıhhatli, kuvvetli yapmağa | gayret ederken, kadınlarımızın ' sihhati, kuvveti. unutulmamalıdır. . Çünkü hiçbir zaman cılız, Mei sinirli analar sağla "evlât doğuramazlar. 


 Sıhhatsiz analar, ordu borgunluğunan. ilk tohumlarını meri 


“Yetişecek gençler ana karnında, ana kaniyle teşekkül edecek, sonra ana sütüyle. büyüyecektir. Sıhhatsiz sinirleri bozuk olan analar, ordu bozgunluğunun ilk tohumlarını hazırlarlar. 


Mektepler. 


Sonra mekteplerde zihinleri yoran fazla dersler yerine, çocuk! ırın demir vücutlu, sağlam sinirli olma-Tarına bakmalı lır. Mektepten çıkan gençleri siyasi kulüplerde (44) kahve köşelerinde çürümeğe bırakmak, istikbalde binlerce bozgunluğa razı olmak demektir. 
İzcilik, dağcılık, atıcılık, yarışlar, oyunlar, muhtelif müsabaklarla milletin açık havada mertçe uğraşması için her türlü teşvikten geri durmamak ordunun bozgunluğundan müteessir olan her fert için ve hükümet için en mukaddes vazifedir. Milletin erkek ve kadınlarında görülen miskinlik, cılızlık, sinirlilik, kolera gibi, veba gibi hastalıklardan ziyade memleketin, milletin hayatı namına büyük bir tehlikedir. Kolera için senede İstanbulda binlerce liralar “sarfeden hükümet ondan bin kat tehlikeli olan bozgunluğun milletin asabını kanını kemiren mikroplarını temizlemek için uğraşmaz- sa, istikbalin müthiş tehliklerinden gafil olur. 


Bütün millet fertlerinin bir istikbal harbine göre fikri ve mânevi terbiyesi de Bozgunluğun en mühim çarelerindendir. i 


(44) Hafız Hakkı Paşa, mektepli gençlerin siyasetle uğ raşmalarını tenkid ediyor, Ne yazık ki mensup bu lunduğu İttihâd ve Terakki Partisi siyaseti mektep. 
lere sokan ilk partidir. Bunun neticesinde gençler, birbirine düşman olmuşlar ve particilik bizi (Bal kan Savaşında mağlüp ve perişan bir hale sokmuş. 
tur. Ders almamız lâzım gelirken, bazı hainler bu yolda devam ederek, ilim yuvaları olması gereken üniversitelerimize siyaseti ve birtakım sapık ideo lojileri sokarak, Türk (Milletine en büyük fenalığı yapmaktan çekinmemişler, devletimizi bugün içinde yaşadığımız tehlikeli duruma sürüklemişlerdir. . 


FEDAKÂRLIK İMAN KUVVETİNDEN DOĞAR 


Muzafferiyetin en birinci şartı fedakârlıktır. Fedakârlık vatan muhabbetinden, Allah korkusundan, iman kuvvetinden doğar. 

Allahını bilmeyen, vatanında değil, köyünün hududundan gafil bulunan dini, imanı ancak babadan miras kalmış bir gölgeden ibaret kalan insanlar için, bugünkü harplerde bozgunluk mutlaktır. Geçmişte kuvvetli bir kumandanın, ateşli bir âmirin bir kaç sözüyle, nümune olacak işleriyle manyatize olarak heyecana gelen bir askeri kıt'anın yaptığı şiddeli bir hücüm, ekseriya muharebeyi neticelendirirdi. Fakat bu gün bir muharebe ekseriya günlerce sürüyor. Kilometrelerce mesafeye dağılan binlerce askerlerden her ferdin veya hiç olmazsa fertlerden çoğunun kendiliğinden tedbir düşünen bir aklı ve kendi imanı ile tehlikeleri hiçe sayacak, kuvvetli bir azmi lâzımdır. 

Bizde ekseriya köylüler cahildir ve öğün bütün kuvvetle çalışmağa başlanılsa bunlar uzun müddet için yine cahil kalacaktır. Hapte bunlar kendilerine hakiki kılavuzlar ister. Bu kılavuzlar bir derece münevver olan şehirlilerle hocalar, muallimlerdir. (45) 





(45) Öğretmenler, 


74 


Harbin yorgunluk veren yürüyüşlerinden o sonra. 
asker ordugâhta bir parça ateş yakıp da dinlenmeğe başlayınca, kendisinin ruhuna kuvvet verecek sözlere ne kadar muhtaçtır.. Muharebe günlerce sürer. Şarapneller (46), gülleler altında subayların çoğu ölür, yaralanır. 
Bölükte taburda tek tük subay kalır. Cesur kumandanlarının şehit olması, arkadaşlarının kaybolması, her an ölüm tehlikesi ve her türlü yorgunluklar askerin asabını sarsar. Bu zaman evham sarması, bozgunluk belâsı- nın baş göstermemesi için fikri, imanı, azmi sarsılmaz adamların kıt'alar içinde bol miktarda bulunması lâzımdır. Yoksa aksi halde asker kendini pek yalnız ve kimsesiz bulur. Ürkeklik arkasından bozgunluk hazır. 
dır. | 


Bizde rehberler hocalarla idâdi (41) ve âli (48) Me zunlarıdır. 


Bizde şimdilik harbin böyle zamanlarında fertlere rehber olacak hoca efendilerle idâdi, âli mezunlarıdır. Acaba bu rehberler bozgunluğun önünü alacak azim ve iradeye malik midir.? 


(46) Havada patlayarak dağılıp ufak parçalara eyiin top mermisi. 


(47) Şimdiki lise seviyesinde (bulunan mekteplere de nirdi. ; 


(48) Şimdiki üniversite seviyesindeki mekteplerdi. 
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Hoca efediler için gerek Moskof seferi, gerekse bu 


defaki, harp iyi bir şahitlik etmiyor (*) (49) 


Mamafih, medrese köşelerinde senelerce çürüyen 


ne ilmi ne de fikri esaslı bir gaye takip etmeyen, derslerde muvaffakiyetin mükâfatı askerlikten kurtulmaktan ibaret olan medrese talebelerinin habte bir işe yaramamaları şaşılacak bir mesele olmasa gerektir. 





(*) . Başımıza gelenler eserinden; 


Şeyh: Hacı Cemil Efendi'nin iyi hareketlerinden ve kahramanlığından bahsederken: . «Hazreti hocanın muharebe yerinde her türlü ihtiyaçlar ve rahatsızlıklar içinde yaşadığı zaman, Osmanlı ülkesinde bulunan, diğer emsalleri büyük ulema ve büyük şeyhler rahat yataklarında istirahat ederek güya milletten âyrı bir varlık gibi kendilerine menfaat sağlama yo- 


.lunu takip ediyorlar.» 


Ahmed Muhtar Paşa'nın «Üçnücü Kolordu Muharebatı adlı eserinden; sahife 237. 

Nice mütedeyyin adamlar tanırız ki, uzun bir ömür: den sonra, rahatça yataklarında ölmeyi, şehadet 


©. mertebesine pek ziyade tercih ederler. Böyle olmasa 


(49) 


idi medreselerden, ilk mektep ile bütün medreseler- de ilim tahsil eden talebeler ve sürıklıların herbiri 


birer kahraman. olması iktiza ederdi. Halbuki harp 


yerlerinde sarıklı gençlere tesadüf edildiğini hatır. 
lamıyorum. Hattâ tabur imamları bile görülememiştir. il 

Muharririn mütaldâası: — Çatalca muharebelerinde bozgun askere moral vermek onları fedakârlığa teş. 
vik etmek için gelmiş olan hoca efendilerin uzaktan tepelerde. Bulgar görününce, avdet etmiş olduklarını haber aldık. va | 

Hafız Hakkı Paşa'nın verdiği dip notta, hocalara ta” 


.rizde bulunuluyor. Evvelâ şurasını belirtmek lâzım 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İdâdi ve âli mezunlarına gelince: Ekseriyetini şehirliler teşkil eden bu gençlerimizin çoğu onbeş, yirmi yaşlarına kadar, gece dışarı çıkmaktan korkar, küçük yaştan beri cin, peri hikâyeleriyle fena halde ürkek tabiatlı olmuştur. 

Halbuki harbin en ziyade yorgunlukları da geceleri olur. Şimdi bu terbiye ile yetişmiş bu gençler nasıl 





ki, koca Osmanlı İmparatorluğunu dünkü vilâyetimiz olan Bulgaristan karşısında mağlüp ve perişan du- 

. ruma sokan İttihâdçılardır. e Mağlübiyetler nedense kabul edilmez de suç, başkalarına atılır. Şüphesiz Balkan Harbi sıralarında Âli Cemâli, Ibn-i Kemâl, Ebüssuud, Hoca Saadeddin Efendiler yoktu; Fakat vatanı için canını verecek binlerce hoca daima Türk Milleti içinde olagelmiştir. Buna en güzel örneği 'de, en son yaptığımız İstiklâl Savaşımızda, canlarını vererek, büyük kahramanlıklar gösteren ndaki hoca 

. lar vermişlerdir. 

. İttinâdçılar dine ve din adamlarına karşı takındıkları menfi tutum dolayısiyle, bir çok ulema kendilerinden tamamen soğumuştu. Ayrıca o devirdeki askeri kanun gereğince ilmiye sınıfı ve medrese talebesi askere alınmıyordu .Hiçbir askeri ve harp bilgisi verilmemiş, talim görmemiş bir kimse muharebede de. 
ğil başkasına moral vermek, kendisi şaşırır kalır. 
Kuruluş ve Yükselme devirlerimizde padişah, asker, hoca arasında mevcut âhengin neticesi güzel bir kay naşma ve karşılıklı itimad, hürmet mevcut olduğun. 
dan işler de iyi yürüyordu. Hocaların ihmal edilmesi devletimize çok şeyler kaybettirmiştir. Çünkü mil lete su kadar, hava kadar lâzım olan din ve iman gibi mukaddes varlıkları hocalar öğretir. Bu mukaddes varlıklara hakkiyle inanan bir kimse (de, elbette vatanı için seve seve can verecektir. 
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ordunun azimli düşünürleri, sağlam rehberleri olabilir. Bir de zavallı gençlerimiz, yetiştikleri mekteplerde neler çekiyor. Haftada iki defa jimnastik, buna mukabil otuz ders! En vatanperver, en istidatlıları, en sağlamları bile bu usulle bu terbiye ile mekteplerden çıktığı zaman sıhhati bozulmuş ve asabı sarsılmıştır. 


Mefküre namına belli belirsiz muhtelif milliyetperverlik yahut yeni moda olarak sosyalistlik! Esasen terbiyenin yanlış ve bozuk verilmesi hiç bir mefküreyi iman kuvveti derecesine vardıramadığından hayat tehlikesi karşısında değil ufak bir menfaatin tehdidi önünde ürkecek tabiatlar. | 


. Bizdeki münevverlerin hali. 


.Ya her türlü münevverlerimizde, harbin hakiki içyüzü için ne bilgi varki müşkül anlarda muhitini aydınlatsın da herkesi bozgunluk cadısının korkusundan kurtarsın. Hangi bir öğretmenimiz, hangi bir edibimiz askerliğin meşakkatlerini, tehlikelerini o bilfül tanıtmıştır. Hangi bir münevver gencimiz merak edip de hiç olmazsa topun, tüfeğin tesirine dair iptidai bir malümat olsun edinmiştir. Millet büyük kısmiyle cahil; “münevverler harpten, harbin en basit bilgilerinden gafil kalırsa, müthiş karanlık anlarında daima ışık isteyen şimdiki harplerde bizim askerimiz mütemadiyen karanlıkta kalmaz; ürkek olmaz da ne olur. 
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Düşmanlarımızın münevverleri ile bizimkilerin farkı: 


- Bizim münevverlerimiz cihanın her türlü felsefesinden, Fransa İhtilâlinden, Amerika'nın fikri medeniyetinden bahsederler de, sonra devletin hayatı mevzuubahs olduğu dakikalarda milletin ruhunu takviye etmek, harbin dehşetli kasırgaları arasında zavallı Mehmetçikleri ilmin nüru ile aydınlatmak hususlarında tamamen âciz kalırlar. Son felâketimizde karşımızdaki: ordularda o milletlerin doktorları, edipleri, şâirleri, filozofları, yedeksubay, assubay, er olarak ateşler içinde ordunun düşünce ruhunu teşkil ederken, bizim Mehmetçikler arasında alimlerimizden, edebiyatçılarımızdan bir fert bulunmuyordu. İstanbul'da kalıp yazı yazanlar ise, milletin ruhundan uzak kaldığı için bir tesir yapamıyor, yahut zararlı fikirleriyle millete bozgunluk tohumları açıyordu. 


İşte bu kabilden idi ki, parlak kalemli bir muharrir, mühim bir gazeteye yazdığı baş makalede daha ordu Çatalca'da uğraşırken © «Bir defada 101 kurşun atan güllelere karşı cesaret ne para eder?» (*). 
diyerek askerlikçe tamamen o karacahilâne fikirleriyle 

milletin azmini' kırıyor. Diğer eski bir gazetede âlim 


(9) Şarapneller muharririn dediği kurşunun üç mislini bir dakikada savurur, Fakat buna - rağmen tutulan istatistikler harpte ölenlerin ancak yüzde dokuz ka darının top tesirinden öldüğünü gösteriyor. 
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bir yazıcı «Biz zaten otuz sene evvel Ayastefanos Muahedesiyle bu yerleri kaybetmiştik.» şeklindeki yalanlariyle milletin intikam arzusunu söndürüyordu. 

Diğer bir tarihçi büyük makalelerle şarkın, İslâmlığın yegâne istinatgâhı olan devletimizi Rus himayesine girmeğe davet ediyordu. 

Bunların orduda ümidi, azmi fedakârlığı ne kdar kırdığını gözümle görüyorum. Öyle zamanlar olmuştu ki, esasen azmi tamamen çeliklenmemiş olan subayların bir çoğu «Bundan sonra ölmek budalalıktır» diyorlardı. Orduya böyle fedakârlığı temelden kemiren zararlı fikirlerin girmesi bozgunluk âfetinin istilâsı için, 

"o kadar dehşetli zeminler hazırlar ki bunlara rağmen harbin ikinci devresinde orduda yine pek nâdir bozgunlukların meydana gelmesi, Osmanlılık kanındaki: büyük kuvveti gösterir. 


Harp meydanı, metanet ve fedakârlığın, mübareze yeridir. Bir millet daha sulh zamanında maddeten, mânen metin, sağlam sinirli, fedakâr evlâtlar yetiştirmezse bol bol bozgunluklar hazırdır. Metanet ve fedakârlık az insanların yaradılışında vardır. Ekseriya terbiye ile ve bilhassa büyük, kuvvetli bir iman ile kâzanılır. | 


Alimlerimiz ve Bulgar, Rum papazları: 


Şehadet meydanında cennet kapılarının, vatan uğ. 
runda fedakârlık yapanlara açılacağını cami kürsüle rinde anlatan hocalarımız! harpte ve sulhta muhtelii fırsatlarda fedakârlıkta başkalarına örnek olmalıdır: lar ki, sözleri cidden tesirli olsun. Bulgar, Rum papazlarının yüzlerce seneler, bilhassa son elli sene içinde Makedonya dağlarında, köylerinde pek büyük bir sabır ve sebatla milletlerinin ruhlarını yükseltmeye çalışmaları sayesinde idi ki, dünkü yoğurtçulardan İstanbul'u tehdit edecek ordular çıkardılar. Bugün hocalarımıza da, idadi ve âli mezunlarımıza da büyük sebat ve dedakârlık sahası açıktır. 

Rumeli'de iki, üç milyon müslüman halk, boynu bükük yetim gibi için için ağlıyor. Bir sene evvel memurlarının, hocalarının, öğretmenlerinin kılavuzluğu ile insanlığa doğru yürümeğe, emeklemeğe başlayan o zavallılar şimdi şiddetli bir zulmün altında inliyor, bütün yol göstericileri İstanbul'a kaçmış, kendileri kimsesiz bir masum gibi şaşırmış titriyor. Anadolu da başka sebeplerden aynı halde. 

Şimdi dini ve milli bir ideale sahip hocalar, gençler yetim Rumeli'ye, perişan Anadolu'ya koşmalı, Binlerce münevver gençler oralarda köylerde karanlık kulübelerde senelerce. çalışmalı. Millete sabır sebat ve fedakârlık örneği göstermeli. Bu sebatlı ve fedakâr muallim ve hocaların çerçevesi içinde istikbalde vuku bulacak bir harpte orduda, bozgunluğun yok derecesine ineceğini şimdiden temin ederim. 

Milletin münevverleri hayatın mahrumiyetlerine 

ve şiddetlerine karşı koymak işin çok gayret sar 

fetmelidir. 

Evet, gönül istiyor ki nöbet beklemenin fisebilik lâh soğuk altında titremenin sevabından bahseden hocalarımız, vatan namına, millet namına fedakârlığın yüksekliğinden bahseden yazıcılarımız, münevverlerimiz, harbin meşakkatlerine dayanmak vücutlarını, sinirlerini, fikirlerini o fedakârlığa alıştırmak ve millete nümune göstermek için kış gecelerinde beşer, onar birleşin. ; 
Kahvelerde, helva sahbetlerinde, mangal başlarında dedikodu ile vakit geçirecekleri yerde, dağlara çıksin. 
Belgrat ormanlarında, hattâ ordunun donduğu Çatalca tepelerinde haftalarca gece gündüz gezsin. Yağmur, kar. 
altında açıkta gecelesin, titresin. Ve münevverlerimiz bir taraftan böyle harbin meşakkatlerine vücutlarını alıştırırken diğer cihetten gazetede harbin pembe hayallerinden değil, kendi tecrübelerine dayanan hakiki hayatından bahsetsin. Milleti yeni ciddi harplere hazırlasın. Böyle omuallimler, münevverler bulunacakları ordularda sıkıntıya, soğuğa, yorgunluğa, açlığa tahammül etmeye alışmış vücutlariyle sebatın nümunesini teşkil ederler. Herkese yılgınlık, zayıfların asabına gevşeklik gelerek bozgunluğun zemini (hazırlanırken bunlar çelikleşmiş sinirleri ve azimleriyle orduya meta-' net ve dayanıklılık aşılarlar. 


Münevver gençlerimiz manevralarda, atış yerlerin. 
de bulunmalı. 


İstanbul'un ve birkaç büyük şehrimizin milletin ruhuna tesiri pek büyüktür. Bir kaç senedir buralarda manevralar yapılıyor. Harbin ölümden başka bütün hakiki safhalari gösteriliyor. Topçu okullarında toplar, hakiki mermiler atıyor. Şarapneller patlıyor. Hattâ ağır mermiler atılıyor. Ne olur? Hocalarımız, muallimlerimiz, münevverlerimiz : yüzlerce, binlerce toplansalar da buralarda açık fikirleriyle harbin hakiki durumu , hakkında sulh zamanında sağlam bir fikir edinseler. 


F:e 
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Sonra harbin buhranlı demlerinde görmediği şarapnel gürültüsünden şaşıracak cahil gençleri tecrübeleriyle aydınlatsalar. 

Sulh zamanındaki bozgunluklara, cahilliğin Obüyük tesiri vardır. Fakat yanlış terbiyeli münevverler orduya daha büyük fenalık yapabilirler. Dimağları ansiklopedik malümat ile dolmuş, dengesini şaşırmış, kalpleri vatan muhabbeti, intikam ateşi ile şehit kanında en tatlı şiirler duyacak yerde umum insaniyete şamil yalancı sevgilerle kalbi yumuşamış, vücutları, sinirleri bozulmuş, silâh sesinden, top gürültüsünden değil, ufak otomobil sesinden sinirleri tutan gençler, istikbal harplerinde bozgunlukları bizzat meydana getirirler. i i 


Fedakârlık ancak kuvvetli bir imandan döğür, 


İnsanların fedakârlıkları ancak kuvvetli bir imandan doğar. (50) Gayenin kutsallığına, bilerek, anlaya- 


(50) Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart: . «Habte rol oynayan kuvvetlerin dörtte üçü' mânevidir» diyor. 
Ne kadar teknik üstünlüğe sahip olursa olsun mâneviyatsız ve inançsız ordular harp kazanamazlar. Bunu Allah'ı inkâr eden komünistler bile anlamışlardır. 
Kapattıkları kiliseleri Ikinci Cihan Savaşında aça rak halkı ibadetinde serbest bırakmışlardır. e Harp kazanıldıktan sonra tekrar Allahsızlığa dönüldü tabi. 
İman bizim anladığımız mânâda, âlemlerin mutlak yaratıcısı olan Allah'a olan bağlılık ve teslimiyet Olursa, hakiki yerini ancak o zaman bulmuş olur. Dini we yatanı uğrunda şehitliğin en büyük mertebe oldu. 
ğuna ve bunun Allah tarafından bir emir olarak bildirildiğine inanmış bir askerin harbte yapamıyacağı bir fedakârlık yoktur. Varlığımız için dün ol. 
"duğu gibi, bu gün de bu imanı yaşatmağa mecburuz. 
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rak iman ve bütün millet için müşterek, mukaddes bir ideale iman!... Böyle nurlu iman ile birleşen ruhla- . 
rın arasına bozgunluk değil, şeytan bile giremez. 

Bu pek mühim meselenin açıklanması için, ayrıca ne yapıp yapmalı, cilt cilt eserler meydana koymalıdır. Asırlardan beri idealsiz, yalnız. taklidi, hafif bir iman ile kalmış olan millete hakiki, nurlu iman kuvveti verilmelidir. 

Medreselerimiz, ilk mekteplerimiz, orta mekteplerimiz, idâdi ve âli mekteplerimiz aşkeri, mülki her türlü tedrisatımız bu mukaddes, müşterek ideale iman kuvveti artıracak usulleri takip etmeli. O derecede ki, medreseyi bitirmiş bir talebe ile, liseden diploma almış bir talebe arasında hiç olmazsa vatan namına fedakârlık hususunda ruhen, fikren ayrılık olmasın. Orta mektep tahsili ile yetinmeye mecbur olan gençler az çok umümi müşterek bir ideale bilerek iman etmiş olarak hayat mücadelesine atılsın. 

Ancak bu müşterek ruhlu iman kuvveti ile ruhları parıldıyan vücutları asabı çelik gibi, bütün tehlikelere meşakkatlere mukavemet eden gençler yetiştiren medreseler, mektepler bizde bozgunluğu unutturabilecektir. 

Ancak böyle bir ideale yönelen ve böyle bir idealin tesiri altına giren münevverlerdir ki, halk ruhunu çoşturur, büyüler ve onları kendilerinden geçirerek bu meseleye tamamen gönül verici kimseler haline getirir ve harikalar icat ederler. (*). Ni 


————————— 


(*) Güstav le bon, Ruh'ül cemaat. Köprülü Zade Fuad. 
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- Üzülerek söylemek icap eder ki, milletimizin ne münevverlerinde, ne de .cahillerinde hakiki, nurlu, kuvvetli bir iman ve inanç birliği mevcut değildir. 


Kuruluş ve yükseliş devirlerindeki iman kuvveti. 


Vaktiyle asırlarca devam eden kuruluş ve yükseliş devirlerinde ordunun kuvvetine muzafferiyetine karşı padişahında, hocasında bir kuvvetli iman vardı ve orduyu Viyana'lara kadar bu iman kuvveti götürüyordu. 


Ahlâkı, azmi, imanı çürümüş Bizans karşısında kazandığımız ilk zaferler bu itimat ve imanı uyandırmış, sonra Kosova sahrasında, Tuna boyunda, Macar Ovalarında bu iman kuvveti arttıkça artmıştı. Kimse iddia edemez ki; Viyanalara kadar giden ordu tek tek ve çogunluk olarak bu günkü insanlardan daha ziyade din bilgilerini İslam'ın, namazın, orucun şartlarını biliyordu. 


Dinden doğan iman kuvveti. 


Dinden doğan iman kuvveti asr-ı saadete ve İspanya istilasına (51) kadar olan devirde kendini göstermiş, o müthiş kuvvetin sayesinde İslâm Orduları Hind 'den, Fransa'ya kadar cihanı titretmiş idi. 
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(51) İslâm Orduları kısa samanda Kuzey Ajrika'yı fet hetmişler, İspanya karşısına. gelmişlerdir. Tarık Bin Ziyad, on iki bin kişilik bir kuvvetle 711 yılında Ispanya'ya ayak basınca ilk işi kendilerini getiren ge mileri yakmak olmuştur. Geriye dönme ümidini kay beden asker, mutlaka gâlip gelmek için savaşarak az bir zamanda bütün İspanya'yı almış, Fransa hi duduna girmiştir. 


Osmanlı tarihinin parlak devirlerinden ise anlayışlı. bir din kuvvetinden ziyade zafere itimat kuvvetinin büyük tesiri görülür, (52) 


Niğboluda bozulan azab askerleri emin idiler ki arkadan gelen Yıldırım, mutlaka zaferi kazanacaktır. Onun için muharebenin başlagıcında rn bozgunluk uzaklara gidemezdi. 


Mohaç'da bozulan 1., 2. hatlarımız Kanuni'nin ordusunun bir iki saat içinde Macarlar'ı muhakkak yere sereceğine iman ediyor, o bozgun dakikalarında bile, kazanılacağına emin olduğu şan ve şerefi, yahut fethedeceği şehirlerin kıymetleri, nail olacağı servetler, esirler cariyeler her ferdin dimağında silinmez birer hayal gibi tesirini yapıyor. Maddi mânevi yüce beşeri bir çok yüksek emeller, Osmanlı gençlerini ihtiyarlarını ileriye çekiyordu. Viyana bozgunundan sonra, ordumuzun yapmış olduğu harplerde iman kuvveti kayboldu. Bunun yerine dini, milli sosyal bir ideal, bir inanç yerleşemedi. 
İşte bunun neticesidir ki millet asırlarca bozgunluklar çekti. Az kuvvetler karşısında az fedakârlıklar, az sıkıntılar içinde kolayca bozgunluklara uğradı. 


Osmanlı milleti umumi, müşterek bir imana malik olamayan bütün geçmiş milletler gibi bir karışıklık ve kararsızlık hali içinde vaşadı. 


(52) Zafere olan itimat kuvveti de şüphesiz imandan doğar. 


Müşterek imanı olmayan milletler batarlar, 


Umumi inanç, müşterek iman milletlerin fikirlerini belirli istkamete yöneltecek yegâne kuvvettir. Bunun gevşemesi, kaybolması milletin yok olma saatinin yaklaştığını gösterir. «Romalıların mutaassıp inançları, Romalıları düryaya hâkim kılmış ve bu inanç zayıfladığı zaman Roma yıkılmağa yüz tutmuştur. Roma medeniyetini. tahrip eden Barbarlar, ancak bir takım umumi inançlar kazandıktan sonra yekvücut hale gelebilmişlerdir.» (*) İ 

Bu millette bozgunlukların devamı, yıkilmaya doğru yürümekte. olduğunu gösterir. Bu uçurumlar- dan kurtaracak yegâne kuvvet, umumi iman kuvvetidir. Bu harpteki felâketlerimiz, bozgunluklarımız asırlardan beri milletin ruhunda devam edip gelen, karar- 
-sızlığın son görünüşleridir. Eğer buna esaslı çare bulamazsak bozgunluklar ilelebet devam ederek çökme- 
“ğe doğru gidilmesi muhakkaktır. 


İdealimiz nasıl olmalı? 


Bu millette bozgunlukların devamı, yıkılmağa nındaki gibi saf, dini ve bugünkü insanların ince dü: şüncelerinin, bugünkü cihanın fikri gelişmelerinin önü- 
.ne. geçecek, onu cezbedecek kadar parlak, sosyal bir ideale muhtaçtır. Öyle bir ideal ki, büyük Peygamberi- 


(9) Güstav le. Bon; Ruhül Cemaat. mütercimi: Köprülü. 
» Zâde Fuat. 
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mizin rahmetini üzerimize yağdırsın, Selâhaddin Ey. 
yubi'nin, Fatih'in, Yavuz'un ruhlarını şâd etsin. Bugünkü insanların karanlık, şaşkın ruhlarına nurlar serpsin. Şarkın sâkin semasını sarsın. Orada yangınlar, fırtınalar yapsın. Ölüm uykusuna yatmış görünen ırkları İsrafil'in (53) süru gibi canlandırsın. Anaların ninnileri, mekteplerde küçük yavrucukların ilâhileri, şarkıları hep o mefküreyi söylesin. Çocuklarımız ilm-i halde dininin erkânını öğrenirken, dininden doğan mefküresini candan sevmeğe başlasın. Okuma kitabın- da, coğrafyada, tarihte ve ie) hep o mefküre- nin ruhunu okusun. 


Kadınlarımızı ihmal etmeyelim. 


Herkesin bütün kuvveti ile bu mefküreye iman ve muhabbeti artsın. (Eğer bu zeminde de kadınları yine ihmal edersek emin olalım ki azmimizin, imanımızın yarısını ihmal ettiğimiz bu yarım vücudumuz mahvolacaktır.) Gençler medreselerin, liselerin üst sınıflarında en derin hikmetleri araştırırken, harp okulları subay yetiştirirken, subaylar askerini eğitirken hep o mefküreye doğru yürüsün. Hasılı beşikten başlayarak mekteplerin en yükseklerine, hattâ mezara kadar gençlerimiz, ihtiyarlarımız o cazip ideale gittikçe kuv- 


(53) Dört büyük melâikeden biridir. Kıyamet gününde: sür denilen bir boru üfleyerek, ölülerin tekrar dirilmesini sağlamaya Allah tarafından memur edil miştir. 


veti artan bir muhabbetle, kuvvetli bir iman ile yürüsün. Şarkın yegâne istinatgâhı, yüz milyonlarca Müslümanın kurtuluş ümidi olan Hilâfet-i İslâmiye'nin bu günkü .koruyucularına böyle nurlu bir mefküre, böyle parlak, ateşli bir iman telkin etmek güç müdür? 

4—5 milyon Yunanlı, Doğu Roma İmparatorluğu idealine canla, başla.iman ederek para ile, kanla fedakârlıklar ederek ileri, daima ileri yürümek isterler ve yürürler de. Asırlarca cihanı titreten, şanlı bir maziye mâlik dokuz milyon Türk, yirmi milyon İslâm (54), arkalarında kendilerine kalben bağlı yüz milyonlarca dini bir kırk, elli milyon dili bir kardeşleri (55) var iken, bütün bu insanların saadeti, istikbali kendilerine emanet edilmişken umumi ideal ve metin, ateşli bir iman tesisi, neden kabil olmasın? 

Yeter ki milletin münevverleri bu gayeyi hedef olarak seçsin. Bu mefküreye hakiki bir aşk ile tapınmış bir Türk Fihte, (56) İslâmiyeti eski saf haline getirmek için can feda edecek bir İslâm Luter, (57) ruh- 





(54) Balkan Savaşından sonra Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan Türk ve diğer ırklardan olan Müslümanların sayısı. 

(55) O günkü sınırlarımız dışında yaşayan Müslüman larla, hâlâ bu gün'de mevcut olan, fakat Türk'ün ezeli düşmanı Moskof ve Kızıl Çim'in idaresinde 2ulüm altında yaşayan Orta Asya Türkleridir. 

(56) 18. asrın sonlariyle 19. asrın başlarında yaşamış ve birçok eserler yazmış olan Alman filozofudur. 

(57) 1483—1546 yılları arasinda yaşamış bir Alman filo- 
2ofudur. Papa'nın dini ve keyfi saltanatım yıkarak Protestanlık mezhebini kurmuştur. 
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larda milli, dini yangınlar uyandırsın. Yeter ki hükümet milletin terbiyesinden bu mefküreye doğru yürüyecek yolları tutsun ve şarkın muhtaç olduğu, teşvikleri az çok yapmaktan çekinmesin. Ve sarsılmaz tereddütsüz adımlatla devamlı olarak bu yolda yürüsün. O zaman eminim ki, ikiyüz bin Boer'i yüz milyonlarca nüfusa sahip kuvvetli bir devlete senelerce karşı durduran kuvvet ve metanetin daha fazlası, bu mil letin ruhunda uyanır. O zaman Hazreti Muhammed'in nurlu azmi, Selâhaddin Eyyubi'nin kalb kuvveti, Büyük Osman'ın (58) kuvvetli imanı, Timur'ların, Cengiz'lerin ateşli fikirleri bu millette parlar. Asırlardan, beri şarkta mutad olduğunu gördüğümüz bozgunluklar, bu sefer düşmanlarımızda sık sık görülmeye başlar. i d i . 


- Yılgınlık. 


Harbin bir çok yorgunlukları, tehlikeleri insanın asabını sarsar, hele üstüne bir kaç bozgunluk görünürse, hemen gevşek sinirli, bozuk düşünceli, taklidi bir imana sahip olan insanlarda, hangi milletten olursa ol sun hurafelere, çok zararlı birtakım yalanlara inanmak kabiliyeti uyanır. Kimi «Mağlübiyet Allah'ın cezasıdır» der, kimi. «Biz buna lâyık olmuşuz» diye bağırarak düşmanını Cenab-ı Hakk'ın azap melâikesi derecesine çıkarır. Kimi ii Payanda dinsizlik görür. Ken- 


(58) Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk Padişahı Osman Gazi (1258—1324). 
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disinin dini ihtimalleri unutarak, hep £< ın AÂMİrinin iman zaafından olduğuna kanar. Bozgunluk arttıkça bir yılgınlık gelir. Ve «Çâre yok, boş yere kan döküyoruz. Bize bir kaç vilâyet yeter!» gibi askerin yüzünü geriye çevirecek, bozgunluğu arttıracak efsaneder yayılır. Bu seferki bozgunluklarımızda böyle nice yalanlar duyduk. Nice münevver görünen bozuk imanlı kimselerin mantığa, akla uymayacak, yurtseverliğe sığmayacak, saçmalara inanarak aynı fikrin yayıcısı olduğunu, nice metin şahısların gittikçe çoğalan bu efsanelere karşı şaşırıp yıldıklarını gördük. 


Harpte efsanelere inanmak. 


Halbuki bu haller harbin tabiatında var. Her mil lette, her harpte kara günlerde muvaffakiyetsizliklerde, bozgunlüklarda, hattâ bazen muvaffakiyet devrelerin- de bir çok yalan yanlış rivayetler yayılır. Bu insanların harpte maddi, mânevi tesirlerle biraz fazla sinirli, fazla hayalperest olmasından ileri geliyor. 


Rus Ordusu geçen seferde Plevne'de bir kaç bozgunluğa uğradıktan sonra, Rus şark ordusunda Plevne'deki Türklerin cin, peri, dev gibi bir şeyler olduguna erlerin inandıklarını tarih söylüyor. Zivin'deki mağlübiyet üzerine tutulan Rus askeri, mektuplarında kumandanların, âmrilerin dinsiz, imansız olduğundan, kendilerini ayın onüçüncü uğursuz gününde taarruza 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sevkettiklerinden, sağ kalanlar Hazreti Meryem'in mânevi yardımı ile kurtulduklarından bahsediyordu. (*) 


Bu harpte Muhtar Paşa Kolordusunun Pınarhisar üzerine hicumlarının son yılgın günlerinde Anadolu askeri arasında garip bir ruh hâleti görülüyor. «Bize Anadolu'daki dört vilâyet kâfidir. Rumeli için boş yere kan dökülüyor. Düşman bizi bastı» gibi rivayetler şâyi oluyor. (*) Bu hâlet-i ruhiyenin meydana getirdiği uyuşukluk, bozgunluk sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor. 


Moskof Harbinde orduda kısmen bizim, kısmen düşmanın casusları vasıtasiyle nice zararlı söylentiler yayıldığını Gazi Muhtar Paşa'nın kâtibi uzun uzadıya anlatıyor. (**) 


- Çatalca'da mütareke esnasında Bulgarların, bizim askerlere «Siz mağlüp olmadınız, fakat paşalarınız satılıktır» sözlerini söyledikleri duyulmuş idi. Geçen Moskof Harbinde bazı paşaların karpuz içinde paralar aldığı rivayetleri yayılmıştı. Bilhassa para ile tutul MUŞ. Moskof casusları bu haberleri yayıyordu. Ordu. 
nun en büyük kuvvet kaynağı olan karşılıklı güveni kökünden kemiren bu gibi söylentileri, yalan yanlış 


(*) Başımıza Gelenler, sahife: 157. 


(*) Üçüncü Kolordunun Muharebatı. Miralay Cemal Bey'in raporu, sahife: 177. 


(**) Başımıza Gelenler, sahife: 218, 219. 


havadisleri önlemek için ordu tarafından bir çok ted. 
birler koymak lâzım gelmekle beraber, bu fenalıklara karşı en mühim tedbir, milletin azmi, seciyesi, terbiyesi ve asker safları arasında yirmide bir, ellide bir olsun bu gibi söylentileri önleyebilecek (münevver kuvvetli imana sahip kimselerin bulunmasiyle müm: kün olur. 


Zararlı söylentilere karşı en mühim tedbir as. 
ker sıralarında münevver, metin kimselerin bu lunmasıdır. 


Millet giriştiği harpteki gayenin kudsiyetine öyle kuvvetli bir imanla inanmalıdır ki, yüzlerce bozgunluk onu sarsamamalıdır. Milletin kalbinde vatan murhabbeti o kadar nurlu ve şümullü olmalıdır ki, böyle bir bozgunluk değil, sene ile devam eden harplerde bile «Bana dört vilâyet yeter» gibi söylentilere kapılmamalıdır. Millet siyasi istiklâlinin tadını bütün içtimâi hayatında öyle tatrmalı ve müşterek vatanın büyüklüğü, bütün parçalarının muhafazasında olduğuna öyle kuvvetli bir şekilde iman etmelidir ki, bu seferki gibi dörtbuçuk düşman karşısında onbeş günde, istiklâlinden ve sevgili büyük Rumeli'sinden vazgeçmek, şöyle dursun; her bozgunluk kalplerde intikam ateşini arttırmalı. Yoktan hamiyet orduları meydana çıkmalı!... i 


Gerçekten milletin büyük kısmı bu seviyede olamaz. Fakat milletin ellide biri, hattâ yüzde biri, bu 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iman ve inançta bunların her biri olsa, arkasından yüzlerce kimseyi beraber götürür. 


Harpte subay kaybı. 


Zamanımızdaki harplerde ordular büyüktür. Harpte subay kaybı fazladır. Harp bir sene, iki sene sürer. 
Vatanperver, fedakâr subaylar harp meydanında ölür. 
Böyle zamanlarda milletin ruhundaki metaneti, iman kuvvetinden doğan ateşi, muhafaza ve devâm ettirecek, bütün kayıplara rağmeti bozgurtiluklara mâni olacak, milletin fertleri arasında sönmez ateşli bir imana sahip olan münevver gençlerdir. 


, Vatanda yaşayan muhtelif ırklar. 


Bir milletin çeşitli ırklardan meydana gelmiş olması da, orduda bozgunlukları arttırır. Muhtelif ırkların ayrı ayrı seciyeleri, ayrı ayrı idealleri milleti de, orduyu da parçalamaya sebep olur. Evvelki harplerde muhtelif ırklara mensup, fakat velev pek zayıf olsun yine aralarında din birliği olan ordular kullandık. Yal nız bu harpte orduya Hıristiyanlar, Museviler girdi. (59) Bunların bozgunluklarda, ne kadar dahli var? Her- 


(59) İttihâdçıların yanlış işlerinden birisi de Türk Ordu: suna, Müslüman olmayan Hıristiyan ve Yahudi asker. 
ler alması olmuştur. Kuvvetli devirlerimizde korkup sinmiş, fakat zayıfladığımız saman açıkça hainliklerini göstermekten çekinmeyen azınlıkların, bizim mağlübiyetimizi görmeleri en büyük arzuları Olur. 
e nasıl olur da bize muharebede lde temin edeilirler? 
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halde harbin başlangıcındaki büyük bozgunluklarımızda İslâm'dan gayrı unsurların pek çok payı olmasa gerektir. Çünkü meselâ, Trakya'daki en büyük bozgunluklar Afyonkarahisar ile İzmit tümenlerinde  görüldü: ki burada bozgunluğun sebebi büsbütün başkadır. Bazı Bulgar askerlerinin milliyet duygusuyla Ordudan firar ettiği ve Rumların da kısmen bunlara iltihak ve bunların buhranlı anlarda karışıklıkları arttırdığı, fena haberleri yaydığı, münasebetsiz zamanda tüfek atarak bazı yerlerde hücumlar icat ettiği duyuk du ve görüldü. 


Bütün bu işlerde münferit olarak Bulgar ve Rum askerlerinin yaptıkları. fenalıklar, bunların hareketlerinden ordudaki itimat hissinin azalması gibi ortaya çıkan müthiş bir fenalığın yanında küçük kalır. Erin esasen yeni girdiği taburda, yanındakinin kendisine ihanet ' "edebilecek bir insan olması ihtimalini düşünebilmesi, nefsine ve kıt'aya itimat duygusunu çürütür. 
Tabii olarak kıt” aya bir ürkeklik siner. Bozgunluğun zemini hazırlanır. Az çok büyük olan bu fenalığın önünü almak için yegâne çâre bizim gibi muhtelif ırklardan meydana gelmiş bir milletin devletin dahili siyaseti ve sosyal durumu elden geldiği kadar bu ırkları aynı gayeye toplayacak, birbirine /ısındıracak gibi ol ması ve muharebe edilecek devlete mensup ırkın harp sıralarında kullanılmamasıdır. 


95 
Ordunun hali. (*) (60) 


Bir ordunun askeri durumu, talim ve terbiyesi, emir ve kumandası, subay kadrosunun hali, sulh zamanındaki çeşitli meşguliyetleri, dahili, harici siyasetlerin milletteki muhtelif cereyanları, buhranların a6- ker üzerindeki tesirleri az çok bozgunluk zeminini hazırlayabilir. 


Devletin harici düşmanlarının tehdidine karşı hudutlar civarında kuvvetli nizamiye kıt'aları bulundurmaya mecbur olması, askeri seferber olacağı mıntıka- dan uzaklaştırır. Bundan sefer zamanında alayların derme çatma, tanınmadık askerle doldurulması : mecburiyeti hasıl olur. Memleketin asayişinin korunması alayları, taburları dağıtır. Vergi tahsilâtı için âşâr (61), 


(*) Bu hususta «Yiğitlik ve Birlik» adlı eserimde etrâf- un izahat olduğundan burada kısaca geçilecektir. E. 
ser, zaman müsait olursa, yakında neşrolunacaktır. 


(60) Hafız Hakkı Paşa: «Ordunun hali» mevzuu, «Yiğitlik ve Birlik» adlı eserimde incelenmiştir, demekte. 
dir. Yaptığımız araştırmalarda bu eserine tesadüj. 
edemedik. Herhalde basılması mümkün olamadı. 


(61) Toprak ürünlerinin Beytülmal (o (hazine) giderleri 

. için onda bir oranında alınan vergiye denir. Osmanlarda âşarın toplanması ayrı safhalar göstermekte 

dir. Önceleri tımar ve has sahipleri toplar, buna 

karşılık belli bir miktar asker beslerlerdi. Tımar 

sistemi kaldırılınca âşar, iltizam usulü ile toplanma: 

ya başladı. Toplaâyanlara mültezim denirdi. Daha son: 

raları âşarı devlet memurları toplamıştır. Bu vergi 
1925 yılında kaldırılmıştır. | i 
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ve ağnam (62) toplanması sebebiyle bazen bölüklerden beşer ona ere kadar müfrezelere ayrılır. Bir aile gibi olması lâzım gelen asker, birbirini ömründe görmez. 
Tarihlerde alaylara pek büyük işler gördüren alay kardeşliği kurulmaz. Köylerde veya demiryolları boyuna kilometrelerce mesafelere dağılan asker, muntazam bir program dahilinde talim ve terbiye göremez. Amirin daimi kontrolündan uzak kalan askerde, zaptü rabt duygusu azalır. Bütün gün çetelerin ardı sıra koşan askerde ordunun disiplin ruhundan eser kalmaz. 


Sulh zamanında alayların parçalanması felâkettir. 


. Makedonya'da asayiş için senelerce onbeşer, yirmişer parçaya dağılmaya mecbur olan taburlar, demiryolları boyunca bir çok kilometrelere taksim olan bölükler, talim ve terbiyece ne kadar geri kalırlardı!... 


Eşkiya müsademeleri orduda yanlış fikirler uyandırır. 


Eşkiya tâkipleri, pusular, müsademeler ile asker bir derece sıkıntılara, tehlikelere alışırsa da, bundan ekseriya yanlış birtakım fikirler doğar. Onbeş kişilik bir çeteyi yüzlerce kişilik müfrezeler sarar. Saatlerce böşu boşuna ateş neticesinde en nihayet gelişi güzel 


(62) Ağnam resmi veya ağnam vergisi Osmanlı Devletin- de koyun ve keçiden alınan vergilere denirdi. 
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bir ilerleme, daha doğrusu ezici bir üstünlük sayesinde eşkiya mahvolur. Ekseri müfrezelerde onda bir, hattâ yüzde bir zayiat olmadan parlak muvaffakiyetler elde edilir. Böylece az zayiatla büyük muvaffakiyetler kazanmağa itiyat hasıl olur. Ve hakiki harbe hiç benzemeyen bu müsademeler, öyle yanlış kanaatler meydana getirir ki, harpte tabii olan dehşetli zayiat başlayınca, herkeste bir şaşırma, bir yılgınlık görülür. 
Bizim Makedonya çete muharebeleri, Arnavutluk o ve Karadağ hududu müsademeleri, bu harpteki bozgunlukları hazırlamak için hiç şüphesiz, ayrı ayrı sebeplerdi. Sulh zamanında asker, müsademeyi hakiki bir muharebe gibi mukaddes addetmediğinden hücumlar pek yumuşak olur. Sulh zamanındaki müsademeler de büyük âmirler beş, on asker fazla zayiat verince mesuliyet gördüklerinden ekseriya hücumlar uzak veya yakın bir mesafede durur. Asker sayısının fazlalığın- dan istifade ederek büyük çevirmelerde, arkadan ateş etmekte muvaffakiyet aranır. İşte bunun içindir ki, meselâ Arnavutluk omüsademelerinde kırksekiz Saat şiddetli muharebelerle iki taburun ilerleyemediğini, nihayet diğer bir askeri birliğin arkadan yetişerek eşkiyanın şu kadar kişi zayiat bırakarak firar etmeğe mecbur olduğunu sık, sık duyardık. Kırksekiz saat şiddetli muharebelerde ilerleyemeyen taburun zayiatını tetkik edince, ekseriya beş, on er olduğu görülüyor. Beş, on er zayiat karşısında kırksekiz saat ilerleyememek, sulh zamanında bu göze görülmez:bir felâkettir. Çükü bu gibi hareketlerde gaye hücumun parlaklığı değil, mümkün mertebe az zayiatla eşkiyanın 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geri atılması veya tamamen imha edilmesidir. Fakat bundan daima az kayıpla muvaffak olmak ümidi, âdeti hasıl olur. Ve harpte muvaffak olmak için, büyük zayiata “katlanmak icap edince, birdenbire subaylara ve askere bir durgunluk gelir. 


Geçen İngiliz — Boer harbinde İngilizlerin muhafız alayında bile yüzde dokuz, yüzde altı, hattâ yüzde beş zayiat ile görülen bozgunluklar hep aynı sebeplerden ileri gelmişti. Halbuki harpte, vasati kabiliyette bir asker, bu kadar az zayiat ile bozulmak değil, ilerlemekten bile geri kalmaz. Fakat İngilizler sulh zamanında Hint'te, Sudan'da muntazam olmayan kabilelerle muharebe ederken az zayiatla büyük muvaffakiyetler elde etmek âdetini kazandıkları için, Boer'lerin tesirli ateşleriyle biraz fazla ölüverince şaşırdılar ve bozuldular. 


Sulh zamanındaki dahili (omuharebelerde devlet, ekseriya ufak bir muvaffakiyeti, büyük göstererek siyasi vaziyetini düzeltmek mecburiyetinde bulunur. Bu hal çok defa ordunun muharebe hatalarını o kadar örter ki, muharebeyi yapanlar bile hakikaten kahramanca ve pek mükemmel hareket edildiğini zanneder. Kusurlarını, fenalıklarını bir türlü göremezler. Meselâ bizim son Karadağ hududu muharebelerinde bütün gazetelerin alkışladığı, aslında bir hiçten ibaret olan bu muzafferiyeti, ordunun içyüzünün ne kadar çürük ve bozgunluğa ne kadar maruz olduğunu gösterdiği halde, değil halk efkârında, hattâ münevver tabakalar 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arasında bile şanlı bir hareket gibi görünmüştü. Orada kırk, elli eşkiya karşısında bütün bir ihtiyat tümeni sabahtan akşama, bütün fişeklerini sarfedecek kadar ateş etmiş ve bir batarya top, şakileri ateş altına almıştı. Asker adetçe yüz misli üstün olduğu halde eşkiyaya hücum edebilmek şöyle dursun, tesirli ateş hattına bile yanaşamamıştı. Fakat eşkiya, akşama doğru biraz zayiat bırakarak kaçmış ve o yalçın kayalar Allah'ın yardimiyle elimize geçmiş olduğundan zafer pek parlak sayılmıştı. Bir müddet sonra neşrolunan genel af üzerine eşkiya geri döndü. Müsademenin içyüzü tetkik edildi. Bütün gün atılan kurşunlardan . 
bir tanesinin bile isabet etmediği, topçu ateşinin hiç olduğu, fakat yalnız iki şarapnelin tam yerinde paralanmasiyle eşkiyadan oniki kadarının vurulduğu, bunun üzerine geri kalanların çekildiği anlaşıldı. 


Muharebenin bu şekli şüphesiz, ordu için bir leke idi. Harpte sayıca bu kadar üstünlük sSağlanamayacak, atış eğitimi bu kadar noksan olan asker, düşman- dan kimseyi öldüremeyecek ve hiç şüphesiz düşman da böyle eşkiya gibi kaçmayacaktı. Sulh zamanında böyle en hatalı hareketlerin zaferle neticelendiğini gören asker ise, harbin hakiki fedakârlığı karşısında bulununca sersemleşecekti. 


Otuz, kırk seneden beri pek kanlı sahneler gösteren Yemen Muharebeleri de GEN âdeta bozgunluğa alıştırmıştı. 


100 
Sultan Hamid devrindeki asker eğitimi. 


Ordunun talim ve terbiyesinin harbe uygun Olmaması da ayrıca bir felâkettir. Osmanlı Ordusu'nun, Moskof seferinden İkinci oMeşrutiyete kadar geçen zaman içinde gördüğü askerlik eğitimi harbin ihtiyaçlarına zerre kadar uymazdı. Harpte orduya zaferi temin edecek en büyük kuvvet, mânevi kuvvet ile silâh kuvvetidir. Mânevi kuvvetin fikri terbiyesi o zamanlar âdeta yasaktı. Disiplin ve itaat cihetleri ise hafiyelikler ve yıllarca silâh altında kalan askerlerin sık sık isyanları, subayların maaş için, terfi için telgrafhaneleri basmaları ile büsbütün bozuktu. Orduda ancak riyakâr, nefret eden, korkak bir itaat vardı. Harpte bozgunluğa karşı koyacak itaat ise ancak, gönülden gelen hürmetli, anlayışlı itaattir. 


Askerin silâhına itimadını uyandırmak ciheti, O zamanlarda düşünülemezdi bile. Çünkü Harp Okulundan yetişecek gençler, kırık iğneli martinlerle talim görür. Orduyu yetiştirecek olan bu subay namzetleri tüfek atmak şöyle dursun, mavzer fişeğinin birer taklidinden başka bir şey göremezdi. Her orduda senede her asker yüzlerce fişek atarken, o zamanlarda ordumuzda ancak. birçok yıllarda bir defa 15-20 liralık fişek atılmasına müsaade edilir. Bunlar da ne kadar usulsüz ve yanlış fikirlerle atılırdı!... 


Erin silâhına itimatsızlığı ne kadar zararlı ise böyle yanlış fikirle yapılan atışlardan hasıl olacak sahte 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itimat da o kadar fenadır. Er, artık vurabiliyorum der. 
“Halbuki mühim, esaslı, itimattan ibaret olmak lâzım gelen nişancılığın daha başlangıcındadır. Hakiki harbe girinceye kadar o azıcık tüfek görgüsü kaybolur. Er vuracağını sandığı tüfekle atar, atar isabet ettiremez. Hiddetlenir, şiddetli ateş eder. Ve sanki ateşin şiddetiyle düşmanı mahvedeceğini sanır. Şimdi de az zamanda fişeğini bitirir. Tüfeğe sahte itimat birdenbire sarsılır. Eri bir ümitsizliktir kaplar. Artık her şeyi karanlık görmeğe başlar. Bunun neticesi ise şüphesiz ürkeklik ve bozgunluktur. 


Harpten evvel ordunun eğitimi 


Harp ilânından sonra orduda nisbeten daha doğru asker eğitimi başlamıştı. Fakat bunda da gaye itibariyle nc Kadar büyük noksanlar, ne kadar yanlış usuller görülüyordu. En mühim olan piyade sınıfının eğitimi için elde, muhtelif seferlerin vermiş olduğu tecrübelerden hasıl olmuş, yüzbinlerce insanın kanlariyle yazılmış bir talimname vardı. Bunun birinci sahifesinde yazan «Muharebede tahsili zafer ve galibiyet bilcümle zabitan ve efrad-ı askeriyenin kumandan-ı akdes-i umumi olan zât-ı Hazret-i Padişahi ile vatan ve millet uğrunda şevk ile fedâ-yı can etmelerine ve en küçüğe kadar bilcümle rütbe eshabının bizzat âmâl-i fikr ile iktizay-ı hâle göre kendi kendine tedabir ittihazına alışmış olmalarına ve neferatın dahi ihraz-ı zafer azmc-i kat'iyvesine mâlik ve mafevklerin mecburiyet ve şehadetleri halinde bile bu azmi haleldar etmemek evsafını, hâiz bulunmalarına mütevakkıftır.» (*) (63) 


Gibi altın yazılar asker terbiyesindeki gayeyi açıkça gösteriyor. Başka yerlerde şu madeler görülür: «Efrâd-ı cedide silâh altına gelir gelmez kendilerinde kuvve-i mümeyyize, itimat-ı nefs, şecaat gibi hasaili askeriye ikaz edilmeli ve bütün hizmet-i askeriye esnasında bu hasailin, gittikçe teyit ve takviyesine çalışmalıdır.» (*) (64) 


«Bu talimlerin kâffesindeh Oomaksat neferi kendi kendine düşünür ve muvafık hâl ve maslahat-ı hareket eder bir avcı olarak yetiştirmek olduğu gözönünde 


(*) Piyade talimnamesi madde: 2. 


(63) Muharebede zafer kazanmak ve galibiyet elde etmek, bütün subay ve erlerin başkumandanı olan Padişah Hazretleri ile vatan ve millet uğrunda şevk ile can larını feda etmelerine, en küçüğe kadar bütün rütbe sahiplerinin bizzat fikri emelleri ile zamanın icabına göre kendi kendine tedbirler bulmaya alışmış olmalarına, erlerin de zafer kazanmak için kat'i agimleri. 
ne, üstlerinin yaralanmaları ve şehit olmaları halinde bile, bu azme bir zarar vermemek özelliğine sahip 

- bulunmalarına dayanır. 


(#). Piyade talimnamesi madde 137. 


(64) Acemi asker silâh altına gelir gelmez, kendilerinde bir cevher nefse itimat, kahramanlık gibi askeri hasletler ka andırmaya alışmalı ve bütün askerlik hizmeti sıras'nda bu hasletlerin gittikçe kuvvetlendiril mesine çauşılmalıdır. 
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tutulmalıdır. Attığını vurmaya azmetmek, mafevkin, gözünün önünde bulunmadığı zaman dahi ifa-i vazife- ye kemâl-i sâdık ve ihtimam ile çalışmak, hasma tefevvukun şerâit-i esasiyesini teşkil eder.» (*) (65) 

«Talim ve terbiyede tâkib edilecek hatt-ı hareket maksadın gösterişe feda edilmemesinden ibarettir.» (9) (66) 


Asker eğitiminde takip edilecek gayeler bu kadar açık olarak gösterildikten sonra yapılacak en birinci iş, eldeki askerlerin maddi, mânevi halini düşünmek ve bunların bu gayeye yürütülmesi için açık, kat'i usul ler tutarak, mütemadiyen oraya doğru yürümek olacaktır. 


Bizim halkımızın maalesef yüzde doksan dokuzu okuyup yazmak bilmez, küçük yaştan beri dimağı git. 
tikçe paslanır ve ezilir. Subayın eline geçecek bu genç- 


(*) Piyade talimnamesi, madde 152. 


(65) Bu talimlerin tamamından gâye, eri kendi kendine düşünür ve uygun olan hal ve hareket taraını tâyin eden bir avcı olarak yetiştirmek olduğu göz önünde tutulmalıdır. Attığını vurmaya azmetmek, üstünün gözünün önünde bulunmadığı: zamanda dahi, vazife sini yerine getirmeye tam bir doğruluk ve özenerek çalışmak, düşmana üstünlüğün esas şartlarını teşkil eder. 


(*) Piyade talimnamesi madde 139, 


(66) Talim ve terbiyede takip edilecek hareket taraı ga yenin, gösterişe fedâ edilmemesinden ibarettir. 
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lerdeki cevheri anlama ve değerlendirme kabiliyetini takdir ederek, zamana göre hareket edebilecek duyguları uyandırmak şüphesiz ilk yapılacak ve en fazla ehemmiyet verilecek iştir. 


Nefse itimat, kara cahilin körü körüne kendine güvenmesi kabilinden bir şey ise, harpte o da zararlıdır. Çünkü bugünkü harpler böyle körlüğü, şarapnel leriyle, kurşunlariyle o kadar şiddetli açar ki, asker, hayalden hakikata geçince sersemleşir gider. Bu harpte bozgunluğu ile şöhret bulap Afyonkarahisar Tümeni, harp ilân edildiği günü şenlik yapmıştı. Harbi bayram addetmek herhalde kıt'ada büyük bir nefse itimat kuvvetinin bulunduğunu gösteriyordu fakat, aynı asker 9 Ekim'de Petra (67) sırtlarında: sekiz, on kişi zayiat verince bir vaveylâdır başladı ve perişanlık yüz gösterdi. i 


, Talim ve terbiyeden gaye. 


Harbin hakiki tehlikelerini bilerek, silâha güvencerek arkadaşına, âmirine her türlü fedakârlığa büyük iman ile azmederek, mutlaka muzaffer olacağına itimat etmekten doğan bir nefse itimit!... 


İşte bizim ordumuzda fikr:, mânevi, maddi terbiye ile elde etmeğe çalışacağımız gayelerden biri bu idi. 


(67) Kırklareli vilâyetine on kilometre mesafede bulunan bir köydür. Eskiden Rumlar bülunduğu için «Petra» diye anılırdı. Bugünkü ismi «Bedrendir. 
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Bu gayeye yürümek için en çalışkan subaylarımızın elinde ancak Avrupa ordularında tatbik edilen progği vardı. Yüzde seksenden fazla subaylarda ise, (esasen aile hayatımızda, bütün yaşayışımızda intiza-BA, programla harekete alışmamış olduğumuz için de) hiç biz program yoktu. Avrupa ordularındaki programtar bizim orduya uyamazdı. Şüphesiz ki zafer kazanmak gayesi hep birdi. Fakat eldeki malzeme değişince o gayeye yürünecek yolların, ayrı ayrı olduğunu düşünmek gerekti. 





Almanya'da, o Fransa'da değil, Bulgaristan ordusunda bile, milletten orduya giren gençlerin yüzde yetmişinden fazlası okur-yazar, dinini, vatanını bilir ve sever. Daha ana kucağından az, çok bir mefküre edinmiştir. Gördüğü terbiye, kendi kabiliyet ve cevherini geliştirmiştir. Askeri terbiye bu erlerde mevcut bilgiyi, kabiliyeti ve değerini arttıracak veya askerliğe göre düzeltecektir. Bizde ise böyle midir? Bizim erler pek saf bir yürekle askere girer. Fakat işte o kadar. 
Erlerin yarısından fazlası Allah'ından, vatanından habersizdir. Sağını, solunu tâyinden âcizdir. Avrupa gençlerinin aile ocağında mekteplerde gördüğü fikri, mânevi terbiyeyi biz orduda yapmak mecburiyetindeyiz. 


Bizde talim ve terbiye nasıl olmalı. 


Bir erin fikrini açmak ve kendisini düşünmeğe “mecbur etmek için, biraz coğrafyasından, biraz tarihinden, bilhassa Moskof seferleriyle son felâketin ere ait olan safhalarından bahsetmeliyiz. 


Ere dinini, vatanını, öğretmeye, İslâmlığı, Osman-Ulığı, istiklâlin kıymetini anlatmaya çalışmalıyız... Her gün, her derste ve eğitimde muhtelif fırsatlardan istifade ederek ere dini ve milli mefküreye tapmak ve mefküremizin büyüklüğüne ve mukaddesliğine iman etmek duygularını uyandırmalı ve vu duyguları günden güne erin kalbine, dimağına o kadar derin yerleştirmeliyiz ki, idealimizin yüksekliğine, harp gayesinin kudsiyetine olan iman, en felâketli günlerde bile sarsılmasın. Ve bu uğurda bilerek, anlayarak şehadeti büyük bir saadet bilsin. 


Şarapnele alıştırmak. 


Er harbin acılarından, tehlikelerinden de habersiz kalmamalı, kurşunun, şarapnelin, güllenin muhtelif tesirlerinden fenni olmaktan ziyade tarihi misallerle öyle aydınlatmalı ki, harpte hakiki tehlikeler karşısında şaşırıp kalmasın. (*) Merminin, şarapnelin tesirlerini ve bunların ufak bir siperle kendini koruyan, yahut şiddetli bir azim ile ileri atlayan avcılara karşı ne kadar tesirsiz olduğunu erlere her sene topçu atışla- 


(*) «Şanlı Asker» adlı eserim bu gayeye hizmet için yazılmıştır. 
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rında bizzat yaparak göstermeli ki bu harpte gördüğümüz yılgınlıklar bir daha görülmesin. (**) 


Talim ve terbiyeden en mühim diğer gaye de ere attığını vurmaya alıştırmak olduğu halde şu beş senelik talim ve terbiyede bu mühim meseleye pek az ehemmiyet veriliyordu. 


Atış eğitimine büyük ehemmiyet vermeli. 


Talim ve terbiye programında, eri hakiki avcı edecek gayret, umum mesainin onda birini teşkil ettigi görülüyor. Harpte hemen hiç bir faydası olmayan, silâh kullanma, yanaşık düzen hareketleri mükemmelen gösterildiği halde şu beş senede hemen hiç bir kıt'ada muharebe atışlarının sonuna kadar iyi, kötü ikmal olunduğu görülmedi. Halbuki ere yalnız ders atışı değil, hattâ muharebe atışını da o kadar çok yaptırmak lâzımdır ki, ateş taksimi, ateş idâresi kendiliginden olsun ve er kıt'a ateşinin gürültüsü içinde kendisini kaybetmeyerek sükünetle ateş etmeyi itiyat et- 


(**) Bu seferde yaralılarla, firarilerin ağızlarından hep «aman efendim!.. Şarapnol (şarapnel) adamı bitiri yor» sözleri işitiliyordu. Hattâ Lüleburgaz muhaberesinde İzmit Fırkasının kaçanlarını süvariler top. 
larken «İsterseniz bizi öldürün, Şarapnol''a dayan olmaz» diye bağırıyorlardı. Halbuki sonra alışınca Ça talca'da Kalikratya muharebelerinde asker şarapnel ile eğlenmeye başlamıştı. 
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sin. Harpte ancak erde tabiat haline getirilen işlerden fayda görülür. Erin atıcılığı böyle tabiat haline getiril mezse yalnız ders atışı ile kalmış olan askerin hemen hepsi, seferde mutlaka şaşırır. 


Askeri geceye alıştırmalı. 


Harpte ekseri bozgunluklar geceleri oluyor. Yeni harplerde bir çok hareketler geceleri yapılıyor. Son felâketimizde çok defa ağır bozgunlukla askerimiz geceleri elden çıktı, dağıldı. Buna karşı en mühim çare sulh zamanında geceleri asker eğitimini o kadar ileri götürmeli ki, asker için gece ile gündüz bir olsun. Bizde köylünün de, şehirlinin de gece dışarıda işi yoktur. 
Gece bizim gençlerimiz için periler, cinler, devler ile doludur. Avrupa'da gece ile gündüz pek birleşmiş ol. 
duğundan bizde erin gece eğitimine, oradan ziyade ehemmiyet vermek lâzımdır. Meşrutiyet senelerinde gece talimlerine de biraz ehemmiyet verildiği görüldü. 
Fakat bunlar erde, kıt'ada, geceyi gündüze çevirecek alışkanlığı meydana getirecek gibi değildi. Gece talimleri umum talim müddetinin en aşağı üçte biri kadar olmalı ve devamlı, muntazam usul ile takip edilmeli ki, gecenin ere ve kıt'aya fevkalâde tesirleri büsbütün ortadan kalksın. Her başlangıç güçtür derler. Bizde gece taliminden bahsedilince ekseriya geceleri ne yaptırmak, askeri ne gibi türlü türlü değişik işlerle uğraştırmak mümkün olduğu soruluyor. Halbuki gece havanın, ışığın tesirleri, değişikliği gündüzden fazla anlaşılır. Ay ışığı, başka başka zamanlarda, başka başka 


109 


gölgeler yapar. Kuru toprağın, ormanın, taşlıkların, yeşillik bahçeliklerin ay ışığında, yıldız ışığında, buiutlu gecelerde akşam üzeri, gece yarısı, sabaha Karşı başka başka görünüşleri, insanın sinirlerine başka başka tesirleri olur. Rüzgârlı bir gecede, rüzgârın şiddetine göre yaprakların hışırtısı, ormanların uğultusu başka başka duyulur. Erin tek başına nöbetçi iken, avcı hattında siperde bulunurken, yanaşık düzende durur ve yürürken eşyayı görüşü, duyuşu, müteessir oluşu hep başka başkadır. Alışmamış bir göz taşları, ağaçları, yere yatmış düşman avcıları, ilerleyen düşman piyadeleri gibi görür. Alışmamış bir kulak yaprak hışırtılarından, orman uğultularından orduların harekâtını hayalinde canlandırır. Bundan erde, kıt'ada büyük bir sinirlilik başlar. Gece nöbetçiler, avcılar ağaç gölgesine, yaprak hışırtısına kurşun sıkar. Gözü, kulağı, sinirleri, ruhu gece ile alışmayan kıt'alarda ufak bir gürültüden bir çok büyük karışıklıklar olur. Gecenin bütün bu değişik hallerine, erin ve kıt'anın, gözünü, kulağını, sinirlerini alıştırmak, askerin ve kıt'anın ruhunun gece ile uyuşmasını sağlamak için çok, pek çok uğraşmak ister. Gece atışları, gece süngü hücumları ayrı ayrı talim edilmek lâzım. Bütün bunlar- da, erle teker teker uğraşmak, manga ile, bölük, “ta bur, alayla tatbikatlar yapmak, en nihayet erin ve kıt” anın gecenin bütün tesirlerine hâkim olmasını tabiat 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haline getirmek için talim ve terbiye müddetinin üçte biri değil yarısı bile güç yeter. (*) 


Bütün bu gece talimlerinde erle konuşarak ve gece muharebelerine dair kısa tarihi hikâyeler söyleyerek, erin ruhunda mânen de bir tesir yapmayı unut mamalıdır. (*) Ve ancak böyle uğraşmakladır ki, son harplerde karanlıktan doğan bozgunluklar ortadan kalkar. Eğitimin sulh zamanında ihmal edilen diğer bir yönü de eri ve kıt'ayı harbin büyük yorgunluklarına ve eziyetlerine göğüs germeye alıştırmaktır. 


Askeri yorgunluğa alıştırmalıyız. 


Gösteriş olmak için talim meydanlarında eri, kıt” ayı alabildiğine yürütür, harman beygiri gibi döndürerek talimden de yürüyüşten de bıkkınlık getiririz. 
Sonra iki, üç senelik talim sırasında eri kırk, elli kilometerlik zorlu yürüyüşlere alıştırmak için bir iki tecrübe bile yapmadan, asker yemeğini vaktinde yesin, fazla yorulmasın diyerek, mutlaka muntazam Zamanında kışlaya döndürürüz. Sıcaklar vurmasın, asker fazla yorulmasın, yahut çantalar eskimesin diyerek 


(*) Birinci Kolordu erkânı harbiye reisliğinde bulunur. 
ken verilen kış konferanslarında gece talimleri hak: kında söylediğim sözlerden, Emanuel'in eserinden. 1S: tifade ederek kısa ve kaba tertip edilen bir progra'n kitabe ilâve edilmiştir. 


(“) Şanlı Asker adlı eserde böyie hikâyeler vardır. 
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eri yalnız bir tüfek ve kaput ile çıkarırız. Çanta vurulduğu zaman, içinde üç ilâ beş günlük peksimetini koymayı ihmal ederiz. Bütün bunlar eri yanlış yürüyüş eğitimiyle yetiştirir. Sonra harpte ağır yük altında ere otuz kilometre yaptırınca kıt'ada büyük yorgunluk ve yılgınlık başlar. Hepimiz bu hale şaşarız. 


Askeri yağmura, kar'a, fırtınaya alıştırmalıyız. 


Harp Okulu'ndan en son kıt'aya kadar her yerde, talimleri ve tatbikatları ancak müsait havalarda yaparız. Yağmur altında, kar, fırtına karşısında yürüyüş, ordugâh kurmak veya muharebeden çekiniriz. 


Tatbikatlar biraz karışır, yahut taarruz yakın mesafeye gelirse çok karışmasın diye keseriz. Esasen nadir olarak yapılan manevralarda, askerin istirahati ve manevranın intizamı için gece hareketleri yapılmasını yasak ederiz. Böyle talimler, tatbikatlar, manevralarla asker harbin hakiki hayatına alışmaz, bilâkis yanlış tabiatlar edinir.- Sonra bu harpte olduğu gibi gece muharebe hattına şimşekler çakar, yıldırımlar yağar, subay, er çamurlar içinde kalırsa herkes başının çaresini arar. Bozgunluğun türlüsü görülür. «Allah bize yardım etmiyor.» diyerek kendi kusurumuzu yaradana atarız. i 


Harp tertibi iaşe tatbikatları yapmalıyız. 


Manevralarda iaşe kollarını tarafsız sayarız, avcı hatlarını gece toplarız. Geride mükemmel yemek yediririz. Sonra harpte kollar işlemez. Askere bulunduğu yerde yemek gitmez. Er şayet bu yanlış manevrayı görmüş ise kendiliğinden haklı olarak geri döner. Yemek aramaya gider. Manevra görmemişse artık Allah göstermesin!... 


Bu kadar felâket gördükten sonra yine harbin ruhunu anlamaz ve ona göre askeri yetiştirmezsek, bu ordu nihayete kadar bozgunluklardan kurtulmaz. 


Askerlik müddeti, hattâ burada nazarı dikkati celbetmek istediğim işleri iyice yaptırmak ve erde, kıt” ada harbin istediği hasletleri iyice yerleştirmek için azdır. Eğer bütün bu işler iyi bir program ile muntazaman takip edilmezse, sonra en mühimlerinin tamamen ihmal edildiği görülür. Pratik, halimize, ihtiyaçlarımıza uygun ve harbin ruhuna uyan bir programla bütün orduda geceli, gündüzlü çalışmaya başlarsak dört, beş senenin içinde harbin her bir tehlikesi karşısında yorgunluktan yılmaz, bir milyona yakın askeri eğitmek iş değildir. (68) Ve işte ancak o zaman ordu ve millet devamlı bozgunluklar yerine, devamlı zaferler görür. Herhalde askerimize böyle doğru bir terbiye verilmesi için yapılacak bir programın esaslı noktaları, 





(68) Hafız Hakkı Paşa'rbn 'bu fikirleri maalesef tatbik edilmemiştir. Beş sene çalışmak şöyle dursun, ordularımız daha belini doğrultmaya vakit bulamadan, hiç lüzumu yokken, kendisini I. Cihan Savaşının ate. 
şi içinde bulmuştur. 
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talim ve terbiyeden gaye olmak üzere başkumandanlıkça tâyin edilmek ve böyle programı anlayacak ve yaptırabilecek insanlar bir dakika evvel iş başına geçirilerek, bütün orduda bunlar vasıtasiyle gece gündüz işi takip ettirmek ve bu gayeye doğru seri adımlariyle ve büyük azimle dakika kaybetmeden yürümek lâzımdır ki, yine eskisi gibi salgınlar, fırtınalar ve bozgunluklar olmasın. 


ORDUDA EMİR, KUMANDA VE SUBAYLAR. 


Bir orduda bozgunluuğn en mühim sebebi emir ve kumandada ve subaylardaki bozgunluktur. Harp bir fen meselesi olmaktan ziyade, bir ruh meselesidir. 
Bozgunluklarda en mühim sebepler kuvvet eksikliğinden çok moral bozukluğudur. Subaylar sulh zamanında ve savaşta ordunun ruhudur. Subay kadrosundaki bozgunluk ordunun ruhunda bozgunluklar yapar. Burası ordu, kumandan, subayların eğitimine, iktidarına, hareket tarzlarına ait uzun uzadıya bahsedilecek yer değildir. Bu yönleri diğer bir esere terkederek (epey zamandan beri hazırladığım ve yakında neşrini ümit ettiğim « Yiğitlik ve Birlik» eseri) burada ordunun bozgunluğuna en önemli tesirleri yapan bazı cihetleri söylemek isterim. 


Fatih zamanında başlayan âsiliğinden beri, orduda inzibat yerleşememiştir. i ' 


Asırlardan beri devletin her işindeki karışıklığın en tehlikeli olanı ordunun emir ve kumandasında gö: rülüyor. Sadrâzam Halil Paşa, Fatih Sultan Mehmed'e karşı Edirne'de orduyu isyan ettirdiğinden beri, Oordunun içine bozgunluk tohumu girmiştir. O günden bu 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güne kadar orduda yukarıdan aşağı nüfuz, âmirlik, aşağıdan yukarıya candan itaat ve hürmet duyguları bir türlü yerleşememiştir. Tarihimiz başkumandanın yerine geçmek için Padişah Hazretlerine karşı bin türlü hileler yapan maiyet kumandanları ve bunları taklit eden küçük kumandanlar ile doludur. Ulüfesini arttırmak ve culüs bahşişi almak için isyan eden askerler, ekseriya subaylar tarafından teşvik edilir. Orduda bütün bozgunluklara karşı koyacak samimi bir muhabbet ve hürmet, candan birlik yerine, dalma menfaat fırtınaları hüküm sürerdi. 


Burada kumanda bozgunluğunun Osmanlı Ordusunda tarihini yapmaktan vazgeçerek, yalnız şu kadarını diyebilirim ki “Sultan oMahmud, Yeniçerileri mahvettikten (69) sonra da muntazam, ciddi, samimi bir kumanda heyeti bu orduya nasip olmadı. İlk ıslahatı müteakip meydana gelen 1828 seferinde Varna Kalesi kendini Kahramanca müdafaa ederken, kumandanların birbiri aleyhine entrika çevirmeleri Arnavut Viryon'un ordusu ile Varna'ya yardım etmemesi, Kırım seferinde (70), daha sonra (Doksanüç Harbinde) ku: 


(69) Osmanlı hükümdarı İkinci Sultan Mahmud (1808 — 1839), Yeniçeri Ocağı'nı 1826 yılında ortadan kaldır. 
mıştır. Onun yerine o«Asakiri Mansure-i Muhammediye» adiyle yeni bir askeri ocak kurulmuştur. 

(70) 1854 yılında başlayıp 1856'da Paris anlaşmasiyle biten Kırım Savaşı, Bu savaşta Ruslar çarpışmış ol dukları Osmanlı, Ingiliz, Fransız müttefik kuvvetlerine meğlüp olmuşlardır. 
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mandanların birbirine ve orduya karşı vaziyetleri emir ve kumanda meselesinin daima berbat olduğunu gösteriyor. O zamanlar -astın, üstüne er gibi itaati vardı diye övünenler, aynı zamanda ast rütbeli kumandanlann çevirdikleri fırıldaklardan uzun uzadıya bahsederler. Bilhassa son Doksanüç Harbinde Anadolu tarafında, Ardahan bozgunluğunun başlarından Hasan Paşa' nın Beşiktaş muhafızı oluşunu, Kurt İsmail Paşa'nın birçok hallerini, Van'da Faik Paşa'nın korkaklığını, Batum'daki Derviş Paşa'nın fırıldaklarını ayak üzerinde ordu kumandasına muktedir kumandanların yokluğunu tafsilâtiyle görürüz. (*) 


Moskof Seferinin sonlarına doğru Gazi Muhtar Paşa'nın seraskere çektiği 13 Kasım 1877 tarihli telgrafta orduda kumanda ve subay kadrosunun yokluğunu pek sert bir acılıkla okuyoruz: 


«Bendenizi korkutan şey beş, on kişiden gayri zâbitanın, zâbitlik sıfat ve haysiyetini haiz olmaması ve sebatsızların ahvali müteessifesidir ki, Hüda negerde insanı tashihi gayrı kabil bir hatar ve tehlikeye bağteten ilka” ederler.» (71) 


(*) «Rus Muharebesi; Gazi Muhtar Paşa. 


(71) Bendenizi korkulan şey, beş, on kişiden başka su. 
bayların, subaylık sıfat ve haysiyetini haiz olma ması ve sebat etmeyenlerin üzücü halleridir ki, AL lah göstermesin, insanı telâfisi mümkün olmayan aniden. büvük bir tehlikeye götürürler. 
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Moskof Harbinde kumandanlar neden daha iyi idi?. 


Aynı şikâyetleri az çok kara kalemle, Süleyman Pa: şa'nın da yazılarında buluruz. Geçen Doksanüç Harbin: de subay kadrosunun bu berbatlığına rağmen emir ve kumanda hususunda ehveni şer denecek derecede bir iyilik görülmesi Sultan Aziz merhumun, azimkâr, cesur, zeki bazı kimseleri kumandanlık mevkiine yetiştirmek hususundaki büyük azmidir. Eğer o büyük azim imdada yetişmese idi, Gazi Muhtar Paşa otuzbeş yaşında, Süleyman Paşa kırk yaşında müşir (72) olamaz. 
Ve o harpte çoğu .kırk yaşında, daha genç veya az daha yüksek yaşında Fuat Paşa, Süvari Kerim Paşa gibi kimseler yetişemezdi. Ve eğer o gibi azmi kırılmamış kimseler yetişmemiş olsa idi, son Moskof Harbinin büsbütün eşit şartlar altında cereyan etmesine rağmen o zaman bugünkü harpten daha fazla milli namusumuz yaralanmış olur ve devlet bugün kimbilir ne hale girnriş olurdu. 


Moskof Harbinden sonra devam eden otuz bu kadar senelik uçuruma sürüklenmek devresinde orduya yayılan en büyük fenalık azimkâr, metin kumandan yetiştirmemek, orduda emir ve kumanda birliğini bozmak, azim ve milli onuru elden geldiği kadar kırmaktı. İstibdat, yaşayabilmek için ferdin varlığını ezmeye muhtaç idi. İşte bunun kötü neticesidir ki, beş sene devam eden son Fetret Devrinde Balkan Harbinde or- 


(72) Bugünkü mareşallik rütbesi. 
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du hiç olmazsa Doksanüç Seferindeki kumandanlar kadar azimli bir kumanda heyetine bile sahip olamadı. 
Başta demir el olmayınca kumanda ve subaylar kadrosunda bir kargaşalıktır gitti. En nihayet bu fenalık ebediyyen Osmanlılık için leke olacak bozgunluklara kadar vardı. (73). i 


Ordunun varlığı muktedir kumanda heyetine bağlıdır. 


Bir ordunun başına cidden, muktedir ve azimli kumandanlar yetiştirmek o kadar mühim bir meseledir ki, adeta bütün ordunun varlığı, sulh zamanında yirmibeşbin subayın mevcut olması en çok böyle bir heyet yetiştirmek içindir denilebilir. Çünkü metin, münevver ve birleşik bir kumanda heyeti olmadan ordunun ne eğitimi ne de muvaffakiyeti ihtimali mevcut değildir. i 


Kumandan yerden mantar biter gibi bitmez. Ancak fevkalâde dahiler kendilerini kendileri yetiştirirler. Fatih gibi, Napolyon gibi... Bir orduda iyi kumandanlar yetişmesi o orduda bütün işlerin muntazam gitmesine bağlıdır. Bugün muntazam ordularda kumandanlar çekirdekten yetişir. Her rütbede orduyu tanıya- 


(73) Sultan İkinci Abdülhamid Han, otuz küsur yıl Osmanlı Devleti'ni büyük toprak kaybetmeden, siyasetle idare etmiş, halifelik makamını dünyadaki Müslümanlara tanıtmıştır. e Abdülhamid Han'dan aldık. 
ları koca Osmanlı Imparatorluğu'nu o Ittihâdçılar, on sene içinde batırmışlar, sonra da her biri vata nın terkederek kaçmışlardır. 
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.rak, hayatının sonuna kadar ordu ile uğraşarak kumandanlık mevkiine çıkar. Bunun üzerine azmiyle, ilmiyle tecrübe göre göre yetişir. 


Sulh zamanındaki tecrübelere fazla kapılmamalı 


Maamafih sulh zamanındaki tecrübeler de ekseriya insanı aldatır. Sulh zamanında parlak görünen bir subayın, muktedir görünen bir kumandanın ruhen bozuk olması, harpte onun kıymetini pek düşürür. Özel. 
likle bizim gibi henüz felâketten kurtulan ve ordusunu da, subaylarını da, kumânda heyetini de yeniden teş. 
kile mecburiyet gören ve her dakika hayat tehlikesi karşısında harbe hazır olması lâzım gelen orduda, böy. 
le sulh zamanı tecrübelerini uzun UZAYA beklemek hiç gerekmez. 


Makedonya ihtilâllerinden, İtalya harbinden, son felâketli sefere kadar üç mühim tecrübe geçirdik. Buralarda azmi, iktidarı, askerlikte isabet fikri ve cesareti ile kendini gösterenler bir dereceye kadar göründü. Şimdi orduyu kurtarmak için yegâne çare böyle kendini kabul ettirmiş kimseleri iş başına geçirmek; bunlardan bir kumânda heyeti vücuda getirmek, bun: lar vasıtasiyle bu harpte kendilerini göstermiş ve bundan sonra gösterecek olan cesur, ateşli, metin gençleri, istikbal kumandanları olarak yetiştirmektir. 


İş başına geçecek bu âzimkâr gençler için Napolyon'un metin kumandan yetiştirmemek ve mevcudiyet sahibi kumandanları ezmek yüzünden sonunda çektiği adam kıtlığı ve bu yüzden uğradığı felâket, tarihin en büyük ibret dersi olmalı. Adam yetiştirmek hususunda «birinci derecede kumandanlar bile müstakil, değerli, malümatlı muavinlere muhtaç olduğu halde artık istenilen o yüksek derecede bulunmayan kumandanların ne kadar himaye ve yardıma muhtaç olduklarını» (9) şüpheden uzak göremeyen büyük muharririn fikri göz önünden kaybolmamalıdır. 


Bu harpte gördüğümüz felâketlerden azimsizlik ve korkaklıktan zarar görüldüğü için ifrattan tefrite düşerek yalnız azimle kumandan olunabileceği zihniyeti- ne gidilmek de pek tehlikelidir. Unutulmamalıdır ki, bugün Selânik'in teslimi töhmetiyle suçlanan bir pa şa geçen Yunan Harbinde en kahraman bir kumandan idi. (74) Bugünkü kolordular ekseriya Frederik'in ve bizim Doksânüç Seferinin ordularından büyük olduğundan böyle bir mevkie geçecek olanlarda başkumandan havasının birçoğu bulunmak gerektir. Bunları yetiştirmek, bilhassa bizde bir an evvel tehlike basmadan, yetiştirebilmek için büyük dikkat ister. (*) Bir de kumandan olacak zatın kıdeminden ve yaşından ziyade karakter ve bilgisi göz önüne alınmalıdır. Otuşbeş ya- 


(*) Milleti Müselleha; Goltis Paşa. 


(74) Balkan Savaşı'nda, tek kurşun atmadan Selânik'i Yunanlılara teslim eden Tahsin Paşa'dır. 


(“) Bu hususta mesul olanlar «Milleti Müselleha» nın kumandanlık bahsini, derin derin düşünerek 'oku. 
malıdır. : i 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şında müşir Gazi Muhtar Paşa, otuzdokuz yaşında iken, o zaman için nasıl en iyi bir ordu kumandanı olduy- sa ve o zamanin ak sakallı Kurt İsmail Paşalarından, Derviş paşalarından daha tecrübeli, daha muktedir bir kumandan olduğunu gösterdiyse, bu gün de aynı tecrübeleri görmüş; genç, azmi kırılmamış, daha malümatlı ve zamana göre daha iyi yetişmiş kumandanlar bulmak güç değildir. 


Garpta insanı mükemmel ettiren yaş, yazık ki şarkta, insanı çürütüyor. 


Unutmamalıyız ki, garpta ilmi, iktidarı, azmi arttıran yaş, şarkta bilâkis bunları çürütür. Hele bilgiyi ve varlığı öldüren bir devirde onbeş, yirmi sene ömür sürdükten sonra yine metin bir ahlâka, sarsılmaz bir azme sahip olmak ancak fevkalâde adamların işidir. 
Garpta saçını ağartan bir generalin zihni yeni tecrübelerle yeni yeni tetkik ve incelemelerle gittikçe kuvvet bulur. Ve şüphesizdir ki, böyle ilmi ile, hakiki askerlik tecrübesiyle uğraşa uğraşa saçını ağartan kimseler kutsal sayılır. 


İnsan maden gibidir. İşlemedikçe fikren ve fiilen devamlı çalışmadıkça paslanır ve çürür. Yalnız yaradılıştaki azim ve zekâ ile kumandan olunamaz. Muhakkak ilim ve tecrübe ister. Napolyon asırda bir yetişir, dehâsına rağmen ancak devamlı olarak derin derin tarih okuyarak iyi kumandan olabildiğini söylüyor. Fatihin büyüklüğü azmiyle beraber ilmine dayanır. Büyük Frederik, Yedi Sene Harpleri sırasında yatakta yatarken, Güstav Adolf'un tarihini yazdığını kendisi anlatıyor. 


Tecrübe, kâğıt tecrübesi, idare-i maslahat tecrübesi değildir. Bunlar bilâkis kumandanlık kabiliyetini mahveder. Asıl tecrübe, ateş tecrübesi, muharebe tecrübesi, ordu yetiştirmek ve manevra tecrübeleridir. Ancak böyle tecrübelerle ve hayatın sonuna kadar böyle çalışmak ile büyük kumandanlar yetişir. 


Şüphesizdir ki, hayatının beş senesini orduda ve ateş karşısında geçirmiş bir genç, hayatının kırk senesi kâgıtçılıkla, idari işlerle uğraşmış ak sakallı bir paşaya nispeten bin kat daha faydalı tecrübe görmüştür. 


Bir kumandanın, yalnız azmiyle bir vaziyette muvaffak olması, metanet göstermesi onun mutlaka iyi kumandan olduğunu da göstermez. Hele otuz, otuzdört sene evvel fevkalâde işler görenlerin bugün aynı işleri yapacağını düşünmek pek boştur. Zaman öyle amansız bir muharebedir ki, en kuvvetli azimleri bile yıpratır. En parlak fikirleri bile söndürür. 


Azim ve metanet tecrübelerinde de ekseriya insanlar aldanıyor. Sade, bir vaziyette metaneti görülen bir kumandanın ilim ve iktidarı, fikri sağlamlığı mevkii ile uygun değilse karışık vaziyette şaşırdığı, «hain» denecek vaziyetlere düştüğü görülüyor. Şüphesiz ki, son seferimizde Çatalca'da siperler gerisinde kumanda eden bir âmirin metaneti, Lüleburgaz, Vize karışıklığında bulunan kumandanların azmi ile mukayese olunamaz. İlk 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şaşkınlık devresinde Petra'da, Erikler'de (75) azmiyle, soğukkanlılığı ile beğenilmiş, tedbiriyle kendini göste: ren bir kumandan ile Vize'de, Çongara'da, Türkbeği'nde (76) tecrübe ve azmini gösteren bir kumandan arasında da mukayese zemini bir değildir. 


Kumandanlarda azim ile beraber ilim de aranmalıdır. 


Bu harpte Bulgarlar'ın tabyaca birçok hatalarına ve bazı vaziyetlerde ziyade yorgunluklarına dayanarak Lüleburgaz'da veya Çatalca'da kumandanlar için yal nız âzim, bir derece kâfi geliyordu. Bu harpte emir ve kumandada azim yokluğu o kadar fazla idi ki, ilim yok. 
luğu adeta unutulmuştu. Fakat gelecek bir harpte, il min müessir olacağı binlerce vaziyetler olacak ve orada azmi, ilim ile tezyin etmeyen kumandanlar mutlaka şaşıracak, felâketlere sebep olacaktır. Bundan dolayı kumandanlık meselesi düşünülürken bozgunluklarımız- dan yanlış fikirler almamak, tarihin yalnız bir. vak'asından büyük neticeler çıkarmayarak onu heyet-i umu. 
miyesiyle derin derin inceleyip, ondan sonra mühim esaslara karar vermek, velhasıl ordumuzda azmi ve il. 
mi ile. kendini gösteren kumandanlar yetiştirmek lâzımdır, Ancak böyle azmi ile beraber askeri iktidarı tec. 
rübe edilmiş kumandanların yetiştireceği kumanda ve 


(75) Balkan Savaşı'nın o çöreyan ettiği (yerlerden olup, Kırklareli yakınındadır. 


(76) Kırklareli Vilâyetinin güneybatı bölgesinde, Lüle burgaz'a yakın bir köydür, 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subay kadrosu orduda bozgunluk tohumunu kökünden kaldırabilir. Bir derece idare-i maslahat için metin, iyi ahlâk sahibi fakat cahil kumandanların maiyetine Zeki, malümatlı kurmay subayları vererek kumandanlık meselesini halletmek tehlikelidir. Çünkü bu harpte acı misallerle gördük ki, kendisi doğru bir karar vermekten âciz olan kumandanlar, tehlikeli mesuliyetli anlarda en kiymetli kurmay subaylarının mütâlaaları karşısında.da kararsız davranırlar. Doğru, fakat cesurca verilmiş kararları bir türlü kabul etmezler. Kendi kendine düşünen ve muvafık hal ve akla yakın hareket eden erleri isteyen zamanımız harpleri, cahil kumandanların yamacılıkla devamını uygun bulmaz. Böyle yarım tedbirler son felâkette olduğu gibi, ileride daha büyük bozgunluklar doğuracağına iman etmek lâzımdır. 


Harpte ancak sulh zamanında tanınmış olan kumandanlar âmir olabilir. 


Asker harbin fırtınalı, buhranlı devirlerinde kendisini şaşırdığı, şarapnel, kurşun altında herkes dağıldı. 
ğı bir zamanda, ancak sesini tanıdığı, ruhuna hâkim olan âmirin arkasında toplanır. Muharebenin şiddetli anlarında, ölüm tehlikesi karşısında kıt'aya büyük fedakârlık yaptıracak, bozgunluğun en korkunç anlarında: askeri manyetize edecek oâmirler ancak hazerde uzun seneler askerlerin ruhlarının itaate alışmış olduğu insanlardır. 


Tarihi an'aneleri, birbirini birçok senelerden beri tanımış subay kadrosunu, çavuşlarını, onbaşılarını, iyi 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erlerini tanıyan eski subaylariyle alaylar esaslı, şanlı, samimi birer aile teşkil etmelidir ki, ufak bir darbe ile bu seferki felâketler gibi perişan olmasın. En büyük bozgunluk görülen bu defaki Kırklareli ve Petra muharebelerinde, otuzbin kişilik bir kolordunun, birkaç saat içinde büsbütün dağılıvermesinde, bu esasa riayet edilmemenin pek büyük tesiri olmuştur. Orduda bulunanlar da anlatıyor ki, Afyonkarahisar tümeni bozgun. 
luğu üzerine ileri atılmak isteyen yirmiyedinci nizamiye alayı kumandanı Albay Faik Bey, sancak açarak ilerlediği ve harp meydanında can verecek fedakârlıklar gösterdiği halde, alaydan kendisini pek az insan takip et. 
miştir. Dokuzuncu Tümen kumandanı Hasan İzzet Paşa, elinde tüfek, avcı hattında örnek olduğu halde, üç-. 
yüz metre ilerleyince, yanında kırk elli kişiden başka kimse kalmamıştır. Burada askerin, subaylarını takip etmemesinin en büyük sebebi, orduda kumandanların değişmesi idi. Meselâ: Buradaki Dokuzuncu Tümen kumandanı, fırkasına ancak bir gün evvel gelmişti. Asker kendisini hemen hiç tanımıyordu. Hattâ daha sonra Kırklareli'nde, tabyada fırka kumandanı Hasan İzzet Paşa, artçı göreviyle kaldığı zaman kendisini yeni gören tabya askeri, Paşa'nın Bulgar subayı olduğundan şüphe etmişti. Orduda bozgunluk derdine devâ bulma- yı düşünürken devamlı olarak subayları öteye beriye atmak hastalığını tedavi etmeyi unutmamak gerektir. 


Alman Harbiye Nazırının 1910 — 1911 senesi bütçe müzakeresinde Meclis-i Mebusanda söylediği nutukta gördüğüm şu mühim sözler, bize bu hususta pek kıy. . 
metli bir ders olabilir. 
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Gmiai Birçok subayları birden, birliğinden hudut garnizonlarına atayım mı? Ben, her biri büyük bir aile teşkil eden alayların subay kadroları birliğine kolay kolay dokunamam. Orduda hâkim olan tarihi an'aneler fikri, daha sıkı olarak alay kadroları içinde müessirdır. Subaylar bu fikre göre alay seçmede çok düşünür. 
Meselâ: Benim bugün üç oğlum Sekseninci Alayda hizmet ediyor. Bu alayda vaktiyle benim iki ceddim ve kendim hizmet etmiştik. Almanya'da birçok aileler böylece evlâtlarını ecdadının hizmet ettiği alaylara verir. 
Bu âdetin kıymeti çok büyüktür. Genç subayların, ecdadının nâmı tarihine karışmış bir alayda hissettiği asırlık şanlı duygu, subayları en kuvvetli mânevi rabıtalarla bağlar ve bu birlik duygusu her türlü tehlikelere karşı kor.» 


Orduda asırlardan beri devam eden sarsıntılar itaatsizliği fazilet, dedikoduyu tabiat haline getirmiş olduğundan, ordunun ruhunu kemiren bu iki hastalığı büsbütün şiddetle kaldırmaya çalışmak gerektir. Bu büyük dertlerin en birinci çaresi orduda ilim ve tecrübeye dayanan rütbe sırasını meydana getirmek ve sonra astın bütün istikbalini üstünün eline bırakarak zapt-u rabt hususunda üstlere tamamen emniyet etmek ve şiddetli bir icraat yapmaktır. 


Bir de subay ve kumandan yetiştirmeyi düşünürken, kumanda ve subay kadrolarının sık sık değiştirilmesi meselesinin karışıklığın ve bozgunluğun en mürhim sebeplerinden olduğunu unutmamak lâzımdır. Kumandanlar ve subay kadroları o kadar sabit kalmalıdır ki, kendisi yetişirken askerini de iyice yetiştirsin. Herkes birbirini iyice tanısın ve hep birbirini tanıyan insanlar hep beraber harbe girsin. Eski zamanların bir. 
çok fenalıklarını bırakalım. Bilhassa Balkan Harbin. 
den evvel subay ve kumandanların nakilleri âdeta bir tabiat olmuştu. Bunun neticesi idi ki, son felâketli seferde bilhassa en mühim olan Trakya muharebelerinde kumandanların yarıdan fazlası muharebenin arefesinde kıt'alarının başına gelmiştir. Sağda üçüncü kolordunun bir tümen kumandanından başka bütün fırka kumandanları ile alay kumandanları yeni tâyin olmuş idi. 
Edirne'de İkinci Kolordu'nun iki tümen kumandanından biri, Birinci Kolordu'nun kolordu kumandanı, kurmay reisi, Birinci Tümen kumandanı, Edirne Kalesi: kumandanı hep kıtaları başına yeni gelmiş, en erken gelenler kırk elli gün evvel askerin başına geçmişti. 


Hiç şüphesiz ki bozgunluklarımızın en mühim sebeplerinden birisi bu kumandan değişmeleri idi. Bir kumandan, kolordusunu, tümenini, hattâ bölük kumandanı bölüğünü, erini, onbaşısını tanıması ve bunları yetiştirmesi için hiç olmazsa iki üç sene zamana muhtaçtır. Arada yedekleri de celbederek onları da tanımak gibi kıymetli bir fayda temin edilmek istenilirse bu zamanı sekiz on sene uzatmak lâzım gelir. 


Hasılı ancak kumanda heyetinin ve subayların yerlerinde sabit kalmasiyledir ki, ordu yetişebilir. Ve karşılıklı tanışmaktan ordunun en büyük kuvveti olan bir lik ruhu doğar. (*) 


(*) Yiğitlik ve birlik eserinde bu hususu bir derece teş. 
rih ettim. 
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Subay nasıl olmalı? 


Subay nasıl olmalı, nasıl yetişmelidir ki, orduya zaferler verecek yüksek bir heyet teşkil etsin? Asırlık bozgunluk derdi, kökünden silinsin, Bu mesele burada halledilemeyecek kadar mühim ve uzundur. Yalnız piyade talimnamesinin yazdığı şu mühim maddeyi zikretmek isterim: «Zâbit maiyetindeki efrat için nümune-i imtisaldir; ileri atılmak suretiyle ibraz edeceği misal ile, askeri de kendisi ile beraber ileri sürer. Zabit kıt'asını sıkı bir inzibat altında tutarak mezahim-i azime ve telefât-ı kesireden sonra bile muzafferiyete isal eder.» 

«Zâbit askerlerinin sürür ve keder ve bilcümle mahrumiyetlerine iştirak eden bir rehber-i sâdıkı olmalıdır. Askerin emniyet-i tammesi bu suretle kazanılır.» 
«İşbu vezaif-i âliye-i harbiye için zâbit daha vakt-i hazerde, terbiye-i nefsiye ile kendini takviye ve ihzar etmelidir. (9) (77) i 


(*) Piyade Talimnamesi; Madde 28: 


(77) «Subay, maiyetindeki asker için en iyi bir örnektir. 
© İleri atılmak suretiyle göstereceği örnek ile askeri de kendisi ile beraber ileri sürer. Subay, kıt'asını sıkı bir disiplin altında tutarak eziyetlerden ve büyük kayıplardan sonra bile zafere ulaştırır.» 
«Subay askerlerinin sevinç, keder ve bütün mahrumiyetlerine katılan bir sâdık rehber olmalıdır. As. 
kerin tam bir güvenliği bu suretle kazanılır.» 
«Fu yüksek harp vazifeleri için subay daha sulh zamanında nefsini terbiye etmekle kendini kuvvet. 
lendirip hazırlamalıdır. 
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Subayların ruhi kabiliyetleri ancak harpte ölçülür. 


Ancak sulh zamanında harbin yüksek vazifelerine maddeten, mânen yetişmiş subaylardan bozulmayacak ordular yetiştirilir. Ve ancak böyle subaylar harbin bozgunluk anlarını demir gibi karşılar. Subayların maddi iktidarıni tâyin için sulh zamanında muhtelif teftişler, muhtelif usüller var. Fakat mânevi güçlerini anlayacak ölçü yoktur. Rus — Japon Harbini tetkik eden ek- | seri tarihçiler sulh zamanında iyi görünen subayların savaşta bazen kötü olduğunu hep birlikte söylüyorlar. 


Subaylarda mânevi faziletlere büyük ehemmiyet verilmeli, 


Son harbimizde de sulh zamanında işe yarayan bazı subayların mânen düşük olmalarından savaşta işe yaramadıklarını acı acı gördük. Bunun çaresi herhalde milletin, askerin manen, fikren terbiyesini düşünürken subayları ihmal etmemektir. Subaylarda bilhassa pek büyük bir namus duygusu ve ahlâk yüksekliği aranmalıdır. 


Sulh zamanında bu cihetlerde noksanı görülenler ne kadar muktedir olsalar harpte mutlaka düşüyor, felâketlere sebep oluyorlar. Haysiyeti, şerefi, ahlâkı yal nız dilinde olanlara kapılmayarak ahlâk nurunu içinde saklayanları bulmak için âmirlerde büyük bir dikkat etme kabiliyetinin bulunması lâzımdır. Herhalde şarlatan, haysiyetsiz ve bilhassa riyakâr ve fazla menfaatperest olan insanlardan iyi harp subayı yetişmez. Milleti yetiştirecek, ona vatanın en mühim dakikalarında kumanda edecek olan subayların fikren ve ruhen terbiyelerine, harbin ihtiyaçlarına göre yetişmelerine çok dikkat ister. Eğer bu harpte bulunan subayların mânevi seviyeleri hakkında doğru ve esaslı kayıtlar tutulur. 
sa bu yönden büyük istifade edilmiş olur. Her şeyden evvel milletteki asırlık ruh hastalıklarını tedavi edecek subaylar heyetidir. Bu tedaviyi yapacak olanların yalnız hasta olmaması kâfi gelmez. Milletin ruhuna hâkim olacak yüksek bir ruha sahip olması lâzımdır. Subay milletin taptığı yüksek mefküreye, herkesden fazla kuvvetli bir iman ile sarılmış olmalıdır ki, eline geçecek çürük kalplere azim ve metanet verebilsin. Subay, her türlü fedakârlıklara alışarak ve insanlığa pek yüksek bir noktadan bakarak, mukaddes ideali için canını feda etmeye ezelden azmetmiş olmalıdır ki, asker de seve seve ölüme yürüyecek derecede hayatı hakir görme duygusu uyandırsın. Subay harpte askerlerinin sevinç ve kederine ve bütün mahrumiyetlerine iştirak edebil mek için sulh zamanında her türlü yorgunluklara kKendini alıştırmış olmalıdır. Asker yorulduğu, yıldığı, yağ murlar, çamurlar içinde kendinden geçtiği, açlıktan herkes canından bıktığı zamanlarda ona kuvvet, cesaret verecek subay, ancak, vücutca demir gibi olan; sulh zamanında her türlü yorgunluklara kendini alıştırmış bulunan subaydır. Böyle maddeten nefsini terbiye ve takviye etmeyen subay harpte askerden evvel ezilir. 
Sonra askerin «sâdık bir rehberi» olmak şöyle dursun, 


132 


kıt'anın başına belâ olur. Yahut hastalanarak askerini terk etmeye mecbur olur. (*) 


Bozgunluk derdini ancak mükemmel bir sub kadrosu tedavi eder. | 


Subay ancak mektepte, kışlada ve bütün hayatın da kendini takviye ve hazırlamakla harpte askere «sadık bir rehber» olacak iktidarı kazanır. Ve ancak-böyle mânen, fikren ve maddeten esaslı hazırlanma neticesinde ruhu, kalbi, yüksek fikri, vücut-u âzâsı metin bir subay kadrosu yetiştirmekle, Osmanlı Ordusunda bozgunluk derdi tedavi edilir. Bütün bu neticelerin elde edilmesi her şeyden evvel hükümette ve millette büyük sarsıntıların elden geldiği kadar kaldırılmasına 've bunların kat'i ve muayyen bir mefküreye doğru metin adımlarla yürümesine bağlıdır. Yavuz Sultan Selim'in bulduğu millet ve ordu, bugünden daha karışıktı. Memleket her taraftan, hattâ içinden büyük tehlikelere maruzdu. O demir elli, demir yürekli padişahın şiddetli azmi hükümet idaresinde, millette, orduda kargaşalığı, sarsıntıyı kaldırdı. Yavuz'un dahildeki - fenalıkları kal- 





(*) Dertler ve Devalar Trakya Dar'ülharb'inde eserimden: 8 Ekim taarruz gününün arefesinde İzmit Fır kası kumandanının raporundan: o«...gece şiddetli yağmur. Asker perişan köylere dağıldı Alay ku mandanlarının her ikisi, subayın vizde ellisi hare: ket edemeyecek kadar hastadır...» Böyle çürük su baylar şüphesizdir ki ordunun başına belâ olur. 


dırmak ve milleti demir elle, muayyen bir mefküreye yürütmekteki azminin ve icraatında gösterdiği gayretn neticesi idi ki, o zamanlar dini, milliyeti, ordusu sarsılan Osmanlılık bugün hâlâ devamını temin eden Hilâfeti kazandı. Ve dünya tarihinde büyük, parlak sabiteler tutacak şanlı devirleri gördü. Hiç şüphesizdir ki Yavuz, dahili siyasetinde tereddüt etse idi, harici siyasetinde bir sağa, bir sola salsa idi; yedi senenin içinde, dörtyüz seneden beri bu kadar tahribata rağmen yaşayan dini ve siyasi bir devlet kuramazdı. Yavuz, en sevdiği kumandanları feda edecek kadar, azminde şiddet göstermese idi, daha vol başında padişahına kurşun atan ordu ile (78) İran içlerine, Mısır Çöllerine muzaf- 


(78) Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim (1512-1520), Jran Hükümdarı Şah Ismail ile çarpışmaya giderken yorgunluk ve susuzluk çeken asker geri dönmek ister. Ve bu isteklerini Padişahın çok sevdiği Hemdem Paşa vasıtasiyle söyletirler. Yavuz karar ve azminden donen bir kimse olmadığını göstermek için Hemdem Paşa'yt öldürimüştür. Bunun üzerine asker daha ileri giderek, Padişahın çadırına kurşun atacak dereceye gelince, Yavuz atına atlayıp, askerle rin içine dalar ve onlara kısa fakat tesirli olan şu mealde bir konuşma yapar: 


«Er olanlar benimle gelir., korkaklar karılarının ya nına dönsünler, kimse gelmezse, ben yalnız gide rim-;y Bu sözlerden utanan, mahçup olan asker en ufak bir itirazda bulunmadan Yavuz'u takip etmiştir. Neticede, Anadolu'yu önce Şii yapıp, sonra da kolaylıkla almayı düşünen Şah Ismail, Çaldıranda 
1514 yılında Türk Ordusu karşısında mağlüp ve perişan olmuştur. 
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feriyetle gidemeyecek ve Kanuni Sultan Süleyman, Viyana'ları tehdit eden şanlı orduyu bulamayacaktı. 


Devlette ve milletteki sarsıntılar orduyu da sarsar. 


Sarsıntı, tereddüt, intizamsızlık bozgunluğun anasıdır. Devletin, milletin sarsıntılara uğradığı zamanlarda mümkün değil, iyi bir ordu yetişemez. Dahili ihtilâller, ordunun birlik fikrini baltalar ve muntazam çalışmayı temelinden bozar. Harici serseri bir siyaset, orduyu harbe hazırlanmadan bastırır. Kanuni'nin şevketli devrinden beri çektiğimiz bozgunlukların en mühim bir sebebi şüphesiz ki, bu sarsıntılardır. Bugün de bozgunluğun temelden tedavisi için yapılacak en birinci iş padişahının, devletin emrine bağlı, velev küçük olsun, ruhen temiz ve çelik gibi sağlam bir ordu çekirdeği yapmak, sonra bu orduya dayanarak tereddütsüz, metin bir azim ile kat'i, metin bir şekilde mukaddes mefküreye doğru yürümektir. Böylece, Yavuz'un mübarek ruhunu şâd edecek bir azim ile çalışılır ve bütün icraat, ıslâhat gayretin son haddi ile muayyen mefküreye doğru yürütülürse az zamanda bozgunluklarımızın intikamını sanlı surette alacak bir millet ve bir ordu meydana gelir. 


Yılgınlık ölümle birdir 


Orduyu mahveden, milleti kadın gibi korkak eden en büyük bir dert de, devlette, millette görülen bozgunluklardan nâsıl olan yılgınlık ve üzüntüdür. Bizde asırlardan beri devam eden sarsıntılardan, bozgunluklardan yavaş yavaş herkesde kara düşünmek, her şeyi . kara görmek âdeti hâsıl olmuştur. Maamafih devletin bir kere azimkâr hareketi görülsün, az zamanda milletin üstündeki üzüntünün kara bulutları defolur. Ve o zaman dörtyüz çadır halkından bir hükümet teşkil eden, birkaç yüz kişi ile Rumeli'yi fethedecek büyük ruhu gösteren Türklük, bütün nuru ile parlar. 

Bizi yüzlerce seneler bozgunluktan bozgunluğa uğratan Moskoflar'a bugünkü kuvvet ve azameti veren Baltacı Mehmed Paşa'nın (79) esiri Deli Petro'nun ruhudur. Deli Petro'nun beşyüz münevverle muayyen bir ideale doğru attığı cesur adımları, soyundan gelenlerin biraz takip etmesi, bir Türk - Tatar Beyliği'nin süvari. 
leri karşısında titreyen küçük bir dükalıktan bugünkü Rusya'yı çıkardı. Bugüne kadar Ruslar'ı sarsıntıdan bir derece muhafaza eden onların hep aynı ideale doğru yürümesidir. 

Deli Petro, dahilde mutaassıpların, papazların, ca hil ahalinin bozukluklarına hariçten İsveçliler'in, bizim müthiş hücumlarımıza karşı yılmayarak zihninde kur. 
duğu mefküreye doğru yürüyerek muvaffak eden az min verimli zemini, dehşetli, kanlı bozgunluklarla kafası sarsılan, gözleri açılan milletimizin ruhunda ve onun evlâdında, alnına kara leke sürülen orduda fazla fazla vardır. 


(79) Osmanlı Padişahı IJI. Ahmed Devri (1703 — 1730), 
sadrâzamlarından olan Baltacı Mehmed Paşa 1711 
yılında Çar. Deli Petro idaresindeki Rus Ordusunu Prut Nehri kıyısında sıkıştırmış ve kendisine kor. 
kulu günler yaşatmıştır. Ne yazık ki bu muvaffaki yetten gereği şekilde fayda sağlanamamıştır. 


SEFERBERLİK 


- Orduların muzafferiyet veya bozgunluğu sebepleri arasında en önemlilerinden biri de seferberliktir. 


Sulh zamanında sefer ordusunun ancak beşte, hattâ onda birini besleyen devlet, harp için eli silâh tutanları, silâh altına çağırır. Üç-dörtyüz mevcutlu tabürların kuvveti bin'er ere varır. Hayvarilar ikmal edilir, ağırlıklar, erzak, cephane kolları teşkil olunur. Memleketin her tarafında hummalı bir faaliyet başlar. Yüzbinlerce insan ve hayvanın yaya, trenle, vapurla hareketlerinin tanzimi en muntazâm' devletlerde bile büyük bir iştir. Böyle yerlerde her şey senelerden beri tahnzim edilmiş, demiryolları mükemmel, herkes vazifesini bilir olduğu halde yine seferberlik işleri kumandanları ve kurmay subaylarını bozar. Bizim gibi daha seferberliği henüz öğrenen memleketlerde seferberlik, subay heyetini sersem eder. Hiçbir sebeple bir noktası değişmeyecek olan sefer plânının en mühim maddeleri daha sulh zamanında karmakarış edilmiş, hususiyetle birçok yönleri tecrübe edilmeyerek nazari kalmış olursa, seferberlik ilâniyle karışıklığın baslaması bir olur. 
Bu defa olduğu gibi isimleri belli olmayan çıplak erler, kıt'alara gelir. Hayvanın bile künyesi malüm iken, erlerin harbe böyle sevkedilmesi subayları sinirlendirir. Bazı yerlerde böyle erler kabul edilmez. Geri çevrilir. Seferberlik techizatı namına birçok noksanlar olur. 
Paşası bağırır, âmirleri bağırır, subayı bağırır. Erin mu kaddes emel namına ilk heyecanı bu gürültüde sarsılır. Subayın ve erin kalbinde, ordunun muvaffakiyetine itimadı hakında az çok şüphe hasıl olmaya başlar. Köyünden saatlerce, günlerce yaya yürüyerek iskelelere, istasyonlara: gelen er, orduda barınmak, yemek, içmek için her şeyi hazır bulsalar, Osmanlılığa mahsus harp neşesi artmak üzere devam eder. Fakat bu bir hususta da bin türlü ihtimaller görünür. Er, istasyonlarda .günlerce çamurlar içinde açıkta, aç kalır. Açlık ve sefalet bir taraftan sinirlerini diğer yönden maneviyatını sarsar. Nihayet tren yahut vapur gelir. İlk hareket ne kadar tatlıdır. Er ne kadar güzel zafer rüyalarına dalar. Fakat Saatler, günler geçer; bir sıcak çorba verilmez. Ağzına kara kuru bir peksimet bile atılmaz. Bu halin devamı neşeyi kaçırır. Eğer seferber olacak kıt'a muntazaman seferberliği yapabilmek için yerinde brrakılmış ise, askerin kıt'asına kavuşması yine büyük bir nimettir. Fakat bu harpte olduğu gibi ekseriya daha evvel, yahut seferberlik emriyle beraber tabur, alay bir meçhul semte gitmistir. Sevkiyat memurlarının bir şevden haberi yoktur. Binlerce ikmal eri Lüleburgaz'a gideceği yerde Dedeağaç'a yahut Edirne'ye gider. Orada tren onları fazla bir yük gibi atar. Binlerce insan başsız, fikirsiz, sersem kalır. ii neşesi yerine küfürler, İlânetler başlar. 


Asker günlerce aç kalır. Dilencilik, yağma, arada yardım, artık erde ne intikam hissi, ne de harp arzusu bırakır. 
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Muharebe yetinde laşe iyi tertip edilmiş ise, tabutuna kavuşmakla bahtiyar olanlar orada olsun bir rahat görür. Hususiyetle evvelce tanıdığı bir taburda sevdiği arkadaşları arasına düşmek eski silâh arkadaşlığı hâtıralarını uyandırır.Çekilen zahmeti bir derece unutturur. Fakat bizde şimdiye kadar olduğu gibi er, rastgeldiği bir kıt'aya verilmiş ise felâkettir. Asker hiç tanımadığı insanlar arasına düşer. Beş kişi karşısında yürümesini şaşıran Mehmetçik, öyle hay huy arasına, bütün yabancılar içine düşerse kendini pek yalnız bulur. — 


Askere alma nizamnamesindeki istisnalar tamamen kalkmalıdır. 


Başka yerlerde elli altmış seneden beri teessüs eden mıntıka usulü bizde bir türlü yapılamadığından, bu hal düzeltilmezse seferberlikte daima ikmal erleri için aynı akıbete uğramak muhakkaktır. İkmal eri her yerde ilk askerlik hizmetini mükemmelen yapmış sağlam, talimdi erler olduğu halde, bizde askere alma nizamnamesinin berbatlığı yüzünden orduya talimli, talimsiz bin- bir çeşit iktidarda insanlar girer. İkmal erinin çoğu esnan tecavüzü (80) denilen talimsizlerdir. | Ömründe mavzer tüfeği görmeyen, ömründe askerliğe dair bir fikir edinmemiş olan bu zavallıların eline tüfek ver- 


(80) - Askerlik çağında, çeşitli sebepler dolayısiyle askere alınmayıp, daha sonra kıt'aya katılan, yaş haddini geçmiş olan talimsiz askere denirdi. 
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mek, sırtına elbise giydirmekle ordunun kuvveti art. 
tığı zannedilir. Silâhına, nefsine, arkadaşına zerre kadar itimadı olmayan ve şu kalabalık içinde kendisini şaşıran biçareler orduda bozgunluk yapmak için'ne kadar haklıdır!.. 


Seferber olan bir nizamiye taburuna bu talimsizlerden başka daha neler gelmez. Yıldız'da yalnız selâm duru ve itaatsizliği öğrenmiş erler, Otuzbir Mart Vak'asında sürülmüş, bir sene yol yapmış askerler, bahriyeliler, hastahane hademeleri... Bütün bunlar talimli erleri iki-üçyüzü geçmeyen zavallı taburun rakkam mevcudunu arttirırsa da, mânen “onun kiymetini müthiş surette azaltır. Ordu bozanlık ekseriya üç ilâ beş askerin korkaklığından çıktığı tarihen müspet olduğu halde, böyle intizamsız bir sürü içinde kalan talimli asker, mânen ne kadar tehlikelere maruzdur!.. 


Mevcudu arttırmak, orduyu bir an evvel yüzbinlere vardırmak için neler yapılmaz. Çürükler, ihtiyarlar, gönüllüler hep orduya dolar. Doksanüç Seferinde kumandanların bağıra bağıra fenalıklarını anlatmak istedikleri bu muzir unsurlar, ordunun içine, tekrar tekrar verilen emirlerle sokulur. (9) 


Kıt'asını gözden geçiren bir âmire, bu karmakarış gelen insanların, bu eğitim görmemiş başıbozukların tesiri ne kadar acıdır!.. Âmir sorar: 


(*). Dertler ve  Dövüler külliyatının «Trakya dar'ül Har- | binde» eserime bak. 
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«Oğlum sen nerede askerlik ettin?.» 
«Yemen'de efendim!.» 


Subay, içinden, bu askerin orada isyanlarla bozuk duğunu, esaslı bir terbiye görmediğini belki bozgunluk öğrendiğini düşünür. Fakat kıt'asının cesaretini arttırmak için: 


«Oh!.. Sen muharebe görmüş askersin. Muharebede arkadaşlarının önüne düşersin» der. 

Diğerine sorar: 

«Sen nerede talim yaptın?» 

«Efendim! Bahr-i siyah kalesinde kürekçilik ediyordum!» 

«Tamam! Kuvvetli adam! Sen Bulgar'ı iki elinle boğazlarsın.» 

«Ya sen?» 

«Ben esnan tecavüzü efendiml!e 

«Hiç askerlik görmedin mi?» 

«Hayır!» 

«Bayramda, düğünde kuru cila tabanca?.. » 

Nefer güler ve «evet» der.» 


«Mavzer de onun gibi bir şey, arkadaşından öğrenirsin!» 

«Ya sen?» 

«Ben efendim hiç silâh atmadım.» 

«Ee! Öyleyse süngü takmayı öğren; onunla düşmanı tepelersin!» 


Şimdi böyle seferber olmuş bir kıt'ada âmirin maivetine, erlerin birbirine itimadı mümkün olur mu? 
Böyle bir kıt'a, bir tüfek patlar patlamaz, kaz sürüsü 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Bu kargaşalıkta haydutlar, katiller de ordunun içine girer. Hele bir kere bozgunluk başlarda ordu elden çıkarsa, talimli-asker arasına başıbozukluğunu pek gösteremeyen esnan tecavüzü, şimdi meydanı serbest bur lur. Memleketinde hayırsızlığa alışmış ise, burada kıt'asının; subayının eşyasını yağma eder. Katil tabiatlı ise, âmirinin atına binmek için onu şehit eder. İnsanları fenalıktan koruyan mesuliyet duygusu, o kargaşalıkta büsbütün ortadan kalktığından, böyle fenalık yapmak da ne kadar kolaydır. 


Bu fenalıkların maddi tesiri pek çok olmaz. Harbin hakiki zayiatı yanında, askerlerin öldürdükleri üç subay, çalınan beş-on parça eşya büyük bir şey değildir. Fakat bu hal ordunun mâneviyatını ne kadar baltalar. 


Askerler subaylarını tepeliyormuş, sözü çalkalanır. 
Vakıa tetkik edilse, belki iki üçü geçmez. Fakat harp- 


yapılır. Taburun beş subayı var. Bunlar büyük cesa ret gösterir. İleri atılır. Fakat düşman ateşinin 2iya- de müessir olduğu mıntıkada asker ilerleyemez, Subaylar uğraşır ve cesarette örnek olur. Neticede bes subaydan biri şehit olur. İki, üçü yaralanır. Fakat talimsiz asker takatten fazla ileri gitmez. (Edirne kalesi Erkânı Harbiye Reisi, Binbaşı Fuad Bey'den alınan malümat.) Diğer bir misal geçen Yunan Har. 
binde Dömeke'ye taarruz eden askerin en seçkin kıt". 
ası Mavzer Livası idi. Bu livanın taarruzu esnasında gerideki erlerin ileridekilere ateş etmesinden ileride birçok askerler yaralanmış ve şehit olmuştur. O vakit Yıldız Hastahanelerine böyle arkasından arkadaş kurşunu ile yaralanmış çok askerler gelmiştir. 
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te insanlar mubalâğaya fazla meyleder. Ve fena. havadisler yıldırım gibi yayılır, yayıldıkça büyür. Subayın kıt'asına itimatı sarsılır. Ve bu hal birçok bozgunluklar doğurur. 


Askere alma kanunnamesinin orduya uzun seneden beri vurduğu en büyük darbe, bu müinsizlik ve softalık (83) meselesi idi. Hileye pek müsait olan o bahislerden istifade için, her sene binlerce insan, bin türlü hilelere sapar, kimi yalandan babasını öldürür. 
Kimi oniki yaşında yetim bir kızla evlenir. Kimi anası ile babasını muvakkaten ayırtır, hâsılı milletin ahlâkını temelinden sarsan: bin türlü fenalıklar!... 


Müfnsizlik meselesi: 


Memleket her taraftan tehditler altında bulunurken, devlet İtalya ile harbederken, Millet Meclisi askere alma kanunnamesinin fena taraflarını büsbütün daha berbat etmiş; müinsizlik bahsinde yaptığı değişiklik ile askerlikten kaçanları yüzde otuz arttırmıştı. 
Ekseriya bir müddet sonra bu asker kaçaklarının müinsizliği zâil oluyor. Koca adamların elindeki oniki vasındaki kızlar ölüyor, yahut boşanıyor. Kendisine müin bırakılan ihtiyarlar ölüyor. Onun üzerine askerlikten kurtulan, bir: talim görmeyen binlerce adam 





(83) Rucünkü üniversite seviyesinde bulunan medresede okuyan talebelere © «söfta» denirdi. Bunlar askere alınmazdı. 
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muvazzaf ordunun ihtiyatına yahut redife geçiyor. 
Henüz tezkere almış bir çok gençler de evlenmek yi zünden vesair bin türlü sebeplerden müinsizliğe geçince, ordu bu talim ve terbiye görmüş gençleri de kaybetmiş Oluyor. İşte bunun neticesi olarak bir taburda talimli âsker yüzde otuz, öbüründe yüzde elli, diğerinde yüzde yirmi idi. Şüphesiz bir ordunun muhtelif taburlarının harp değerince bu kadar farklı olması pek büyük felâkettir. 


- Müinsizleri silâh altına çağırmak, bir ailenin, bir ihtiyar kadının biricik desteğini almak acıdır. Fakat madem ki bu devlet yaşamak için en son kişiden istifadeye mecburdur: O halde bir daha bozgunluk felâketlerini görmemek için bu acıya katlanmak askerlikten hiçbir kimseyi muaf bırakmamak lâzımdır. Bu harpte yirmibeş milyon Osmanlıyı yedi milyon Balkanlının bozması en ziyade böyle merhametlerdendir. 


Milli hayatımız mühim. tehlikelere maruz. Bizle beraber bütün İslâm'ın istikbal ümidi sönüyor. Bu vaziyette erkekleri askerlikten kaçırmak değil, kadınlarımızı bile orduya yarayacak sıhhiye ve geri hizmetleri gibi işlerde kullanmalıyız. Ve bunları sulh ÖĞÜN hazırlamalıyız. 


İslâm âleminin en parlak devri İslâmların Peygamber orduları ve Endülüs kahramanları gibi erkeği ile kadını harp meydanında uğraştığı zamanlardır. Trablus'ta az bir kuvvetle fevkalâde işler görülebilmesi, Arap kardeşlerimizin erkeği ile, kadını ile, çoluk çocuğu ile harbe girmesidir. Eğer bugünkü onbeş milyon İslâm, yirmi milyon Osmanlı sulh zamanında erkek kadın son askerimize kadar harp eğitimi görür ve seferberlikte bütün insanlarımız, hayvanlarımız, varımız yoğumuzla harbe gidersek, cihanın en büyük orduları karşısında bile bozgunluk nedir görmeyiz. 


Prusya yüz sene evvel bizden daha elim bözgunluklar görmüş, istiklâlini kaybederek bütün memleket Napolyon'un ayağı altında kalmıştı. Orada bir Şarnhorst, bir Kleist.. çalışarak altı, yedi sene sonra yüzbinlerce talimli askerden mürekkep ordulariyle Fran- 
-sa'nın merkezine dayandılar. Bu sefer yedi, sekiz milyon nüfuslu müttefikler az çalışmayla yedi, sekiz yüz bin talimli asker çıkardılar. Aynı gayret, aynı çalışma az bir zamanda onbeş milyon İslâm ve yirmi milyon Osmanlı'dan bir çok milyon talimli asker çıkarmak pekalâ mümkündür. Ya ölüm, ya muvaffakiyet azmiyle çalışalım ve asr-ı saadetin Arapları gibi, Domaniç yaylasında ordu kuran şanlı ecdadımız gibi erkeğimiz, kadınımızla vatanımızın müdafaasına hazırlanalım. Bu kadar büyük bir azimle çalışan bir millet bizim gibi bir vaziyetten değil, ecnebi istilâsından bile kurtulabilir. Seferberlikte görülen bozgunluk hazırlıklarından biri de ordu ağırlıklarının, cephane erzak kollarının ikmalini bekletmeden askerin tâarruza sürülmesi ve muharebe yerinde hiçbir şey hazırlanmamasıdır. 


i Bizde hayvanların değil, insanların bile kaydı yoktur. i i 
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İstanbul'da münevver insanlar içinde evlâdını vaktiyle devletin siciline kaydettirenler, belki yüzde biri geçmez. İnsanlar böyle olunca hayvanlar hakkında devletin malümatı hiçtir. Harp tehlikesi görünüp devlet ordu için lâzım gelen yüzbinlerce hayvanı toplamağa kalkınca bir karışıklıktır gider. Seferberliğin ehemmiyeti milletçe anlaşılmadığından çok kimseler hayvanlarım kaçırır. Hele bir de «acele» fikri hâsıl olunca asker cephanesini, erzakı, eşyasını taşıyacak küçük, büyük ağırlıkları tamamlamadan harbe gider (*) Topçular en lazımlı cephanesini almadan ve arkasından getirecek cephane kollarını yapmadan yürür. Geriden yüzbinlerce kişilik orduya erzak, cephane taşıyacak kollar hazırlanmaz. 


Açlık, her fenalığın başıdır. 


Harp yerinde, sulh zamanında depolar hazır olmazsa, oraya yığılan yüzbinlerce insan ve hayvan, köylerde bulduğunu çabuk bitirir. Açlık başlar. Halbuki açlık, dünyada her fenalığın başıdır. Vücudu da, kalbi de tutan maddedir. O boş oldu mu, insanın düşüncesine, uykusuna ve kalbine bir yavanlık, bir zayıflık çöker. 


(©) Dertler ve Devalar, Trakya Dar'ül Harbi eserimden: «Şark Ordusu Kumandanı Abdullah Paşa'dan ikinci Kolordu'ya 25 Eylülde çekilen telgraf: «...seferberlik miktarındaki hayvan miktarının dörtte biri ile iktifa olunması...» 
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Cephane kollarının hazırlanmaması, topçularımızı birkaç saat muharebeden sonra susmağa mecbur eder. 
Halbuki erler, muharebenin buhranlı devresinde, top sesine ne kadar muhtaçtır!... Düşman topçusu mermileri çok olur, birbiri ardı sıra yağdırmaya başlar ve bizim topçu devamlı olarak susarsa düşman mermileri, şarapnelleri ister tesir yapsın, ister yapmasın, asker ekseriya dehşetli surette sarsılır. 

Seferberlikte bu ve bunun gibi binlerce diğer sebepler, orduya hep ayrı ayrı bozgunluk tohumu aşılar. Adeta denebilir ki muntazam bir seferberlik ordunun muvaffakiyetinin yarısını hazırlar. Biz bu son sefere kadar yüzlerce sene muntazam seferberliği düşünemedik bile. Bu defa biraz düşündük. Geçen Yunan harbinde birbuçuk ayda yüz, yüzelli bin asker topladığımız halde bu sefer yirmibeş, otuz günde Trakya ve Makedonya'da dörtyüz binden fazla asker toplattık. 
Geçmişteki bütün seferberliklerden iyi vaptık. Fakat orduyu sarsmayacak, nefse itimat verecek muvaffakiyete ulaştıracak bir seferberlik yapamadık. Buna bin türlü tesirler oldu. 

Bu derslerden ibret alarak muntazam, usulüne dayanan bir seferberlik kabul eder, birinci hat askerini bir an evvel iyi bir harp eğitimiyle yetiştirir, kat'ivven sefer plânını değiştirmez, bir çok seferberlik tecrübeleriyle noksanları tamamlayarak hakikate yaklaşmış seferberlik usulleri tesis eder ve hakiki seferberliği, hazerde çalışan plân dahilinde yapmaya azmedersek, şüphsiz ki az zamanda bu kusurların çoğu kalkar. 
Bu harbin bozgunluklarında acılarını çektiğimiz tesirler ortadan kaybolur. 


TOPLANMA 


Seferber ordunun muharebe yerinde toplanması esnasında, bozgunluğa az çok tesir edecek bazı mühim şeyler oluyor. Her şeyden evvel henüz toplanma anında bulunan bir asker, daha harbe hazır değildir. 
Bu vaziyette birdenbire taarruza uğramak baskın tesirini yapar. Tamamen hazırlanmadan muharebeye girişmek bir çok fenalıklar doğurur. Muharebeyi kabul etmemek için daha geri çekilmek harbe ricatle başlatır. Er, hattâ subay kolay kolay geri çekilme durumunu anlamaz. Mânen sarsılır. Muntazam ricat eden bir ordu bile bir çok eşya, erzak, Göpirmepi insan bırakır. Bunlar da fena tesir yapar. . 


Herhalde harp tarihi gösteriyor Ki, ileride toplanmaya kalkışarak düşman tarafından toplanma esnasında basılan ordular, mutlaka felâketlere uğrar. Daha geride emin olarak toplanan ordular daha emnivetli iş görür. Fransızların kırk sene evvel tıpkı bu sefer bizim yaptığımız gibi, hududun vanıbaşında toplanmaları ordularını perişan -etmişti. Doksanüç Seferinde Muhtar Paşa'nın kat'i bir azimle askerini Soğanlı dağları gerisinde toplaması o subaysız ve talimsiz orduya bir sene Moskoflarla uğraşacak ve bazı muvaffakiyetler kazandıracak kadar kuvvet verdi. 
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Geride emin bir yere toplanmak, söylemesi kolay. 
Fakat yapılması biraz güç bir iştir. Memleketin mürhim bir kısmını düşmana çiğnetmemek, daha hazırlanmayan kalelere yardımcı olmak gibi mukaddes düşünceler orduyu ileri çeker. Taarruz eden düşman askerinin yaktığı köyler, başı açık, ayakları çıplak çekilen muhacirler herhalde bir kalbi olan orduya mühim tesirler yapar. Candan ziyade sevilen vatanın yangınlar içinde kaldığını görmek, hicret eden milletin perişan halini seyretmek, mutlaka heyecanlar uyandırır. Dahili, harici siyasetlerin de ekseriya bu vaziyette büyük tesiri olur. 


İşte böyle bir vaziyette iyiliklerle fenalıkları, sogukkanlılıkla düşünerek, herşeyi nüfuz edici bir nazar Ja görerek, ne siyasetten, ne yangınlardan, ne muhtelif cereyanlardan müteessir oOolmayarak, kendini geçiçi heyecanlara kaptırmavarak. ancak ordunun umumi selâmeti namına bir karar vermek ve bu kararı demir elle icra ettirmek için obaşkumandan olacak şahsın bütün ruhlara hâkim olacak kadar yüksek ve metin olması lâzımdır. 


En iyisi daha sulh zamanında toplanma mıntıkasını biraz fazla ihtiyatlı düşünerek secmek ve sefer plânınin yürüvüş cetvellerini ona göre tertip etmektir. 
Bu defaki seferde hiç şüphesiz ordu toplanırken basıldı. Baskın o kadar dehşetli idi ki ordu harbin nihayetine kadar bir türlü kendisini toplayamadı. Ordu bir vücut addedilirse, bunun bağırsakları yüzlerce kilo- 
.metrelere uzuyor, Anadolu içlerine kadar varıyordu. 
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Bu sefer gördüğümüz hummalar işte böyle bir vücutta göründü ki, pek tabit idi. Bununla beraber bu büyük yorgunlukların en büyük sebebi orduya vakitsiz taarruz emrini vermekle beraber. bilhassa kat'alara tebliğ edilmiş olan seferberlik yürüyüş cetvellerini Kırklareli, Edirne, Havsa toplanma ımıntıkasına göre tertip etmektedir. Eğer sefer plânı askeri, Ergene gerisine çi karacak gibi tertip edilse ve yürüyüş cetvelleri öyle tebliğ olunsaydı, o zaman asker tabiatiyle daha başlangıçta Ergene gerisinde toplanacak ve düşman uzakta kalacaktı. Başkumandan ne kadar taarruz fikri olsa, bu vaziyette havaya taarruz için emir veremezdi. İlk hudut muharebelerinin ilk hicretlerin, yangınların tesirleri askerleri sarsmazdı. İşte bunun içindir ki, Alman Genel kurmayı, Alman — Fransız seferine. dair vazdığı büyük eserde «Vaktiyle orduların sosyal emrinde işlenen kusur ve hatalar hemen bütün sefer esnasında tamir edilemez» diyor. (9) | 


İster doğru, ister vanlıs olsun. herhalde toplanma mıntıkasına doğru geriden ileriye daima nakliyat devam eder. İleriden geriye hastalar, yaralılar gider. Bu nakliyat esnasında ileride bazı kötü haller, bazı bozgunluklar olmuş ise yaralılar, hastalar bunları ekseri- 


(*) Burada yalnız yanlış bir toplanmanın umumi suretle ordunun ruhuna olan tesirleri mevzuubahs olduğundan bu harpteki aynı hatalarımıza dair fazla tafsilât «Dertler ve Devâlar» külliyatının Trakya Dar'ül Har. 
bine dair olan kısmına terkedilmiştir. 
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ya mübalâğalarla geriye nakleder. Muharebe yerine gelmekte olan kıt'aların subayları dikkatsizlik ederse, bu mübalâğalı sözler askerin arasına yayılır. Ve büyük ürkeklikler uyanır. Onun için böyle geriden ileri nakliyat esnasında, yaralı kıt'alarına tesadüf edildi mi, subaylar hemen ileriye sıçramalı. Yaralıları yüksek sesle taltif etmeli ve onların izzet-i nefsini okşayarak, onları âdeta manyetize ederek kahramanlıklar naklettirmeli. 


Büyük muvaffakiyetler az bir hazırlıkla kazanılamadığı gibi büyük bozgunluklar da ufak sebeplerle vukua gelmez. Şurada harpteki bozgunlukların sebepleri- nin pek az bir kısmını hülâsa etmek istedim. Herhalde bunların hepsinin çâresi muavven bir mefküreye doğru muntazam program ve metin bir azimle yürümektir. 
Harp tarihimizin muhtelif safhaları tetkik ve bilhassa son bozgunluklarımızın sebepleri ilmi ve sosyal olarak derin derin teşrih edilirse gidilecek mefkürede, takip edilecek program da kolaylıkla çıkar. Cenab-ı Hak, hiçbir dert yaratmamıştır ki, devası olmasın. Yalnız metin bir azimle uğraşmak ister. 


İLÂVE 


Gece talimleri için program tertibine misal: Acemi tâlim programı, 
Hafta: i 


1 — Bir şey yok. 


2 — Akşam karanlığında daha etraf iyice kararmadan 
acemilerle yakındaki araziye kadar çıkıp, tam karanlıkta geri dönmek, manga başıları ile, assubaylar, er. 
tere karanlıkta görmek ve işitmek için ameli bazı nasihatlarda bulunurlar. Ve harp tarihinden gece muharebelerine dair mâneviyatı takviye edecek hikâyeler anlatırlar. 


3 — Talim meydanında düşmanı tanımak, talimleri 
(nöbetçi, keşif kolu veya askeri kıt'ayı) ve işitmek talimleri (sesi, kumandayı ve muhtelif yürüyüşleri), bu hareketlerin çok karanlık olduğu zamanlarda tekrarı, manga dahilinde hareketler ve toplanmak Sükünet ve intizamı muhafaza. 


4 — Karanlık bastıktan sonra, kışladan çıkarak, acemilerin tanıdığı bir araziye gitmek. Yürüyüş noktaları, 


ÂBS 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arazide bilinen noktaları bulmak ve o noktalara göre yön tâyin etmek. Tek olarak doğru ileri gitmek. İşaret ve hafif sesle veya kumanda ile tek başına yapılan hareketler. Manga dahilinde toplanmak ve hareketler, emirler ve haberlerin ağızdan ağıza nakli. 


5 — Bir mangayı dağıtmak, düzende manga başının 
arkasında hareketi, aralıkları muhafaza ederek sükünetle dosdoğru ilerlemek. İşarete dikkat, gürültü yok. 
(Baş yukarı, ayak yere çarpmasın), tüfek ve kasatura bir tarafa dokunmasın, birbirini itmek yok. Tüfek çatmak ve almak, toprak veya kum torbası üzerinde tüfe- 
& emredilen istikamete tevcih etmek. 


6 — Evvelki vazifelerin tekrarı. Kutup yıldızına, pusu- 
Jaya, muhtelif ışıklara ve işaretlere bakarak yön tâyini. 
Sesi ve tüfek sesini dinleyerek onun istikametini ve mesafesini tâyin; herhanci bir arazide yol, ağaç, dere gibi muayyen bazı yerlerden diğer noktaları aramak. 


7 — Nöbetçiler koyarak yürüyüş istikametini tâyin, 
nöbetçiler arasında irtibat. Yayılma, toplanma vesair hareketlerin tekrarı. 


8 — Hendek, duvar, calı gibi küçük engellerin aşıl 
ması, sürünerek nöbetçiye yaklaşma ve nöbetçi iken böyle bir Yakayı keşfetme, çantayı yere koymak ve glinak. 


9 — Civar postalarla irtibat kurulması, bu talimlerde 
mesafenin arttırılması, manga ve takım yarısiyle düz 


.. e. 


hareketler tertibi (sıkışmak yok, gürültü yok.) 
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10 — Büyük engelleri aşmak (dik sırtlar, sulu hendekler, ormanlar, büyük çitler.) Manga ve takım yarrsı ile âmirin gerisinde hareket; ava çıkmak, ileri, geri yürümek, toplanmak. 


11, 12 — Şimdiye kadar öğrenilmiş olanların tekrarı. 
Maksat: Aceminin ve manganın yetişmesidir. 


Teftiş: Küçük bir mesele ile bu hareketlerin ne kadar öğrenildiğini görmek. 


© Usta erlerle gece talimleri: 
I — İleri karakol hizmeti içinde keşif kolu talimleri: 


Düşman bir nöbetçi hattıyla gösterilir. Arkasındaki kıt'alar fenerle işaret olunur. Keşif kolları ve muhtelif kısımları takip edilir (sürünmek). 


2 — Keşif kolu kumandanı ile maiyetinin geceleyin 
muhtelif hareketleri, görmek ve işitmek, kutup ve pu sulalar ile yön tâyini. Postalar ve nöbetçiler arasında irtibat tesisi, Münferiden ve manga ile düz hareketler ve mahsus eğitilmiş erler vasitasiyle geriye nakli. 
(muharebe askerliği). 


KASIM. 


İ — Muharebe ve yakın emniyet keşif kolu talimleri. 
Düşman muayyen bir mıntıkada nöbetçilerle gösteri-Tir. 
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2 — Küçük karakol hizmeti: Bir ileri karakol bölüğü 
farzolünur. Küçük karakol ve keşif kollarının gece vazifeleri takip olunur. Düşman nöbetçi keşif kolları ameli olarak gösterilir. 


ARALIK: 


1 — Muharebe ve yakın emniyet keşif kolu talimleri: 
Taraflar ortalama mesafede birbirine karşı farzedilir. 
2 — Muharebe talimleri: Avcılık hareketleri, toplanmak ve ava çıkmak, yolların tâyini, tüfeklerin hedefe yöneltilmesi, engellerin aşılması. 


OCAK:. 


1 — Muharebe ve yakın emniyet keşif kolu talimleri: 
Daha güç vazifeler: Siper arkasındaki nöbetçilere doğru ilerlemek, hücum arazisinin. keşfi, yaklaşma yolu- nun tâyini, işaret feneriyle muhabere. 


2 — Karşılıklı ileri karakol talimleri, sonunda bir tarafa hücum. Bu talimlerde bilhassa keşif kolu hizmetleri. Her bölük kış talimlerinin nihayetinde işaret feneriyle muhabereye alısmış, az sayılmavan bir posta. 
lık asker ve o miktarda ikmal eri hazırlamalıdır. 


BÖLÜK 


1 — Gidip gelme yirmi, yirmibeş kilometrelik yürüyüş. Emniyet tertibatı. (Gündüzün aynı, yalnız mesafeler kısa ve irtibat erleri sık). İrtibata dikkat, yolları bellemek, bir iki manga kuvvetinde bir düşmanla mu- 


harebe. 

2 — Karşılıklı ileri karakol talimi. Arazi açık ve yol 
kenarında, düşman iki üç kilometre uzak, keşif kolu hizmeti. 


3 — Karşılıklı ileri karakol hizmeti. Arazi daha giç. 
Düşman bir, iki kilometre uzak, , keşif kolu hizmeti ve hücum. 


4 — İkinci talim gibi, fakat bölük li karş | ileri 
karakol hizmeti. 


5 — Üçüncü talim gibi, fakat bölük bölüğe karşı ileri 
karakol hizmeti. 


6 — Muharebe ileri karakolları talimi: İki taraf birbirinden bin ilâ binbeşyüz metre uzak Miülarebie keşfi, fenerle muhabere. 


7 — Gece muharebesine hazırlık. Hareketler. Yayıl 
mak, toplarmak, ileri yürümek, emir nakletmek. (Fenerle ve ağızdan ağıza) Tüfeği kum torbasında ve siperde «atış talimnamesi madde, 230-237: tespit, engelleri aşmak, beyaz şeridi koymak, beyaz şeride dik olarak. 
nişan almak, işaretle şösteciler düşmana karşı muharebe keşfi. 


8 — Hücum talimi: Yaklaşma yollarını keş ve işaret etmek, işaretle gösterilen düşmanı keşf, açılmış bölüğü hazırlık mevziine götürmek. Düşmanın aydınlatma tabancasına, aydınlatma fişeğine karşı hareket. 
Farzedilen engelleri keşfetmek, muharebe Kiieeme devam. 


9 — Hücum mevziinde siper kazmak, bu aralık başka bir bölüğün bir iki mangasiyle karşı hücum. Engel leri bertaraf etmek. (Engeller tel ile yapılmazsa ip ile gösterilir.) 


10 — Hücum mevziine yerleşmek ve dokuzuncu maddedeki talimler aynen. Düşman tarafından aydınlatma hücuma kalkmak, hücumu yapmak, hücumdan sonra toplanmak. 
11 — Müdafaa talimleri, bir mevzi hazırlamak, engel 
İer tesis etmek, yakın muharebe keşfi (düşman işaretle gösetirilir) 

Engellerin örtülmesi ve muhafazası, ileriye sürül müş müstahkem nöbetçiler, isaret fenerivle muhabere, tüfekleri tevcih, düşman tarafını aydınlatma. 


12 — Onbirinci talimi tekrar, düşmanın hücum mevziine (aydınlatma tabancası, aydınlatma fişeğinden iştifadc) karşı taarruz yapmak. Düşmanın. yanına hücum etmek, ileri sürülmüş postalarla saldıranları aldatmak. 
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1 — Mesele açık olmalı, bütün gece mesele takip etmemeli, birkaç saat kâfidir. Talimname madde: 260. 
Bu talimlerin esasıdır. 


2 — Meselenin yapılması için biraz: zaman vermeli, 
taklitçilik fenadır. 

3 — Lüzumu kadar emir bulundurmılu. 

4 — Makinalı tüfekleri unutmamalı. 


5 — Telefon ve işaret feneriyle muhabere etmeli. 

6 — Cep feneri, tenvir tabancası bulundurmaya çalışmalı. i 

7 — Kıt'alar büyüdükçe emir eri ve keşif kolu için süvari ve bisiklet vermeli. Bisikletler fenersiz harekete 


8 — Keşiflerin aydınlıkta yapılabilmesi için, talimlerin akşam karanlığında başlaması mühimdir. Diğer yönden gece talimi, sabahtan birkaç saat evvel başlamalı ki, sabahla beraber hücum olsun. (Bununla beraber, maksada göre bazen akşam erken çıkmalı, ba: zen de sabahtan bir kaç saat evvel ve en nihayet bik .tün gece devam eden bir iki hareket) 


9 — Her muharebe arasından istifade ederek, dağılan kısımların hemen düzene konması. 

10 — Geceleyin gündüze nisbeten muharebe cepheleri 
dar tutulmalı, yanları dayanan bir tabur için ikiyüz ilâ ikiyüzelli metrelik bir cephe kâfi İlk açılmada bö 


P:Tlı 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lüklerin aralığı iyice alınmalı ki, ava çıkınca itişmek, karışmak olmasın. Avcılar arasındaki aralık ekseriya dirsek dirseğe, en çok bir adım. 


11 — Seferber tertipli küçük kısımlarla gece hareketi. 
TABUR 


Bölükler yetişmiş olmalı, meseleler sade, emirler kat'i ve açık keşif kollarına mıntıka tâyin etmeli. Açılmada irtibat, aralık ve mesafe, yayılmada bölüklerin cepheleri. İrtibat bölüğü tâyin ve onun yürüyüş istikameti kat'i olarak gösterilmelidir. 


TALİMLER 


1 — Emniyet tertibatiyle gidip gelme, yirmi, otuz kilometrelik yürüyüş, yola yakın bir yerde mevzi almış bir kaç takımlık bir düşmanla muharebe. 


2 — Karşılıklı ikişer karakol bölüğü. (Farzedilen ihtiyat ileri karakolu) Düşman mesafesi o kadar uzak ki, keşif kolları ancak temas edebilsin. 


3 — Güç arazide, yakın mesafeden aynı talim ve S0- 
nunda bir hücum. 


4 — Muharebe ileri karakolları, muharebe keşfi, bazı 
ileri noktaları zaptetmek için küçük hücumlar, En iyisi bu talimleri tabur tabura karşı yapmalı. 


5 — Muharebe hazırlık talimleri: Düşman yok, yalı*7 
şekli talim: 
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Açılmak, açılmış taburun harekâtı ve toplanması, ileride avcılar, arkada ihtiyatlar olarak taburun ilerlemesi. (Taburun iki tarafı veya biri dayalı yahut hiç dayalı değil) Cep feneri ışığına karşı hareket, emirler tebliği, irtibat bölüğü, yürüyüş istikametini muhafaza, hücum mevziine girilen beyaz şeride göre avcı mevziinde siper kazmak. 


6 — Hücuma hazırlık: İki taraf dayalı, hazırlık mevziine gitmek ve geride bir kaç takımla gösterilen düşmanı keşif ve temas, işaretle muhabere, aydınlatmaya karşı hareket, ileri yürüyüş, durmak, ava çıkmak, irtibat, irtibat bölüğü yürüyüş istikameti, emirlerin  verilmesi, hücum mevziine varma; BEYAZ şeridi koymak, makineli tüfekler beraber. 


7 — Aynı talim. Yalnız bir taraf dayalı, aksi tarafta 
(kademeli tertip). i 


8 — Müdafaa hazırlığı iki tarafı dayalı, mevzi işgal ve 
tesis. Yakın muharebe keşfi, bir iki takımla gösterilen düşmanla temas, işaretler, muhabere. Engelleri örtmek ve gözetlemek, ileriyi aydınlatma, makineli tüfekleri yerleştirmek. 


9 — Aynı talim. Yalnız bir taraf dayalı. 


10 — Kısmen kazılmış ve kısmen de kum torbasiyle 
yapılmış olan hücum mevziinden hücuma kalkmak, (iki taraf dayalı). Makineli tüfekleri yerleştirmek, mu: 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harebe keşfi, engelleri bertaraf, ortalık ağarınca hü cum. (Düşman birkaç takım veya birkaç bölük.) 


Ul — Aymı talim. Bir taraf dayalı. 


IZ — Hücuma kalkan ve müdafaada kalan bir veya ikişer bölük. Her iki taraflar dayalı, muharebe keşfi, müdafaada kalanların siper kazması, hücum edenlerin hücum mevziine girmesi ve siper kazıp yerleşmesi Her iki taraftan aydınlatma, müdafaada bulunanların karşı taarruzu, saldıranların hücumu, 


KİTAPTA GEÇEN 
HÜKÜMDAR VE 
PAŞALARIN KISA 
HAYAT HİKAYELERİ 


AHMED MUHTAR PAŞA (Gazi) : Son devrin büyük Türk kumandanlarından biridir. 1839 yılında Bursa'da doğmuş olup, Katırcıoğlu denilen bir ailenin çocuğu. 
dur. Bursa'da Askeri İdadi'yi bitirdikten sonra İstanbul'a gelerek 1861 yılında kurmay yüzbaşı ve sınıf bi: rincisi olarak çıkmıştır. İlk başarısını Karadağ'da göstermiştir. Yemen'de gördüğü hizmetlerden dolayı rütbesi müşirliğe yükseltilmiştir. 1876 yılında tekrar Rumeli'ye gönderilerek, Bosna — Hersek isyanlarının bastırılmasında önemli hizmetlerde bulunmuştur. 1877 — 
1878 Osmanlı — Rus savaşlarında doğu cephesine gön: 
derilmiştir. Kars'ı almaya hazırlanna Rusları önce Zivin Mehdan Muharebesinde, sonra da Gedikler Muharebesinde mağlübiycte uğratmıştır. (1877) Gedikler zaferi üzerine, Sultan II. Abdülhamid Han, Ahmed Muhtar Paşa'ya «Gazi» ünvanını vermiştir. 24 Ekim 1877 günü kendisinden bir misli fazla olan Rus kuvvetlerini Yahniler Muharebesinde bir kere daha bozguna uğratmıştır. Daha sonra çok üstün Rus kuvvetleri karşısında Ahmed Muhtar Paşa Erzurum'a çekilmek zorunda kalmıştır. Erzurum önlerinde Ruslar, bir kere daha Gazi Ahmed Muhtar Paşa'ya mağlüp olmuşlardır. Batıdaki Rus kuvvetleri ilerlemeye başlayınca Ahmed Muhtar Paşa, İstanbul'a çağırılmıştır. Bundan sonra çeşitli hizmetlerde bulunan Âhmed Muhtar Paşa, 1912'de Sadrâzam tâyin edilmişse de, bu makamda fazla kalamadı. 
Aynı yıl ayrılmıştır. Ahmed Muhtar Paşa, 1912 yılında 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ölmüş, Fatih Camii Mezarlığı'na gömülmüştür. Çok çesur ve dindar bir kimse olan Ahmed Muhtar Paşa, mı harebelerde bizzat en tehlikeli yerlerde bulunarak harbi idare ederdi. 1909 yılında Hareket Ordusu'nun İstanbul'a gelmesi üzerine, kendisine şan ve şeref temin eden Sultan Abdülhamid aleyhinde hareket etmesi tenkid edilmiştir. Ahmed Muhtaş Paşa'nın astronomi ve matematik sahalarında eserleri vardır. i 


ABDÜLÂZİZ (1861 - 1876) : Sultan 11. Mahmud'un, Pertevniyâl Sultan adlı hanımından 1830 yılında doğmuştur. Tahta çıktıktan sonra Eflâk, Boğdan, Karadağ ve Sırbistan isyanları vukua gelmiştir. Karadağ'lılar mağlüp edilerek, burada sükünet bir müddet için sağlanmıştır. Bir müddet sonra Girit isyanı başlamış ve Osmanlı Devleti buraya bazı imtiyazlar vermiştir. 1871 
Prusya — Fransa Savaşında, Fransa yenilince Ruslar 
1856 Paris Anlaşmasının Karadeniz'le ilgili şartlarını 
kabul etmediklerini ilân ettiler. (Bu anlaşmaya göre Ruslar, Karadeniz'de harp gemisi bulunduramayacaklardır.) Abdülâziz in büyük tasavvurlarından birisi, kuvvetli bir donanma meydana getirerek, bununla Karadeniz'e hâkim olmak ve bir İslâm diyarı olan Kırım'ı almaktı. Bu maksatla Avrupa'”'an büyük miktarda borç paralar almıştır. Sultan Aziz e :vrinde, Osmanlı donanması dünyada ikinci geliyordı. 


Sultan Aziz'e kadar bir Osmanlı Padişahı'nın yabancı bir ülkeyi ziyaret etmesi görülmemiştir. İlk defa Sultan Aziz, Fransa İmparatoru III. Napolyon'un davetlisi olarak Fransa'ya gitmiştir. Fransa'da büyük törenlerle karşılanan Sultan Aziz bundan sonra İngilte- 


re'ye giderek Kraliçe Victoria ile görüşmüştür. Oradan Prusya'ya geçen Sultan, Kral 1. Wilhelm ile görüşmüştür. Viyana ve Budapeşte'ye de uğrayan Padişah, İstanbul'a dönünce büyük törenlerle karşılanmış: tır. Sultan Abdülâziz Devri'nin önemli olaylarından biri de 1869 yılında Süveyş Kanalı'nın açılmış olmasıdır. 


- Muntazam bir hayatı olan Sultan Abdülâziz iyi bir tahsil görerek yetişmiştir. Pehlivan yapılı Padişahın en çok hoşuna giden, güreşti. Sultan Aziz'i tahtından indirenler, Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa ve Mütercim Rüştü Paşalardır. (1876) Bir çok tarihler Abdülaziz'in makasla iki bileğinin damarlarını keserek intihar ettiğini yazarlar. Fakat Sultan Abdülâziz'in intihar etmediği, katledildiği bugün anlaşılmıştır. Sultan Abdül aziz'i Hüseyin Avni Paşa'nın öldürttüğü kuvvetle mubtemeldir. Böyle bir cinayeti işleyecek karaktere sahip bulunan Avni Paşa'nın cesedi doktorlara göstermemesi bunu teyid ettiği gibi başka deliller de vardır. Ayrıca bir kimsenin makasla iki bileğini derince olarak kesmesi de tıbben mümkün görünmemektedir. Sultan Aziz'in kayınbiraderi olan Çerkes Hasan olaydan beş-on gün sonra, Avni Paşa'yı öldürmüştür. 


II. ABDÜLHAMİD HAN (1876 - 1909) : Sultan Abdül mecid'in Tirimüjgân adlı hanımından 1842 yılında dogan Abdülhamid Han, 1876'da tahta çıkmıştır. Bu tarihlerde Osmanlı Devleti'nin dahili durumu çok karışık bir manzara arzediyordu. Bulgar, Bosna, Hersek isyanları yanında, Rusya da Osmanlı Devleti'ne bir ültimatom göndermişti. II. Abdülhamid Han, Rusya ile herhangi bir savaşa girmek istemiyordu. Bu maksatla idaremiz altındaki bazı Balkan kavimlerine tâvizler vermek niyetindeydi. Halbuki Sadrâzam olan Mithat Pa- 
.şa'nın, dünya siyasetinden haberi olmadığından Osmanlarla Ruslar arasında çıkacak olan bir savaşta İngilizlerin bize yardım edeceklerini umuyordu. Mithat Paşa'nın gayesi nüfuz ve şöhret sahibi olmaktı. 1876 yılında Mithat Paşa'nın çalışmasiyle I. Meşrutiyet ilân edilmişti. Hazırlanan Kanun-u Esâsi'ye, Mithat Paşa İmparatorluk içinde yaşayan her milletin kendi lisanını resmen kullanabileceğini koydurmuşsa da, II. Abdülhamid Han, bunu kaldırtmıştır. Mithat Paşa'nın diğer kötü hareketlerinden birisi de daha önce Bosna — Hersek Eyaletinde Hıristiyanları memnun etmek için, Türk bayrağındaki ayyıldız yanına bir haç ilâve ettirmiş olmasıdır. 


Avrupa temsilcilerinin İstanbul'da yaptıkları konferansta aldıkları aleyhimizdeki bazı kararların reddi ile Osmanlı — Rus Savaşı başlamış oldu. Doksanüç Harbi diye bilinen 1877-1878 muharebesi Osmanlı Devleti'nin mağlübiyeti ile neticelenmiş ve Ruslar Yeşilköy'e kadar gelerek Ayastefanos Anlaşmasını yapmışlardır. 1877-1878 Savaşları sırasında Gazi Osman Paşa” nın, Ruslar'a karşı Plevne'yi aylarca müdafaa etmesi, dost, düşman bütün devletleri hayret içinde bırakmıştır. 1878 yılında Ruslarla yapılan Ayastefanos Anlaşması şartları, Osmanlı Devleti için çok ağır hükümler taşımaktavdı. Sultan Abdülhamid Han'ın, büyük devletler nezdindeki teşebbüsleri, sonucu tâdil etmiş, bunun ve: rine Berlin Anlaşması (ovapılarak oşarilar hafifletil miştir. Sultan Abdülhamid'in |. Meclis'i kapatması Rus harbinin sonlarına doğru olmuştur. Kapatılan bu 
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1. Meclis-i Meb'usan'da Türk asıllı milletvekilleri azınlıkta kalıyordu. Rum, Bulgar, Ermeni milletvekillerinin. 
küstahça yaptıkları hareketler çok tehlikeli bir hal al. 
mıştı. Sultan Abdülhamid'in en iyi hareketlerinden biri de şüphesiz budur. 


Sultan Abdülhamid Devri'nin, diğer öneli vak'alarına gelince, bunlar arasında Fransızların 1881'de Tunus'u, İngilizlerin 1882'de Mısır'ı, Bulgaristan'ın Doğu Rumeli bölgelerini almalarıdır. Girit İsyanı'na Yunanlılar yardım edince 1897 Türk — Yunan Savaşı patlak vermiştir. Müşir Ethem Paşa Kumandasındaki Türk Ordusu Yunanlıları Dömeke Meydan Muharebesinde kesin bir yenilgiye uğratmıştır. Atina'ya yaklaşan Türk Ordusu, büyük devletlerin müdahalesiyle durdurulmuştur. Galibiyetimize rağmen büyük devletler Hıristiyan Yunanistan'ı tuttuklarından, Girit'in muhtariyetini kabul ettirdiler. Bundan sonra gelişen İtthâd ve Terakki Partisi çalışmalarına başlayarak 1908'de Sultan Abdül hamid'e TI. Meşrütiyet'i ilân ettirmişlerdir. Meşrutiyet muhafızı olarak İstanbul'da bırakılan avci taburlarının «31 Mart Vak'ası» isyanını, Hareket Ordusu bastırmıştır. (1909) 


Sultan Abdülhamid hakkında gerek Türkiye'de, gerekse başka devletlerde ciltler dolusu kitap yazılmıstır. Abdülhamid tahtından indirildikten sonra, İttihâdçılar tarafından alevhinde açılan propaganda bugün bile devam etmektedir. Türkiye'nin vıkılmasını ve parçalanmasını önlemek için bütün saltanatı boyunca uğraşan Sultan Abdülhamid hakkinda aslı olmavan valanların uydurulduğu artık anlaşılıyor. Devletimizi parçalamak 


isteyen Ermeni komitacılarının takmış olduğu «Kızıl Sultan» lâkabını Türk gençleri yıllarca kendi hâkanları için kullanmışlardır. Siyonizm, Sultan Abdülhamid Han'ı yıktıktan sonra gayesine ulaşmıştır. Dürüst ve dindar bir kimse olan Sultan Abdülhamid muarızlarını, hattâ canına kastetmek isteyenleri bile öldürtmez, sürgüne göndermekle yetinirdi. Siyasi sahada devrinin en büyük diplomatı olduğunu yabancılar kabul etmişlerdir. Türk Milleti Sultan Abdülhamid devrinde en uzun bir sulh devresi yaşamıştır. 1879 yılında Yunanlılarla yapılan Dömeke Savaşı'nın masraflarını kendi kesesinden karşılaması, onun memleket menfaatlerini ne derece üstün tuttuğunu göstermektedir. Kendi devrine kadar Türkiye'nin yaptığı borçların büyük bir kısmını ödemiştir. Bayındırlık ve kültür sahalarında yap: tırdığı eserler hâlâ ayakta durmaktadır. 1915 yılında Çanakkale kendisini onun yaptırdığı istihkâmlar sayesinde savunabilmiştir. Balkan milletlerine asla ittifak imkânı vermemiştir. Memleket sathında açtığı her derecede okullardan onbinlerce vatan evlâdı istifade etmiştir. Bir çok kıymetli eserler onun devrinde bastırılmıştır. Sultan Abdülhamid Han 1909'da İttihâdçılar tarafından tahtından indirildikten sonra, Selânik'e sürülmüş, Balkan Savaşı'ndan önce de İstanbul'a getirilip, Beylerbeyi Sarayı'na yerleştirilmiştir. 10 Şubat 1918'de vefat eden Sultan Abdülhamid Han için İstanbul'da muazzam bir cenaze alayı yapılarak, Sultan Mahmud Türbesine gömülmüştür. 


I. BAYEZİD (YILDIRIM) (1389 - 1402) : Birinci Murad'ın Gülçiçek adlı hanımından 1360 yılında doğan Bayezid, Osmanlı Padişahlarının büyüklerindendir. Yıldırım lâkabını daha şehzadeliğinde, savaşlarda gösterdiği çabuk ve sür'atli hareketleri dolayısiyle kazanmıştır. 
Babası 1. Murad'ın Kosova'da 1389 yılında şehit olması üzerine Padişah oldu. Sırbistan'ı Osmanlı Devleti'ne bağladıktan sonra Anadolu'ya geçen Yıldırım, Osmanlılar aleyhine birleşen Anadolu beyliklerini ortadan kal dırmaya girişti. Önce. Germiyan, daha sonra Aydınoğulları, Saruhan, Menteşe Beyliklerini yıkarak, Türk birliğini kurmakta, büyük adımlar atmıştır. Daha sonra Rumeli'ye geçen Yıldırım ilk defa 1391 yılında İstanbul'u kuşattıysa da, Avrupa'da Osmanlılar aleyhine bir Haçlı Ordusu kurulduğunun duyulması üzerine kuşatma kaldırılmıştır. Yıldırım Bayezid'in yaptığı en büyük savaşlardan birisi, 1396 yılında olan Niğbolu Savaşıdır. Macar Kralı Sigismund ve Papa'nın çağrısı üzerine Macar, Fransız, Alman, Leh, İngiliz, İspanyol, İtalyan askerlerinden kurulu yüzotuz bin kişilik Haçlı Ordusu Tuna'yı geçerek Niğbolu'da Türk Ordusu ile karşılaştılar. Yapılan muharebede Haçlılar, feci şekilde mağlüp oldular. Tarihlerimiz Niğbolu Müharebesinde yüzbin haçlı askerinin telef olduğunu' yazmaktadır. Esir edilen Avrupa asılzâdelerine bir ziyafet veren Yıldırım, onlara meydan okuyarak gururlarını kıran bir konuşma yapmıştır. Kudüs'e mutlaka varacaklarını, Türkleri ve müslümanları yok edeceklerini uman' Haçlı asilzâdeleri Yıldırım'ın önünde mahçuptular. Türk Ordusu'nun, yenilemeyeceğini aaşlamışlardı. Niğbolu Zaferi bütün İslâm dünyasında sevinç uyandırmıştır. Bu zaferden sonra Eflâk, Boğdan Beyleri de Osmanlı hi- 


mayesini kabul etmişlerdir. İstanbul'u almayı düşünen 


174 


Yıldırım, Bizans'ı sıkıştırmak için Boğaz'ın, Anadolu yakasına Güzelcehisar (Anadoluhisarı) denilen kaleyi yaptırmıştır. Fakat bu sırada çıkan Timur tehlikesi İstanbul muhasarasını tekrar yarıda bırakmıştır. Timur bütün müslümanların hakanı olmak istiyordu. Çin'i fethetmeden önce Osmanlı Devleti gibi kuvvetli bir devleti geride bırakmamak düşüncesiyle Yıldırım ile savaş vesilesi aramaya başlamıştır. Karşılıklı her iki tarafa kaçan beyler, bu iki hükümdarın aralarını iyice açtılar. 
Nih&yet 1402 yılında Ankara'nın kuzeyindeki Çubuk Ovasında savaşa tutuştular. Savaşın ilk anlarında Timur Ordusu bozulduysa da, Osmanlı Ordusu'nda bulunan Kara Tatarlar Timur tarafına geçince harbin talihi değişmiştir. Osmanlılara henüz ısınamayan Anadolu beyliklerinin askerleri de, Timur ordusunda beylerini bayrak açmış. görünce, o' tarafa. geçtiler. Yıldırım . kumandanlarının geri çekilme * tekliflerini reddederek, kaçmayı gururuna yedirememiştir; Yanında çok az bir kuvvetle çarpışmaya devam eden. Yıldırım bir. ara atı nın ayağının sürçmesiyle yere düşünce, Timur'un a$ kerleri kendisini yakalayıp hükümdarlarının huzuruna getirdiler. Timur Yıldırım'ı hürmetle karşilâdı ise de. 
bu mağlübiyet ona çok ağır gelmiş ve 1403'te ölmüştür 


Cesaret ve kahramanlığı bütün tarihçilerce tasdik edilen Yıldırım Bayezid mağrur bir hükümdardı. Osmanlı Padişahları arasında ilk defa içki içmesi tenkid edilmiştir. Fakat Yıldırım bu hatasından o devrin büyük âlimlerinden biri olan Emir Sultan'ın tesiriyle va7- geçmiş, tövbe ederek bir daha ağzına içki koymamıştır. 
Yıldırım devrinde Osmanlı Devleti'nde ilim ve imar sahalarında büyük gelişmeler olmuştur. Bursa'daki Ulu Cami Yıldırım'ın yaptırdığı en büyük eserdir. 


CEMAL PAŞA : 1872 yılında Midilli'de doğmuş olan Cemal Paşa, 1922 yılında Tiflis'te Ermeni komitacıları tarafından öldürülmüştür. 1895 yılında Harb Akademisi'ni bitirerek kurmay olmuştur. Selânik'teki 111. Ordu'ya verilen Cemal Bey'e subayları İttihâd ve Terakki Partisi'ne kazandırma görevi verilmişti. 1909 yılında Yarbay rütbesiyle Ermenilerin Adana'da çıkardıkları isyanı bastırmaya memur edilmiştir. 1912 yılında çıkan Balkan Savaşı'na katılmış, burada bir varlık gösterememiştir. Enver Paşa Harbiye Nâzırı olunca, Cemal Bey'in rütbesi paşalığa terfi ettirilmiştir. Bundan sonra Nafia ve Bahriye Nâzırlıklarında bulunmuştur. 1. Cihan Savaşı patlak verince Cemal Paşa İngiliz'lerin, Mr sır'ı ele geçirmesine mani olmak için 4. Ordu Kumandanı olarak Şam'a gitmiştir. Cemal Paşa'nın Kanal Harekâtı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bilhassa Yahudilerin çeşitli ihanetlerine uğrayan Cemal Paşa, mağlüp olmuştur. İttihâdçıların en ileri gelenlerinden biri olan Cemal Paşa, harp kaybedildikten sonra diğerleri gibi yurt dışına kaçarak önce Berlin'e, sonra -Afganistan'a gitmiştir. Daha sonra Rusya'ya gelen Cemal Paşa Tiflis'te Ermeniler tarafından öldürülmüştür. (1922) 


CENGİZ HAN : Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu olan Cengiz Han, 1155 yılında doğmuş olup, ölüm tarihi ise 1227'dir. Asıl adı Timuçin olan Cengiz'in babası Yesukey Bahadır idi. Babası 1167 yılırda öldüğü zaman 12 yaşında bulunan Cengiz kabilesinin başına geçmiştir. Kerayit Hakanı Tuğrul'un yardımı ile kısa za manda birliğini tamamlayan Cengiz, etrafındaki toprakları almak için harekete geçmiştir. Önce komşusu olan Nayman'lara saldırmıştır. 1206 yılında «Cengiz» adiyle hakan ilân edilmiştir. O vakit Kuzey Çin'de Kin İmparatorluğu bulunmaktaydı. Cengiz 1215'te Çinlileri yenerek Pekin şehrini ele geçirmiştir. Tekrar batıya dönen Cengiz, Nayman Hükümdarı Güçlük Han'ı ortadan kaldırmıştır. Bir Moğol kervanının, Harzemşahlar ülkesinde soyulması üzerine Cengiz bu ülkeye saldırmış ve idaresi altına almıştır. 1220 tarihinde Cengiz'i, Maveraünnehir'de görüyoruz. Doğudaki bütün İslâm ülkeleri Cengiz'in idaresine girmek zorunda kaldılar. Ölmeden önce kendi yerine geçmek üzere oğlu Oketay'ı seç. 
miştir. Zaptettiği toprakları da oğulları arasında paylaştırmıştır. 1227 yılında ölen Cengiz Han, saltanatı bo yunca kendisine karşı gelenlere asla merhamet etmez, vahşice öldürürdü. Bâtıl dinlere inanan Cengiz, Müslüman olmamıştır. Fakat bir çok işlerinde Müslüman kimseleri kullanmıştır. Torunu olan Hülâgü Han, İl hanlılar sülâlesinin kurucusu olup, İslâm ülkelerine ve Müslümanlara çok büyük zararları olmuştur. 


DERVİŞ PAŞA : 1812 yılında doğmuş olan Osmanlı Devleti müşirlerinden Derviş Paşa, 1896 yılında ölmüştür. Gönüllü olarak askerliğe katılmış ve rütbesi binbaşılığa yükseltilmiştir. Bir ara Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'nın yâverliğini yapmış, daha sonra çeşitli hizmetleri- ne karşılık 1862'de müşirliğe yükselmiştir. Karadağ ayaklanması sırasında görev almış, bundan sonra Yanya ve Bosna valiliklerinde bulunmuştur. Daha sonra 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İstanbul'a çağırılan Derviş Paşa, Bahrine Nâzırlığı'na getirilmiştir. 1877 - 1878 Osmanlı — Rus inek sırasında Batum'u savunmuştur. 


ENVER PAŞA: İstanbul'da 1881 yılında doğan Enver Paşa, 1922 yılında Tacikistan'da Ruslarla yaptığı savaşta ölmüştür. Önce Manastır Askeri Rüştiyesini ve Askeri İdadi'sini bitirip, 1899 yılında Harb Okulundan çık-. 
mıştır. 1902 yılında da kurmay yüzbaşı olarak Selânik”. 
te bulunan 1IlI. Ordu'ya tâyin edilmiştir. 1907 yılında İttihâd ve Terakki Cemiyeti'ne şrerek faal rol oynama- ya başlamıştır. Aynı yıllarda Talât Bey ile sıkı bir dostluk kurmuştur. Sultan Il. Abdülhamid'i, Meşrutiyeti ilâna zorlamak için askeriyle dağlara çıkarak ilk isyan bayrağını açmıştır. Arkasından aynı hareketi Niyazi Bey de yapmıştır. 1908 yılında Makedonya'da meşrutiyeti ilân etmiştir. Meşrutiyetten sonra İstanbul'a gelen Enver Bey, «Hürriyet Kahramanı» diye karşılanmıştır. Almanya'da ataşe bulunduğu sırada, Alman İmparatoru II. Wilhelm'den yakın bir ilgi görmüştür, Enver'in Alman hâyranlığı burada başlayıp daha sonra bir hastalık haline gelerek İmparatorluğu yıkmaya kadar götürmüştür. Daha sonra Trablusgarp Savaşı'na (4911) katılan Enver Bey'in rütbesi yarbaylığa yükseltilmiştir. 1913'te Balkan Harbi sırasında Enver Bey meşhur «Bab-ı âli Baskını» nı yaparak, İttihâdçı olmayan Kâmil Pasa'yı istifa ettirip yerine Mahmud Şevket Paşa'yı Sadrâzam yaptırmıştır. Edirne'nin kurtarılmasında bulunduğundan ünü artarak, rütbesi de pasalığa yükseltilmiştir. Bu sırada Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı Naciye Sultan'la evlenerek saraya damat olmuştur. 
Bundan sonra 1914 yılında Harbiye Nâzırı ve Başkumandan vekili olan Enver Paşa, I. Cihan Savaşında mutlaka Almanların galip geleceğine inandığından tek başına Türkiye'yi savaşa (sokmuştur. Türk Orduları I. Cihan Savaşı bovunca kumar parası gibi harcanmış, Galıçya'da, Romanya'da Mehmetçik kendi ülkesi odu rurken yabancı ülkeler için can vermiştir. Enver Paşa'nin Ruslara karşı yaptığı Sarıkamış Harekâtı da tam bir hezimetle neticelenmiştir. Türk Kumandanları küçük görüp, bir çok ordu kumandanlıklarına hayranı olduğu Alman subaylarını getirmesi de haklı ola: rak çok tenkidlere uğramıştır. Suvaştan sonra . diğer İttihâdçılar gibi kaçan, bu maceraperest Paşa, bundan sonra Turan ülkesini kurmak için çalışmalara başlamıştır. Daha sonra Türkistan'a giden Enver Paşa burada coşkun bir şekilde karşılanmıştır. o Türkistan'da derhal bir devlet kuran Enver Paşa, Rusya'ya bir nota vererek, devletinin tanınmasını istemiştir. Ruslar bunu kabul etmeyerek, Enver'le çarpışmaya başladılar. 
Kızıl Ordu Buhara'ya girip Enver Paşa'nın ordusunu venmiştir. Enver Paşa 1922 yılında Tacikistan'da bir Rus askeri tarafından vurularak öldürülmüştür. 


ETHEM PAŞA (Gazi) : Osmanlı Devleti müşirlerinden olan Gazi Ethem (İbrahim) Paşa, 1844 yılında İstanbul'da doğmuştur. Harbive'yi bitirdikten sonra Rumeli'de çeşitli askeri hizmetlerde bulunmuştur. 1877 - 1878 
Osmanlı — Rus Savaşlarına iştirak etmiş ve Plevne” deki Gazi Osman Paşa'nın kuvvetlerine erzak temin ederek büyük yararlıkta bulunmuştur. Savaş sonunda rütbesi paşalığa yükseltilmiştir. 1895 yılında da hizmetleri dolayısiyle müşir olmuştur. Sutan Il. Abdül 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hamid devrinde Yunanlılarla yaptığımız 1897 savaşında Osmanlı Ordusu Kumandanı oldu ve Yunanlıları bozguna uğratmıştır. Dömeke zaferi üzerine Padişah kendisine «Gazi» ünvanını verrgiştir. II. Meşrutiyet devrinde Âyan Meclisi üyesi olmuştur. Bir müddet Harbiye Nâzırlığı da yapan Gazi Ethem Paşa siyasi hayattan çekilerek Kahire'ye gitmiş ve orada 1909 yılında vefat etmiştir. 


FAİK PAŞA : 1876 yılında doğan Faik Paşa, 1916 yılında Kafkas Cephesinde ölmüştür. Balkan Savaşında 1. Kolordu Kurmay Başkanlığında bulunmuştur. Yine aynı savaşta İşkodra Tümenine Okumandanlık yapmıştır. 
Balkan Savaşı bittikten sonra 1913'te İstanbul Merkez Kumandanlığına getirilmiştir. 1914 yılında Paşa olmuştur. Aynı yıl Kolordu Kumandanı olarak tâyin edildiği Kafkas Cephesi'nde 1916 yılında ölmüştür. 


FREDERİCK 11. (Büyük) : 18. Asır Prusya Devleti krallarından olan Frederick «Büyük» lâkabı ile anılmaktadır. 1712 yılında doğmuş, 1786 yılında ölmüştür. Babası Iİ. Frederick, oğlunun asker olmasını istiyordu. Kürçük Frederick ise önceleri askerliği ve talimleri hiç sevmez, içer, zevk ve sefasına bakardı. Böyle derbeder hayatı babasını çok üzüyordu. I. Frederick'in bu kızgınlığı oğlunu zaman zaman dövecek kadar gittikçe artmıştır. 18 yaşına basan Frederick babasının bu baskısından kurtulmak için (okaçmaya karar vermiştir. 
Prusya hududunu geçmeye o çalışırken yakalanmış ve babasına getirilmiştir. Bundan sonra babası tarafından hapse atılmıştır. Bu hapis hayatından sonra Frederick 


180 


düzelmeye başlar. Eski haylâzlıkları kalmaz. Ciddi ve enerjik bir genç olmuştur artık. Ufak memuriyetlerden başlayarak, devletin çeşitli işlerinde pişerek yetişir. 28 yaşına bastığında babasının ölümü üzerine tahta- geçmiştir. Çok çalışkan bir kimse olan Frederick bazen. sabahlara kadar çalışırdı. Bakanlarını alelâde bir memur gibi kullanırdı. Çocukluğunda harpten ve askerlikten hoşlanmayan Frederick, kral olunca bütün Avrupa'yı harbe sürüklemiştir. Önce Avusturya ile savaşarak Silezya eyaletini almıştır. Bundan sonra Av. 
rupa'da Yedi Sene Harpleri (1756 - 1763) denilen savaşlar başlamıştır. Bu savaşlar, Prusya, İngiltere, Fransa, Avusturya ve Rusya devletleri arasında olmuştur. 11. 
Frederick Hubertsburg Anlaşmasiyle Silezya'ya kesin olarak yerleşmiştir. Prusya devletini büyük bir Avrupa devleti haline sokmaya mavuffak olan 11. Frederick, 
1786 yılında ölmüştür. 


HALİL PAŞA (ÇANDARLI) : Osmanlı Devleti Sadrâzamlarından olan Halil Paşa, meşhur Çandarlı ailesindendir. Padişah II. Murad'ın ilk zamanlarında kazaskerlik yapmış, sonra 1429 yılında Sadrâzam olmuştur. 1444 
yılında Haçlılar'la Osmanlı Devleti arasında Segedin Anlaşması yapılınca, Sultan II. Murad tahtı oğlu TI. 
Mehmed'e (Fatih) bırakınca, devleti istediği gibi idare etmeye alışmış olan Halil Paşa bu çocuk ile anlaşamamıştır. Haçlılar anlaşmayı bozarak, Osmanlılara sal dırıya geçince, Halil Paşa genç Padişaha baskı yaparak, ordu kumandanlığına babası II. Murad'ın getirilmesini istemiştir. Sultan II. Mehmed 1451'de ikinci defa Padişah olduğu zaman, Halil Paşa'yı Sadrâzamlıkta brrakmakla beraber, saltanatına mani olduğu için çok kırılmıştı. Halil Paşa İstanbul'un fethi işine de muhalif olduğundan Fatih'in gözünden iyice düşmüştür. Halil Paşa'nın muhalefeti, Avrupa'da Osmanlılara karşı yeni bir Haçlı Ordusu'nun kurulmasına mâni olmak düşüncedinden ileri geldiği anlaşılmaktadır. İstanbul'un fethinden sonra sadrâzamlıktan indirilmiş, bir müddet sonra da Yedikule'de öldürtülmüştür (1453). 


İSMAİL PAŞA (KURT) : 1818 yılında Kars'ta dünyaya gelen Kurt İsmail Paşa, 1896 yılında İstanbul'da öl müştür. Kurnazca tedbirleri dolayısiyle halk arasında «Kurt» diye şöhret bulmuştur. Önce Kars Kaymakamlığında bulunmuş, sonra da orduya intisab ederek, 
1854 - 1856 Kırım Savaşlarına iştirak etmiştir. Doğu 
vilâyetlerimizde uzun yıllar karışıklıkları bastırmakla hizmetlerde bulunmuştur. 1876 yılında başlayan Rus savaşlarında Erzurum Kumandanı olarak büyük yararlıklar göstermiştir. Daha sonra İstanbul'a gelen Kurt İsmail Paşa, Şürayı Devlet âzası olmuş ve 1896 yılında ölümüne kadar bu vazifede kalmıştır. 


, 


KÂMİL PAŞA : Son devir Osmanlı Sadrâzamlarından biri olan Kâmil Paşa 1832 yılında Kıbrıs'ın Lefkoşa şehrinde doğmuştur. Daha gençliğinde bir çok yabancı diller öğrenen Kâmil Bey, Mısır'a giderek Hidiv Abbas Paşa'nın tercümanlığında bulunmuştur. Daha sonra Kıbrıs Defterdarlığında, Halep, Filibe, Hersek valiliklerinde bulunmuştur. Sadrâzam Said Paşa'nın 1884 
yılında ayrılmasından sonra sadrâzamlık mevkiine getirilmiştir. Sadrâzamlıktan ayrıldıktan sonra, Ermeni 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meselesini halletmeye çalışarak hizmetlerde bulundugundan 1895'te yeniden Sadrâzam, olmuştur. II. Abdülhamid Han'ın sel&hiyetlerine karışmak istemesi üzerine, görevinden ouzaklaştırılmıştır. 11. Meşrutiyet'ten sonra 1908 yılında üçüncü defa Sadrâzam olmuştur. 
İttihâdçıların devamlı olarak devlet idaresine karışmaları üzerine 1909'da istifa etmiştir. Bir ara İngiltere'ye gitmiş, dönüşünde Ahmet Muhtar Paşa kabinesinde vazife almıştır. 1913 yılında dördüncü defa Sadrâzam olmuştur. Enver Paşa'nın 1913. yılında yaptığı «Bâb-ı âli Baskını» nda Sadrâzamlıktan istifa ettirilmiştir. Bundan sonra Lefkoşa'ya giden Kâmil Paşa, çok yaşamamış ve 1913'te ölmüştür. «Osmanlı Tarihi» ve «Siyasi Tarih» adlı eserleri vardır. 


MAHMUD II. (1808 - 1839) : 1. Abdülhamid'in, Nakşidil Sultan adlı hanımından 1785 yılında doğan ll. Mahmud, 1808 yılında Alemdar Mustafa Paşa tarafından tahta çıkarılmıştır. Bu hizmete karşılık Alemdar'ı Sadrâzam yapmıştır. Sultan II. Mahmud'un başa geçmesiyle HI, Selim zamanında başlayan ıslâhat hareketleri, tekrar başlamıştır. Vilâyetlerdeki âyanlar İstanbul'da toplantıya çağırılarak, yapılacak ıslahat hareketlerine sâdık kalacaklarına ve hükümeti o destekleyeceklerine dair söz alındı. Nizâm-ı Cedid yerine Sekban-ı Cedid adiyle, yeni bir ordu kuruldu. Bundan memnun olmayan Yeniçeriler, Alemdar Mustafa Paşa'yı Bâb-ı âli'de kuşatarak ortadan kaldırdılar. Sonra âsiler saraya hücum ettiler, II. Mahmud, rakipsiz kalmak için hapiste bulunan Dördüncü Mustafa'yı öldürtmüştür (1808). Bu suretle Sekban-ı Cedid kaldırıldı. 1809 yılında (Rus 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Savaşlarına devam edildiyse de oyenilmemiz üzerine .1812 yılında Bükreş Anlaşması yapılmıştır. Bü anlaşmaya göre Ruslar girdikleri Eflâk, Boğdan'ı Osmanlılara geri verecekler, buna mukabil Besarabya Rusların olacaktı. Ayrıca Sırplara imtiyazlar vermeyi Osmanlı Devleti kabul ediyordu. Rumeli'de bir taraftan Rusların kışkırtmasiyle, diğer taraftan Fransız İhtilâli ile yayılan milliyetçilik fikirleri, Osmanlı teb'asında bulunan gayri müslimler üzerinde şiddetle yayılıyordu. Yunanlılar Mora'da isyan çıkararak, istiklâllerini ilân ettiler. 
Kendi kuvvetleriyle Rus isyanını bastıramayan devlet, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'dan yardım istedi. Mehmed Ali Paşa kuvvetleri Rum İsyanını bastırdılar. Bu sırada en mühim olaylardan birisi de Sultan II. Mahmud'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması olmuştur. (1826) Bunun yerine Asâkir-i Mansure-i Muhammediye adiyle yeni bir askeri ocak kurulmuştur. 1827 yılında Osmanlı ve Mısır donanmaları Navarin'de İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından yakılınca, 1828 - 1829 Osmanlı — Rus Savaşı başlamıştır. Henüz yeni kurulmakta olan Osmanlı Ordusu Ruslara yenilince 1829'da Edirne Anlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya göre Yunanistan'ın bağımsızlığı tanınacak, Eflâk — Boğdan Beyliklerine imtiyazlar verilecek, Ruslar sekizbuçuk milyon lira savaş tazminatı alacaklardı. Bu gâileler yetmiyormuş gibi, Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Osmanlı Devletine isyan ederek Suriye'yi alıp, Anadolu'ya girmiştir. Hain valisine karşı, II. Mahmud, tarihi düşmanımız olan Ruslardan yardım talep etmiştir. (1833) Mehmed Ali ile Kütahya, Ruslarla Hünkâr İskelesi Anlaşmaları yapılarak vaziyet kısa bir müddet için halledildi. Fakat 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1839'da Mehmet Ali Paşa Ordusu, Osmanlı kuvvetleriyle Nizip'te: bir savaş daha yaptılar. Osmanlı Ordusu yine yenilmiştir. Bu kötü haber İstanbul'a gelmeden Padişah 11. Mahmud vefat etmiştir. (1839) Yerine oğlu Abdülmecid geçmiştir. II. Mahmud ıslahat taraftarı bir Padişah olup, hayatı boyunca bunun için çalışmıştır. 


MAHMUD MUHTAR PAŞA : 1867 yılında İstanbul'da 'doğan Mahmud Muhtar, son devrimizin paşalarından biridir. Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın oğludur. Prusya'da askeri tahsil gören Mahmud Muhtar, bilâhara İstanbul'a gelerek Harbiye Mektebinde hocalık yapmıştır. 1897 Dömeke Harbine iştirak etmiş olan Mahmud Muhtar, bir süvari alayının hücumunda kumandanlık yaparak cesaretini “göstermiştir. - 1910 yılında Harbiye Nâzırı olmuş, 1911'de ayrılmıştır. 1912'de babasının: kurduğu kabineye Bahriye Nâzırı olarak getirilmiştir. Balkan Harbi çıkınca orduda vazife almıştır. 
Vize, Pınarhisar ve Çatalca muharebelerinde kumandanlıklar yapmıştır. Askerlik tarihine dâir bazı eserleri bulunan Mahmud Muhtar Paşa, 1935 yılına kadar yaşamış, İskenderiye'den Napoli'ye giderken vapurda ölmüştür. 


MAHMUD ŞEVKET PAŞA : 1856 yılında Bağdad'da doğan Mahmud Şevket, 1913 Balkân Savaşı sırasında bir suikast neticesi öldürülmüştür. II. Meşrutiyet devrinin simalarından biridir. 1882 yılında Erkân-ı Harp yüzbaşısı olarak mektepten çıkan Mahmud Şevket, önce Erkân-ı Harbiye Dairesinde çalışmıştır. Daha sonra Harbiye mektebi hocalığında bulunmuştur. Meşrutiyet- 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te III. Ordu Kumandanlığına getirilmiştir. 3i Mart ayaklanmasında yıllarca Türk kanı döken Balkan çetecilerinden (Bulgar, Rum, Arnavut, Yahudi) kurulu Hareket Ordusu Kumandanı olarak İstanbul'a gelip, ayaklanmayı bastırmıştır. Trablusgarp ve Balkan Harbinde 
bir varlık gösteremeyişi hayli prestijini sarsmıştır. 1912 
de İttihadçılar'ın hükümeti basmalariyle Mahmud Şevket Paşa Sadrâzam yapılmıştır. 14 Haziran 1913'de İttihadçılara muhalif olan bir teşekkül tarafından suikast sonucu öldürülmüştür. Suikastı önceden haber alan İt. 
tihadçıların, Mahmud Şevket Paşa'yı korumadıklarını bazı tarihler yazmaktadır. Bundan sonra cereyan eden hadiseler bu fikri doğrular mahiyettedir. Mahmud Şevket'in öldürülmesini bahane ederek, devleti tam mânasiyle ele geçiren İttihadçılar, muhaliflerine göz açtırmadılar; sürü ile insan öldürdüler. 


Mahmud Şevket Paşa'nın, askerliğe ait bazı eser. 
leri vardır. - 


MEHMED II. (FATİH) : Birinci saltanatı: (1444 — 1445), ikinci saltanatı: (1451 — 1481) yılları arasındadır. 
Sultan TI. Murad'ın Hüma Hatun adlı hanımından 1432 
yılında doğan Sultan 11. Mehmed, babasının vefatı üzerine 1451'de Edirne'de ikinci defa taht'a çıktığı zaman henüz 19 yaşında bulunuyordu. Bizans, Venedik, Ceneviz, Sırp, Eflâk hükümdarları Edirne'ye elçiler yollayarak genç padişahı tebrik etmişlerdir. Karaman Hükümdarı İbrahim Bey ise, bu saltanat değişikliğinden istifade etmek isteyerek, Osmanlı topraklarına tecavüz etmiştir. Buna kızan 11. Mehmed ilk seferini Karaman ülkesine yapmıştır. İbrahim Bey'in kızını vererek aman dilemesi üzerine ülkesi tekrar bağışlanmıştır. Sultan II. 
Mehmed'in en büyük arzusu İstanbul'u fethetmekti. Çocukluğundanberi İstanbul, rüyalarına giriyordu. Bu büyük iş için hazırlıklara girişen padişah, önce Boğaz'da Rumelihisarı'nı yaptırmıştır. 1452 yılında Edirne'ye gelen hükümdar büyük hazırlıklara başlıyor. Bu hazırlıklar içinde, o zamana kadar dünyanın görmediği büyük topların yapılması başta gelmektedir. Buna karşılık Bizans İmparatoru XI. Konstantin de şehri müdafaa için boş durmuyor, surları sağlamlaştırdığı gibi, Avrupa'dan yardım istiyordu. Sultan II. Mehmed, 1453 Nisanında ordusü ile İstanbul önlerine gelmiştir. Haliç, zincirle kapatıldığından Türk donanması içeri giremiyordu. 
Tam bu sırada Avrupa'dan Bizans'a beş Ceneviz gemisi geldi. Donanma Kumandanı Baltaoğlu Süleyman Bey' in bunları yakalayamayışı Sultan II. Mehmed'i çok kızdırmıştır. Türk donanmasının karadan, Galata sırtlarından kızaklar üzerinden Haliç'e indirilmesini emretmiştir. 72 parçalık Osmanlı donanmasını Haliç'de gören Bizanslılar hayret ve dehşete kapılmışlardır. Padişahın yaptığı teslim telkifi, İmparator tarafından kabul edilmeyince muhasara çok şiddetlenmiştir. Nihayet 29 Mayıs 1453 sabahı, şafakla beraber umumi hücuma geçiliyor. Hücumdan önce Sultan 11. Mehmed, sabah namazını kılmış, Türk askerinin muzafferiycti için Allah'a yal vardıktan sonra kılıç kuşanıp atına binmiştir. En küçük erinden, padişahına kadar, hocasiyle, dervişiyle böyle büyük bir azimle çalışan orduya surlar değil, dağlar bile dayanmaz. Ulubatlı Hasan adlı Türk subayı, Padişahın sancağını Topkapı surları üzerine dikmeyi başarmıştır. Ulubatlı'dan sonra onsekiz kahraman canları pahasına sancağı düşürmediler. Türk askeri, surlardan içeriye girmeye başlamış ve Bizans'ın sonu gelmişti. Padişah 11. Mehmed, artık Fatih ünvanını kazanmıştır. 
Hazreti Peygamber'in tebşirine mazhar olmanın verdiği sevinçle, secde ederek Allah'a hâmdetmiştir. Son Bizans İmparatoru Konstantin, vuruşma sırasında ayaklar altında kalarak ezilip ölmüştür. Daha sonra şehre giren Fatih, Hıristiyan âleminin en büyük mâbedi olan Ayasofya kilisesinin camie tahvilini emretmiştir. Yerli Rum halkına, o günkü Avrupa aklının alamayacağı her türlü hürriyetleri bahşetmesi, Fatih'i cihan tarihinin en büyük kumandanları arasına çıkarmıştır. 


, Fatih Sultan. Mehmed'in bundan sonra Rumeli fütühatı başlar. 1456 yılında Belgrad, Türk kuvvetlerince kuşatıldı ise de alınamamıştır. Bu kuşatmada Osmanlı kuvvetleri büyük kayıplar vermişlerdir. 1459 yılında Fatih son Sırbistan seferine çıkarak burasını Osmanlı topraklarına ilhak etmiştir. Ertesi yıl Yunanistan içine giren Fatih, Mora'yı ele geçirmiştir. Türklerin ilerlemesi Arnavutluk ve Venedik devletlerini kuşkulandırdı. Arnavutluk Hükümdarı İskender Bey, Fatih'le amansız bir mücadeleye girişmiştir. Arnavutluk yüzünden çıkan savaş, bir Osmanlı — Venedik savaşı halini almıştır. 
1463'de başlayan savaşlar 1479 yılına kadar sürmüş ve Arnavutluk, Türk hâkimiyetine geçmiştir. Venedikliler de Türklere yıllık vergi vermeyi kabul ederek barış istemişlerdir. 1463 ve 1465 yılları arasında Bosna ve Hersek'in alınışında Sadrazam Mahmud Paşa'nın önemli hizmetleri olmuştur. Daha Yıldırım Bayezid zamanında vergive bağlânan Eflâk, vergisini ödemediğinden Fatih 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1462'de bir sefer yaparak Eflâk'ı Osmanı Devetine bağ. 
lamıştır. Boğdan'ın Türk hâkimiyetini tanıması ise 
1476 yılında Fatih'in bizzat buraya yaptığı sefer sonunda olmuştür. i i 


Fatih, Rumeli fetihleri yanında Anadolu ile de alâkayı kesmemiş, Türk birliğini kesin olarak sağlamak için 1459'da Batı Karadeniz kıyısında bulunan Amasra' yı Ceneviz'lilerin elinden almıştır. 1460 yılında da Candaroğulları Beyliğini, 1461 yılında da Trabzon Rum İmparatorluğunu, 1466 yılında ise Osmanlılara daima düşmanlık besleyen Karaman ülkesini zaptetmiştir. Fatih” in Doğuda yaptığı en büyük savaş, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan ile 1473 yılında Erzincan yakınında yaptığı Otlukbeli Savaşıdır. Bu savaşı zaferle bitiren Fatih, Doğu sınırlarını genişlettiği gibi, ei gailesini de ortadan kaldırmıştır. 


Fatih devrinde denizlerdeki fütühata gelince, İstanbul'un fethinden sonra Ege Adaları zaptedilmiştir. İmroz, Taşoz, Bozcaada, Semadrek ve Limni gibi. 1475 yılunda Gedik Ahmed Paşa, Kırım'ı Osmanlı ülkesine katmıştır, 1480 yılında Rodos'u kuşatan Mesih Paşa, burasını alamamıştır. Yine aynı yıl, Gedik Ahmed Paşa, 132 
parçalık bir donanma ile İtalya'da bulunan Otranto'yu alması, Avrupa'da dehşet ve korku uyandırmıştır. Ne yazık ki, bu faydalı teşebbüs, Fatih'in 1481'de ölmesi üzerine yarım kalmıştır. Yeni Padişah II. Bayezid, Gedik Ahmed Paşa'yı geri çağırınca, Otranto tekrar İtal yanların eline geçmiş ve kaledeki Türk askerleri kılıçtan geçirilmiştir. Fatih son yıllarında, Memluklar ile 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arası açılmıştır. Ordusu ile sefere çıkan Fatih, Gebze yakınında 1481'de vefat etmiştir. Bu seferin Rodos'a mı, yoksa Memluklar üzerine mi olduğu bilinmemekte. 
dir. Osmanlı tarihçilerinden Âşık Paşazade, Fatih'in zehirlenerek öldürüldüğünü kaydetmektedir. Fatih'in ölü: mü bilhassa İtalya'yı yerinden oynatmış ve halk, günlerce bayram yapmıştır. Papa, bütün dünya kiliselerin- de çanlar çalınmasını emretmiştir. 


Fatih, Osmanlı padişahları arasında ilmi, askeri dehası ve siyaseti ile en başta olanıdır. Hazreti Peygamberimiz tarafından tebcil edilen bu büyük hükümdar, saltanatı sırasında 17 ülke fethetmiştir. Bazan yirmi kadar irili ufaklı devletle savaşmış ve galip gelmiştir. 
Arapça, Farsça, Grekçe, Lâtince dillerini bilmekteydi. 
İlk defa büyük medreseler açarak din ilimleri yanında, müspet ilimlere geniş yer verdirmiştir. Sanayi ve savaş araçları yapımında Osmanlı Devleti dünyanın birinci devleti haline gelmiştir. İlme ve ilim adamlarına büyük kıymet vermiştir. Yabancı din mensuplarına gösterdiği müsamaha takdire şayandır. Savaşları, kuru bir cihangirlik dâvası olmayıp, İslâm dinini yaymak, Allah'ın ismini yükseltmek gibi mukaddes dâvasının mahsulüdür. i 


MEHMED PAŞA (BALTACI) : Osmanlı Devleti Sadrazamlarından Baltacı Mehmed Paşa, 1660 yıllarında Kastamonu'da doğmuş, 1712 yılında ölmüştür. Gençliğinde saraya intisap eden Mehmed Paşa, bir. müddet yazıcılıkta ve saray baltacıları ocağında vazifelerde bu- 


lunmuştur. II. Ahmed padişah olunca, Baltacı Meh- i 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med de kuvvetli bir nufuza sahip olmuştur. Kalaylı Koz Ahmed Paşa sadrâzam olunca, Baltacı Mehmed de Kaptan-ı Deryâlığa getirilmiştir. Fakat gözü sadrazamlıkta olduğundan dostu olan Kalaylı Koz'un aleyhinde çalışarak onu azlettirip, bu makama kendisi geçmiştir. 
(1704). Baltacı Mehmed'in bu ilk sadrazamlığı 1706 yılına kadar sürmüştür. Bir müddet valiliklerde bulunduktan sonra 1710 yılında ikinci defa sadrazamlık mevkiine getirilmiştir. 1711 yılında Rusya'ya karşı Yapılan Prut seferine Baltacı memur edilmiştir. Prut nehri kıyısında, Türk ordusu tarafından Rus kuvvetleri kuşatılmıştır. Çok kötü durumda kalan Çar Petro, Baltacı' dan mütareke talebinde bulunmuştur. “Önce bunu kabul etmediği anlaşılan Baltacı, Azak Kalesi verilince sulha yanaştı. Çar, kuvvetleriyle serbest bırakıldı. Bütün Rus ordusunu imha etmek mümkün iken Baltacı nın böyle sudan bir anlaşma ile Deli Petro'yu salıvermesi, af edilmez büyük hatadır. Barıştan sonra Rusların anlaşma şartlarına riayet etmeyişleri, Baltacı'nın aldatıldığını göstermektedir. Yalnız şurasını açıklamak icap eder ki, Prut barışının yapılması için Deli Petro” nun metresi olan Katarina'nın, Baltacı Mehmed Paşa' nın çadırına girip, mücevherlerini verdiği, yalvardığı ve paşa'nın gönlünü yaparak, sulha kandırdığı yolundaki rivayetler uydurmadan ibarettir. Sadrazamı, Ruslarla sulh yapmaya zorlayan, Kâhya Osman Ağa ile, mektupçusu Ömer Efendi olmuşlardır. Serbest kalan Çar'ın sulh şartlarını yerine getirmek  istemevişi II. Ahmed' in gözünden Baltacı'yı düşürdü ve 1711'de azledilerek Limni Adasına, sürülmüştür. Baltacı burada 1712 yılında ölmüştür. Esasen bir savaş adamı olmayan Baltacı, saraydan yetişmiş bir yazıcıydı. Prut savaşında Osmanlı ordusunun mahirâne bir surette Rusları kuşatması, Baltacı'nın muvaffakiyeti olmayıp, Kırım Han'ı Devlet Giray'ın çalışması ve Rusların hatası şeklinde mütalâa edilmektedir. — 


MOLTKE : 1800 tarihinde Almanya'nın Parchim kasabasında doğan Moltke, önce Danimarka ordusunda subaylık etmiştir. 1835 ve 1839 yılları arasında Türkiye'de bulunarak askeri uzman olarak çalışmıştır. 
Memleketimizin birçok verlerinin' haritasını çizerek, Padişah Il. Mahmud'un iltifatına mazhar olmuştur. 
1839 yılında Mısır'la yaptığımız savaşa katılmış, fakat 
gayretlerine rağmen mağlübiyeti önleyememiştir. 1839” da Almanya'ya giderek, Alman ordusunda hizmete başlamıştır. 1870 Alman — Fransız savaşında, Alman Orduları Genelkurmay Başkanı olarak Moltke'yi görüyoruz. 
İvi bir asker olan Moltke, 1891 yılında ölmüştür. Askeri kabiliyeti yanında kuvvetli kalemiyle de tanınmış olan Moltke'nin Türkiye'de bulunduğu yılları anlatan «Türkiye Mektupları» adlı eseri Hayrullah Örs tarafından dilimize çevrilerek basılmıştır. 


MURAD 1. (HÜDAVENDİGÂR) (1360 — 1389) : Osmanlı Padişahlarından Sultan 1. Murad «Hüdavendigâr» ismiyle anılır. 1326 yılında babası Orhan Gazi'nin ölümüyle tahta geçmiştir. Annesi Nilüfer Hatun'dur. Padişah olunca, ilk iş olarak, Ankara'yı alıp, Osmanlılara düşman bir durum takınan Karamanlılar üzerine yürümüştür, Karaman Bey'i Alaeddin Bey'in yalvarması üzerine memleketini kendisine bağışlamıştır. Bundan sonra I. Murad Rumeliye geçerek, Rumlar tarafından geri alınan Çorlu ve Burgazı tekrar zaptetmiştir. I. Murad'a büyük yardımları dokunan Çandarlı Kara Halil, Lala Şahin Paşa, Hacı İl Bey, Evranos Bey gibi kumandanlar devrin en kabiliyetli askerleriydi. Padişahın Edirne! 
ye yaklaşması üzerine Edirne kalesi Rum kumandanı, korkusundan Sırbistan'a kaçmıştır. Bunu gören halk da şehrin kapılarını Türklere açmışlardır (1362). Daha sonra Bulgar şehirlerinden Filibe, Serez Türk'lerin eline geçmiştir. Padişah 1. Murad'ın bu başarıları Balkan milletlerini telâşlandırdığından aralarında birleşerek altmışbin kişilik bir kuvvetle Edirne üzerine yürüdüler. 
Fakat bu Haçlı Ordusu, 1364 yılında Hacı İl Bey adlı Türk kumandanına yenildi. Hacı İl Bey'in onbin kişi ile kazandığı bu zafere tarihlerimizde «Sırp Sındığı» zaferi denilir, I. Murad (Hüdavendigâr), bundan sonra Anadolu Türk Birliğini kurmak için esaslı adımlar atmaya başlamıştır. Bu maksatla Germiyan Beyi'nin kızını, oğlu Yıldırım Bayezid'e almış ve çehiz olarak Kütahya, Tavşanlı dolayları Osmanlılar eline geçmiştir. Kızını Karamanoğlu Alaeddin Ali Bey'e vermiş ve kızı için de Karaman ülkesinden bazı topraklar almıştır. Hamit- 
"oğullarından da Beyşehir ve İsparta gibi şehirleri para ile satın alarak devletin sınırlarını genişletmiştir. 1. Murad'ın yaptığı en büyük savaşlardan biri, 1389'da olan I. Kosova Savaşıdır. Sırp Kralı Lazar idaresinde toplanan müttefik Haçlı Ordusu çok kalabalık olmasına rağmen, Türk Ordusu karşısında mağlüp ve perişan olmuştur. Savaştan önce padişahın yaptığı dua, o zamanki ilim ve fennin yanında din ve iman kuvvetine Türklerin ne kadar değer verdiğini göstermektedir. Sultan I. Murad şu mealde bir duada bulunmuştür: «Yarabbi, dağ; taş düşmanlarla dolu. Hazreti Peygamberin hatırı için, 

senin yolunda ölenler i için bize yardımcı ol. Senin ishini yükseltmek için savaşan gazilere yardım et. Din ve vatan uğrunda ben şehid olayım, yeter ki, İslâm diyarına kâfir girmesin.» Allah, Sultan 1. Murad'ın duasını kabul etmiş ve harp kazanıldıktan sonra Miloş adlı bir Sırpli tarafından şehid edilmiştir (1389). 


. Sultan Murad, 27 yıllık saltanatı süresinde tam 37 
muharebeye girmiş ve hepsinde zafer kazanmış büyük bir kahramandır. Aynı zamanda büyük bir teşkilâtçı olan Sultan Murad, Yeniçeri Ocağını kurup, geliştirerek Osmanlı Devletine çok büyük hizmette bulunmuştur. 


MURAD II.: Birinci saltanatı: (1421 — 1444), ikinci saltanatı: (1445 — 1451). Çelebi Sultan Mehmed'in oğlu olan II. Murad, 1421 yılında padişah olduğu zaman, 
18 yaşında bulunuyordu. Osmanlı padişahları arasında 
iyi kalbliliği ile tanınmış olan Sultan 11. Murad, taht'a çıkar çıkmaz Osmanlı tarihlerinin «Düzmece Mustafa» diye adlandırdıkları, Yıldırım'ın oğullarından Mustafa Çelebi'nin isyanı ile karşılaşmıştır. Edirne yakınında padişah kuvvetleriyle yaptığı savaşı kazanan Mustafa Çelebi, Edirne'ye girerek padişahlığını ilân etmiştir. 
Anadolu'yu da almak isteyen Mustafa Çelebi, kuvvetleriyle Çanakkale Boğazını geçerek TI. Murâd ile Ulubat Çayı kenarında savaşa tutuşmuştur. Mustafa Çelebi'nin maiyetihdeki kuvvetler Sultan II. Murad tarafına geçince, burada barınamayan Mustafa Çelebi Rumeli'ye' geçtiyse de Tunca vâdisinde yakalanarak öldürümüştür. 


P: İS 
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Sultan II. Murad 1422 yılında İstanbul'u kuşatmıştır. 
Fakat Bizans, bundan önce yaptığı gibi tekrar hileye başvurarak, bu defa da 11. Murad'ın kardeşi olan 14 yaşındaki Mustafa Çelebi'yi isyana teşvik etmiştir. Şehzade Mustafa Çelebi harekete geçtiyse de isyanı çabuk bastırıldı ve böylece memleketin ikiye bölünmesi ve kardeş kanı akması önlenmiş oldu. Bundan sonra Sultan 11. Murad, İsfendiyaroğulları Beyliğini Osmanlı topraklarına katmıştır (1423). Arkasından İzmir ve Merteşe Beyliği de alınınca Karaman ülkesi hariç, ikinci defa Anadolu Türk Birliği kurulmuş oldu. 


Anadolu işlerini bitiren Sultan II. Murad, Rumeli' ye geçerek Sırbistan harekâtına başlamıştır. 1441 yılında Belgrad'ı kuşatmış, fakat şehri alamamıştır. Bu arada Macaristan Erdel Bölgesi Beyi Jean Hünyat, Osmanlı kuvvetlerine karşi üst üste iki zafer kazanınca Avrupa'da Papa'nın gayretiyle Türkler'e karşı tekrar Haçlı Orduları için çalışmalar başlamıştır. Kısa bir zamanda Haçlı ittifakı kurulmuş; bü ittifaka Macar, Sırp, Leh, Fransız, Alman askerleri girmişlerdir. Haçlı Ordursu başta Macar Kralı Ladislas, Erdel Beyi Jean Hünyat, Sırp Kralı Jorj Brankoviç olduğu halde Sırbistan'a girdiler. Niş yakınında bulunan Osmanlı kuvvetlerini yendiler. Sofya, Haçlıların eline geçti. 1443 yılında İzlâdi Derbend denilen yerde yapılan savaşı da yine Haçlılar kazanmıştır. Sultan 11. Murad, Haçlılarla barış yapmıştır. 1444 yılında yapılan Segedin Anlaşmasına göre, iki taraf on yıl birbirleriyle savaşmayacak, Sırbistan, Osmanlı idaresinden çıkacaktı. Segedin Anlaşmasından sonra, Sultan 11. Murad, taht'tan çekilerek, padişahlığı 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oniki yaşında bulunan oğlu Mehmed'e (Fatih) bırakmıştır, a 


Osmanlı tahtına 12 yaşında bir çocuğun geçmesi, Avrupa'da yeni bir Haçlı ittifakının kurulmasına yol açtı. Haçlılar Papa'nın kışkırtmasiyle İncil üzerine yemin ederek yaptıkları Segedin Anlaşmasını bozdular. Macar Kralı Ladislas ve Erdel Beyi Jean Hünyat idaresinde Tuna'yı geçen Haçlılar Varna üzerine yürüdüler. Padişah II. Mehmed'in ısrarı üzerine bulunduğu Manisa' dan hareketle Varna üzerine yürümüştür. Yapılan savaşta Türk Ordusu galip gelmiştir (1444). Macar Kralı Ladislas muharebede öldürülmüştür. Zaferden sonra Manisa'ya dönmek isteyen Sultan Murad, devlet erkânının ısrarı üzerine 1445'de tekrar padişah olmuştur. 
Varna yenilgisinin lekesini silmek isteyen Jean Hünyat, tekrar bir ordu toplayıp, Osmanlılar üzerine yürümüştür. İki taraf Kosova'da karşılaştılar 1448. üç gün bütün şiddetiyle dövam eden muharebe sonunda Haçlılar mağlüp olup, büyük zayiatla çekildiler. Bu İkinci Kosova Zaferi Türklerin Balkanlara tam olarak yerleşmesini sağlamıştır. . 


1451 yılında Edirne'de vefat eden 11. Murad'ın ölümü, oğlu Şehzade Mehmed, Manisa'dan gelinceye kadar saklanmıştır. Tarihler, Sultan 11. Murad'ın cömert bir yaradılışa sahip olduğunu, verdiği sözde daima durduğunu kaydetmektedirler. İkinci defa Anadolu Türk Birliğini kurması, Rumelideki Türk düşmanlarını tepeleyip topraklar alması gibi büyük ve önemli hizmetleri olması yanında, Edirne'deki üç şerefeli camii ve Ergene nehri üzerindeki Uzunköprü, Bursa'daki Muradiye camii gibi bayındırlık eserleri de vardır. 


NAPOLEON : Deha sahibi bir kumandan olduğunu kabul ettirmiş olan Napoleon Bonaparte 1769 yılında Korsika Adasında doğmuştur. Orta halli bir asilzâ- 
“denin oğludur. İlk tahsilini Korsika'da yapan Napoleon “on yaşında Fransa'ya gönderilmiştir. Fransa'da askeri 'mekteplerde okuyarak 1785'de Harp Okulu'nu bitirdi. 
Önce krala ve saraya bağlı olan Napoleon, ihtilâlin kuv- 
“vetini anlayınca o tarafa geçti. İlk başarısını İngilizlere karşı Tulon şehrini kurtararak göstermiştir. Fransa İhtilâli dönemlerinden Konvansion (Cumhuriyet) Meclisi devrinde (1792 — 1795) Paris halkının Konvansion aleyhine giriştiği ihtilâli bastırarak büyük şöhrete ulaşmıştır. Napoleon artık Fransa Orduları Kumandanı olmuştu. Fransa'nın hâkimi olmak için bazı başarılar kazanmanın şart olduğunu anlayan Bonaparte, aniden İtalya” ya saldırarak, Piemonte hükümetini yenip barışa razı etmiştir (1796)... Bundan sonra Avusturya'yı yenmiş, Fransa'ya topraklar kazandırmıştır. Bütün Fransa'da Napoleon'un ününün artması, yeni kurulan Drektuvar İdaresini (1795 — 1799) endişelendirdiğinden, kendisini Paris'den uzaklaştırmak istediler. Bunun için İngilizlerin Hind yolunu kapamak bahanesiyle onu, 1798'de Mısır'ın zaptına memur ettiler. Kahire'yi ele geçirmesine rağmen Napoleon müşkül durumda kalmıştır. Çünkü kendisini Mısır'a getiren donanması İngilizler tarafından yakılmıştır. Fransa ile teması kesilen Napoleon, Osmanlı Devletini barışa zorlamak için Suriye'ye saldırıp Akkâ Kalesini almak istediyse de, Akkâ'nın kahrâman Türk Kumandanı Cezzar Ahmed Paşa'ya mağlüp olup geri dönmüştür. Fransa'nın karışık durumunu öğrenince gizlice Fransa'ya kaçtı. Drektuvar idaresini yıkarak üç kişilik Konsüllük idaresini kurmuştur (1799). 
Nihayet 1804 yilında İmparatorluğunu ilân ederek Fransa'ya hâkim oldu. Bundan sonraki hayatı hep harp içinde geçmiştir. Kısa zamanda Avusturya ve Prusya ordularını yenerek buralara hâkim olmuştur. İngilizleri yenmek için bütün Avrupa limanlarını İngiliz gemileri- ne kapatarak kara ablukasını koydu. 1807 yılında Rusları bozguna uğratarak Tilsit Anlaşmasını imzalatmıştır. İspanya ve Roma'yı da alan Napoleon, Avrupa'ya hâkim olmuştu. Anlaşmayı bozarak İngilizlere limanlarını açan Rusların bu hareketi Napoleon'u kızdırmıştır. 
1812 yılında büyük bir ordu ile Rusya seferine çıkan 
Napoleon, Moskova'ya girmiş, fakat Ruslar şehri yaktıklarından burada barınamayıp, kış gününde geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu geri çekilme, Napoleon” un ordusunu eritmiştir. Bundan istifade eden İngiltere, Rusya, İsveç, Prusya harekete geçerek : Napoleon'a' karşı savaşa giriştiler. Napoleon müttefik kuvvetlerine karşı yaptığı 1813 Leipzig Savaşını kaybetmiştir. Bunun üzerine imparatorluktan ve bütün haklarından vaz- geçen Napoleon Elbe Adasına sürülmüştür (1814). Fransa'da tekrar krallık idaresi kurulmuştur. Fakat maceracı Napoleon bu adadan bir iki ay sonra kaçarak Fran- 
'sa'ya girdi. Asker ve halk kendisini coşkunca karşıladı. 
lar. 1814 yılında tekrar imparator olmustur. Fakat müttefik devletler bunu kabul etmediklerinden, Fransa ile savaşa giriştiler. Napoleon 1815'de müttefiklerle yaptığı Vaterlo Savaşını kaybettikten sonra, İngilizler tarafından Sent-Elen Adasına sürülmüş olan Napoleon, bu adada hatıralarını yazmış ve 1821 yılında ölmüştür. 


NAZIM PAŞA : Balkan Harbi sırasında Harbiye Nâzırı iken, 1913'te Bab-ı âli baskınında vurulan Nazım Paşa, İstanbul doğumludur. 1882'de Kurmay Yüzbaşı olarak Harbiye'den çıkmıştır. Çeşitli vazifelerde bulunduktan sonra bir ara, Bağdad Valiliği yapmıştır. Balkan Savaşında Harbiye Nâzırlığı görevine getirilmiştir. 
İyi ve mert bir asker olarak tanınan Nazım Paşa, Balkan Savaşında muvaffak olamayınca İttihadçılar Bab-ı âli baskınında (1913) kendisini vurup öldürdüler. 


© OSMAN GAZİ (1299 — 1324) : 1258'de Söğüt'de dünyaya gelmiştir. 1281 yılında babası Ertuğrul Bey'in ölümü üzerine Üçbeyi olmuştur. Osman Bey, babasın- dan kalan araziyi büyültmek için silâh arkadaşları olan Gazi Abdurrahman, Akça Koca, Konur Alp, Turgut Alp, Kara Tekin, Samsa Çavuş gibi kahramanlarla birlikte Bizans tekfurlarına karşı savaşlara girişmiştir. Önce 
1287 yılında Domaniç Savaşında İnegöl tekfurunu yenip, Karacahisar'ı almıştır. Buraya Dursun Fakih ilk Osmanlı Kadısı olarak tayin edilmiştir. Osman Bey'in günden güne ilerlemesi ve kuvvetlenmesi, civarındaki Bizans tekfurlarının canını sıkıyordu. Bunlar aralarında anlaşarak Osman Bey'i öldürmeyi kararlaştırdılar. 
Bu sırada en kuvvetli tekfur olan Bilecik tekfuru, Yarhisar tekfurunun kızı ile evlenecekti. Düğüne Osman Bey'i de davet ettiler. Fakat Osman Bey'in dostu olan Harmankaya tekfuru Köse Mihal, kurulan tuzağı daha önceden haber vermişti. Osman Bey gazileri ile birlikte 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Bilecik üzerine âni bir baskın yaparak burasını aldı. 
Bundan sonra Yarhisar üzerine yürüyerek, burasını da topraklarına katmıştır. Bilecik tekfuruna gelecek olan Holofira adlı gelin de, esir edilerek, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey ile evlendirilmiştir. Çok güzel olan bu kadın kendiliğinden Müslüman olarak Nilüfer ismini almıştır. Bu tarihlerde Anadolu Türkmen Beyleri yer yer istiklâllerini ilân etmeye başladıklarından, Osman Bey de 1299 yılında Selçuk Devleti ile olan ilgisini kesmiş ve istiklâlini ilân etmiştir. Kurucusunun adiyle asırlarca anılacak olan bu devlet, Osman Gazi'nin son günlerinde Bursa'ya kadar dayanmıştır. 1324 yılında Söğüt' de ölen Osman.Gazi'nin yerine oğlu Orhan Bey geçmiştir. Osman Gazi'nin vasiyeti üzerine Bursa fetholununca nâşı Söğüt'den kaldırılıp, Bursa'ya Gümüşlü Künbet denen yere gömülmüştür. Son derece dürüst, adaletsever büyük bir mücahit olan Osman Bey, ömrü boyunca devlet hazinesinden hiç para almamış, kendi şahsi sürüsünün geliri ile yetinmiştir. Daima fakir, fukarayı gözetip korumuş, onların dertleriyle uğraşmıştır. Oğlu Orhan Bey'e yaptığı şu vasiyeti onun çok yüksek yaradılışta bir insan olduğunu göstermektedir: «— Oğlum, Allah'ın emrinden başka iş işlemeyesin. Bilmediğini, şeriat ulâmasından sorup anlavasın. Sana itaat edenleri hos tut. Askerine ihsanını eksik etme. Zalim olma. 
Her işinde adaletli ol. Cihadi terketme. İlim sahipleri- ne hürmet göster. Askerinle gururlanma, Bizim gayemiz Allah'ın dinini yaymaktır, » 


OSMAN PAŞA (GAZİ) : 1877 — 1878 Türk - Rus Savaşında Plevne kahramanı olarak tanınan, büyük 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Türk kumandanıdır. Büyük asker Gazi Osman Paşa, 
1832 yılında Tokat'da doğmuştur. Yağcıoğulları diye tanınmış, fakir bir ailenin çocuğudur. Babası Küçük Osman'ı asker yapmak istediğinden, İstanbul'a getirterek Beşiktaş Askeri Rüştiyesine kaydettirmiştir. 1852 yılında Harp. Okulunu bitirerek ordu saflarına katılmıştır. 
Zekâ ve kabiliyetini kısa zamanda gösterdiğinden  kumandanların dikkatini çekerek 1855 yılında Kurmay srnıfına ayrılmıştır. Rumeli'de, Teselya'da, Girit'de âsi çetelerle: başarılı savaşlar yaptığından, rütbesi büyütül .müştür. Rusların teşviki ile Osmanlılara saldıran Sırpları 1876'da büyük bir bozguna uğratınca, kendisine mareşallik rütbesi verilmiştir. Sırpların mağlübiyeti üzerine Rusya müdahalede bulunmuş ve 1877 savaşı patlamıştır. Ruslar, süratle hareket edip, Osmanlı Devletini sulha zorlamak istiyorlardı. Fakat Plevne'de Osman Paşa üstün Rus kuvvetlerini durdurmuştur. 

Ruslar çok büyük kuvvetlerle Plevne'de Osman Paşa- yı muhasara ettiler. Osman Paşa, harp sanatında bu savaşta ilk defa bir yenilik yapmıştır. O zamana kadar manialar toprak üzerine yapılırdı. Osman Paşa, hendek-İer kazdırıp askerini toprağın içine sokmuştur. Gece, gündüz durmadan ateş yağdıran Rus topları altında, bu kahramanlık timsali Türk askerleri, tam dörtbuçuk ay dayandılar. Bütün dünyanın gözü Plevne'ye çevrilmişti. 
Avrupa matbuatı Osman Paşa'yı. Türk kahramanlığının timsali olarak gösterdiler. Rus Çarı Aleksandr, bu müdafaa karşısında Römanya'dan yardım isteyerek, «Yetişin, Plevne önünde Hıristiyanlık mahvoluyor» diye imdada çağırmıştır. Taze Rumen kuvvetleri de Osman Paşa'ya bir şey yapamadılar. Plevne'deki Türk kuvvetleri- 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nin bütün erzaki bitmiş, yiyecek hiç bir şey kalmamıştı. 
Osman Paşa bir çıkış hücumu ile Rus kuvvetlerini: yarmayı denedi. Bu hücumda yaralanarak ordusu ile esir edilmiştir. Çar, kendisini büyük bir hürmetle ayakta karşılayarak, kılıcını ve üniformasını taşıma hakkına sahip bulunduğunu ve esir olmadığını bildirmiştir. İstanbul'a dönünce serasker tayin edilmiştir. 1897 yılında ölen bu büyük Türk kahramanı, Fatih Camii mezarlığına gömülmüştür. 


PETRO (DELİ) : 18. asırda Rusya devletinin temellerini atan ve Ruslara bir ideal aşılamaya muvaffak olan Rus Çarıdır. 1672 yılında Moskova'da doğmuştur. 
Aleksi'nin oğludur. 1682 yılında Çar olmuştur. Yaşı küçük olduğundan büyük kızkardeşi Sofi vâsi tayin edilmiştir. Prenses Sofi, Petro'nun devlet işleri ile uğ: raşmasını sevmez, onun dışarlarda boş gezmesini isterdi. Petro da vaktini kırlarda ve köylerde geçirir, etrafına yüzlerce çocuk toplayıp asker oyunları yapardı. 
Lefort adlı birinin yardımiyle, Petro topladığı bu çocuk ordusuna askeri bir disiplin vermeyi başarmıştır. Prenses, Petro'nun bu hareketlerine alay ederek bakıyordu. 
Fakat bir müddet sonra işin .ciddileştiğini görünce, hassa ordusunu kışkırtıp, Petro'yu öldürtmek istemiştir. 
Fakat Petro'nun bu çocuk ordusu, Rusya'nın hassa ordusunu mağlüp etmiştir. Moskova'ya giren Petro, kız- 
“kardeşini hapsetmiş ve tek başına Rus Çarı olmuştur. 
Bu sırada yaşı 17 idi. Çar Deli Petro'nun gözü hep de- 
'nizlerde idi. Halbuki Baltık Denizi İsveç'in, Karadeniz Osmanlıların elinde bulunuyordu. Ordusunu kuvvetlendiren Car, önce Osmanlılar elinde bulunan Azak Kalesine 1693 yılında hücum etmiştir. Bu birinci saldırışın- 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da muvaffak olamamış, fakat ikinci hücumunda kaleyi Osmanlılardan almıştır. Bundan sonra Avrupa'ya giden Petro, Felemenk'de bir müddet tersanede amelelik yaparak gemi inşasını öğrenmiştir. Avrupa medeniyetini tanıyan Petro, Rusya'ya dönünce barbar Rusları medenileştirmek için faaliyete koyuldu. Ruslar 18. asra kadar temizlik nedir bilmeyen, vahşi kimselerdi. Her tarafları saç, sakal içinde, pis ve kirli gezerlerdi. Petro, herkesin sakâlını zorla traş ettirmiştir. Avrupadan çeşitli meslekte öğretmenler getirtmiştir. Madenlerin: işletilmesine, yollar, köprüler yapılmasına, fabrikalar kurulmasına başlanmıştır. Petro, her işi yorulmak bilmez bir azimle takip ediyordu. Kendi aleyhinde bulunan oğlunu bile öldürtmekten çekinmemiştir. Osmanlılarla barış yaptıktan sonra Baltık kıyılarına saldırmaya başlamıştır. Önce İsveç Kralı Şarl'ın ordularına yenildi ise de, Poltova'da galip duruma geçmiştir. Şarl, yaralı olarak Türklere sığınmıştır. Petro, onu yakalamak için, Türk topraklarına girdiğinden Osmanlı Devleti ile savaşa girmek zorunda kalmıştır. 1711 yılında Prut Savaşında Osmanlı orduları tarafından sarıldı ise de, sudan bir anlaşma ile bu müşkül durumdan kurtulmuştur. Daha sonra Petro, donanmaya önem vererek bir filo kurma- ya muvaffak olmuştur. Tarihlerimiz Çar Petro'nun br raktığı bir vasiyetnameden bahsederler. Bu vasiyetname bilhassa Osmanlı Devletine ait olup, Türkiye'nin nasıl taksim edileceği hususlarını göstermektedir. Büyük bir Türk düşmanı olan Çar Petro'nun kendi milletini yükseltmedeki gayreti şüphesiz çok büyüktür. 
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SAİD HALİM PAŞA : 1863 yılında Kahire'de dogan Said Halim, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın torunu ve Halim Paşa'nın oğludur. Tahsilini Avrupa'da yapmış, İstanbul'a gelerek çeşitli işlerde çalışmıştır. 
1911 yılında Hariciye Nâzırı tayin edilmiştir. 1. Cihan 
Savaşına girmemize önce muhalefet göstermiş, fakat İttihadçıların ısrarı ile kabul ederek mevkiinde kalmıştır. 1916 yılında sadrazamlığı Talât Paşa'ya bırakarak Âyan azalığına seçilmiştir. Roma'da bir Ermeni komitacısı tarafından 1921'de vurularak öldürülmüş, cesedi İstanbul'a getirilerek Sultan Mahmud türbesi. yanına gömülmüştür. Said Halim Paşa'nın çeşitli mevzularda risaleleri vardır. «İslâmlaşmak» adı ile Fransızca yazdızı risale Türkçeye çevrilmiştir. 


SELÂHADDİN EYYÜBİ : İslim hükümdarları 
arasında en seçkinlerinden biridir. Doğum tarihi 1139 
yılındadır. Babası Necmeddin Eyyüb ile amcası Şirküh, Musul Atabeyi Zengi ailesinin hizmetinde kumandan olarak görev yapmışlardır. Selâhaddin bir Türk subayı olarak yetişip, Musul Atabeyi Nureddin Zengi'nin itimadını kazanmıştır. Mısır'daki Şii Fatimi Devleti zayıflayınca burasını Haçlılara karşı korumak üzere bir ordunun başında Şirküh ile onun yeğeni Selâhaddin'i yol ladı. Fatımi Devletine vezir olan Şirküh, 1169'da ölünce, bu makama Selâhaddin Eyyübi getirilmiştir. Selâhaddin 1171 yılında Şii Fatimi Halifesini tahtından indirerek Eyyübi Devletini kurup, hutbeyi de Bağdad'daki Abbasi Halifesi adına okutması, kendisine İslâm âleminde büyük şöhret temin etmiştir. Musul Atabeyi Nurettin de bu tarihlerde öldüğünden iki devlet arasında 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.herhangi bir ilgi kalmamış oldu. Az zamanda Hicaz ve Yemen'e sahip olan: Selâhaddin, Mısır'da güçlü bir İslâm devleti kurmuştur. Ona asıl büyüklük ve İslâm âle- 
-minde emsalsiz sevgi ve hürmet kazandıran hâdise ise, o zamanlar Kudüs'e hâkim olan Haçlıları yenip, bu toprâkları tekrar Müslümanlara kazandırmış olmasıdır. 
1187 yılında- Hıttıyn Savaşında Haçlıları mağlüp ve perişan eden Selâhaddin, Kudüs'e girince bir tek Hıristiyan bile öldürtmemiştir. Halbuki 1099 yılında Kudüs'ü alan Haçlılar yetmişbin kişiyi kestikleri gibi, kedi ve tavukları bile boğazlayarak hınçlarını ve kinlerini dindirememişlerdi. Kudüs Müslümanların eline geçince, Avrupa'nın en namdar kralları olan Alman İmparatoru Frederick Barbarossa, Fransa Kralı Philip Auguste, İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard, Haçlı Seferlerine katıldılar. Bu mağrur krallar, Selâhaddin Eyyübi karşısında hiçbir şey yapamayarak, onbinlerce ölü verip, geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Dünya tarihinin en büyük hükümdarlarından olan Selâhaddin Eyyübi, Doguda ve Batı'da daima örnek hükümdar olarak kabul edilmiştir. Bilginlere büyük hürmet gösteren bu dindar hükümdar, büyük başarılarını Türk olan ordusu sayesinde kazanmıştır. Hakkında yüzlerce eser yazılan Selâhaddin Eyyübi, 1193 yılında ölmüştür. Türbesi Şam'da olup, Müslümanların ziyâret yerlerinden birisidir. 


© SELİM I. (YAVUZ) (1512 — 1520) : Osmanlı padişanlarının dokuzuncusu olan Yavuz Sultan Selim, TI. 
Bayezid'in Ayşe Hatun adlı hanımından Amasya'da doğmuştur. Şehzadeliği sırasında Trâbzon'da vali olarak bulunurken, ağabeyleri olan Korkud ve Ahmed'in padişah yapılmak istendiğini duyunca Kırım'a geçmiştir. 
Buradan topladığı kuvvetlerle Rumeli'ye gelen Yavuz, babası TI. Bayezid ile bir savaş yapmış, fakat yenilmiştir. Yeniçeriler Yavuz'un yiğitliğini bu savaşta anlamışlar ve onun padişah olmasını istemişlerdir. Tahtı oğluna bırakmaya mecbur olan TI. Bayezid, 1512 yılında çekilmiştir. 


“ Yavuz'un padişahlığını bütün devletler tebrik ettikleri halde, yalnız İran Safevi Devleti tebrik etmemişti. 
Safevi Hükümdarı Şah İsmail'ir Anadolu'da gözü vardı. 
Yavuz önce kendisinin hükümdarlığını tanımayıp, isyan eden kardeşlerini ortadan kaldırmakla meşgul olmuştur. 


Bâtıl Şiilik mezhebinin, Sünni Müslüman Türk halkı için büyük bir tehlike olduğunu, daha Trabzon'da vali iken anlayan Yavuz Selim, kardeşlerini bertaraf edince, derhal İran meselesini ele almıştır. İran'a sefer açmadan evvel, Anadolu'da mevcut olan Şiilerin listesini yaptırmıştır. Bunların sayısının kırkbin kişi olduğu anlaşılmıştır. Devrin müftüsü Ali Cemâli Efendi'den alınan fetva gereğince, bu Kızılbaşların çoğu öldürül müştür. Bundan sonra Şah İsmail'e mektup yollayan Yavuz, fitneden vazgeçip, tövbe etmesini, İslâm olmasını bildirmiştir. Bundan sonra Şah İsmail üzerine yürüyen Yavuz Selim, 1514 yılında Çaldıran'da onunla savaşa tutuşmuştur. Şah, mağlüp ve perişan olarak tacını, tahtını, karısını savaş alanında bırakarak kaçıp, canını zor kurtarmıştır. Ertesi yıl Osmanlılar aleyhinde bulunan Dulkadır Beyliği, Osmanlı topraklarına ilhak edil miştir. i 


Dulkadır topraklarının alınışı, Osmanlı Devletinin Memluklar ile arasını açmıştır. Memluk hükümdarı, Osmanlılara karşı Şah İsmail ile anlaşma yapmıştır. Ulâmadan alınan fetva gereğince, Memluklara savaş açıl mıştır. İlk savaş 1516 yilinda Halep yakınında Mercidabık denilen yerde olmuş, Memluklar büyük bir bozguna uğramışlardır. İkinci savaş Kahire yakınında Ridaniye denilen yerde 1517 yılında olmuş, Memluklar yine bozguna uğramışlardır. Bu savaşlar sonunda Mısır, Suriye, Filistin, Hicaz Osmanlı ülkesine katılmıştır. Yavuz'un son yıllarda Tokat taraflarında mehdilik iddiasiyle Ce-Iâl adlı bir Kızılbaş isyan etmiştir. Hayli uğraşmalardan sonra Celâl, yakalanarak öldürülmüştür. Bundan sonra isyan edenlere «Celâli» denmesi bu Klee ın ismindendir. 


1520 yılında Edirne'ye gitmek üzere İstanbul'dan 
ayrılan Yavuz Selim, Çorlu civarında vefat etmiştir. 
Ölüm sebebi, sırtında çıkan şirpençe denen bir çıbandır. Öleceğini anlayan Yavuz, daima yanında bulunan Hasan Can'a, «Bu ne hal» diye sormuştur. Hasan Can, «Allah ile beraber olmak zamanıdır sultanım» deyince, Yavuz, «Bizi bunca zamandır kiminle bilirdin» demiş ve Yâsin Süresini okumasını istemiştir. Süre okunurken ruhunu teslim etmiştir (1520). 


Sekiz yıl hükümdarlık yapan Yavuz Sultan Selim, Osmanlı Devletini bir cihan imparatorluğu haline getirmiştir. Bütün gayesi, dünyadaki Müslümanları, bir merkez etrafında birleştirmek istemesidir. Sert tabiatlı, azim ve irade sahibi bir hükümdar olan Yavuz, devlet işlerinde en küçük gevşeklik ve ihmali affetmezdi. Hayatı boyunca gösteriş ve israftan kaçırmıştır. İlim adamlarına büyük hürmeti vardır. Büyük bilgin Kemal Paşazadenin bir yolculukta atının ayağından çıkan çamurlar, Yavuz'un elbisesine sıçraması üzerine, «Bu benim için bir şereftir. Öldükten sohra bu kaftanı üzerime koysunlar» diyerek ilme ve ilim ANEMLARIMM verdiği de- geri ispat etmiştir. 


SELİM HI. (1789 — 1807) : Sultan IJI. Müstafa' nın Mihrişah Sultan'dan dünyaya gelen oğlu olan Sultan Selim, 1761 yılında doğmuştur. 1789 yılında amcası 
1. Abdülhamid vefat edince, taht'a çıkmıştır. O sırada devlet çok kötü bir durumda bulunuyordu. Ruslar ve Avusturyalılar iki taraftan ilerlemişler, birçok yerleri ele geçirmişler ve Osmanlı orduları yer yer mağlüp olmuştu. Sultan III. Selim, daha çocukluğundanberi büyük bir cihangir olacağına inandırılmıştı. Bu maksatla başa geçince harbe devam etmekte ısrar etti. Büyük emeller besliyordu. Kırım'ı ve Macaristan'ı tekrar Osmanlı topraklarına katmak istemesi, en başta gelen gayesidir. Bu arada Osmanlı Devletinin Prusya ile bir ittifak kurması, Avusturya'yı korkuttuğundan, Osmanlılar ile anlaşmaya yanaşmıştır. İki devlet arasında 1791'de Ziştovi Anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre Avusturya savaş sırasında aldığı yerleri Osmanlılara geri verecek, yalnız Orsova ile Unna Suyu arasında bir miktar arazi Avusturya'ya bırakılacaktı. Avusturya meselesini halleden III. Selim, Rusya ile savaşa devam etmek istemiştir. Fakat ordunun durumu buna müsait olmadığından, Rusya'nın da barışa taraftar bulunmasından 1792 
yılında Yaş Anlaşması yapılmıştır. Yaş Anlaşmasına göre; Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu tasdik edilmiş, Büğ ve Dinyester Irmağı arasındaki arazi Rus'lara bırakılacaktı. Savaşlardan bir netice alamayan II. Selim'in bundan sonraki çalışmaları ıslâhat üzerine olmuştur. Yeniçeri ocağına dokunmayarak, onun yanında Avrupai usulde talim gören «Nizam-ı Cedid» adıyla yeni bir askeri ocak kurmuştur. Bu orduyu yetiştirmek: için, Fransa'dan öğ: retmenler getirtmiştir. Bu sırada Frahsız Generali Napoleon Bonaparte, Osmanlı Devleti ile dostluğuna rağmen, âniden Mısır'a asker çıkarmıştır (1798). Buna karşı Osmanlı — Rus ve Osmanlı — İngiliz ittifakı yapıl miştir. Napoleon, Akkâ'da, Cezzar Ahmed Paşa'ya yenilince (1799) Fransa'ya gitmiştir. Ruslarla, Osmanlı Devletinin arasının tekrar açılması, ITI. Selim'i gene Fransa dostluğuna yanaştırmıştır. Memleket içindeki âyanların zorbaca hareketleri, Sırp isyanı, e Vehâbi isyanları 
devleti müşkül durumda bırakıyordu. Rusya ile 1806 
yılında çıkan harp devam ederken, Nizâm-ı Cedid aleyhtarları ve Yeniçeriler, Boğaz. topçu 'yamaklarından Kabakçı Mustafa idaresinde saraya yürüdüler, Padişah, Nizâm-ı Cedid ile bunları dağıtması mümkün iken bunu yapmadı ve âsileri dinleyerek Nizâm-ı Cedid'i kaldırmıştır (1807). Buna rağmen kendisi tahttan indirilip yerine IV. Mustafa, geçirilmiştir. Rumeli Kumandanlarından Alemdar Mustafa Paşa, İstanbul'a gelerek TlI. Selim'i tekrar padişah yapmak isteyince, IV. Mustafa III. Selim'i öldürtmüştür (1808). 


Sultan TI. Selim ladliş itibariyle halim, selim, terbiyeli bir kimseydi. Çok fazla merhametli oluşu, Kâabakçı Mustafa isyanını, Nizâm-ı Cedid ile bastırmasına 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mâni olmuştur. Musikide öüyük bir üstad olduğunu tarihler yazmaktadır. Ney çalar ve bazı besteleri vardır. 


SÜLEYMAN 1. (KANÜNİ) (1520 — 1566) : Osmanlı tarihinde «Kanüni» diye anilan Sultan Süleyman; padişahlarımız arasında en uzun saltanat sürenidir. Avrupalıar kendisine «Le magnifigue» yani, «Muhteşem» demektedirler. Yavuz Sultan Selim'in Hafsa Hatun adlı hanımından 1495 yılında doğan Sultan Süleyman, babasının, 1520'de vefatı üzerine 25 yaşında padişah olmuştur. Taht'a çıkınca ilk işi, memleket dahilinde çıkan isyanları bastırmak olmuştur. Bu isyanlar arasında Çanberd Gazali, Ahmed Paşa, Baba Zünnun, Kalender Çelebi isyanları önemlidir. Kanüni 1521 yılında Macarların elinde bulunan Belgrad'ı almakla, Orta Avrupa'nın en önemli mevkiini ele geçirmiş oldu. 1522 yılında da Rodos Kalesini almıştır. Macar Kralı Layoş, akrabaları olan Alman İmparatoru Şarlken'e ve Avusturya arşidukası Ferdinand'a güvenerek Osmanlıları yeneceğini umuyordu. Bu sırada Kanüniyi Macaristan seferine zorlayan başka bir sebep daha vardı. Şarlken'e esir düşen Fransa Kralı I. Fransuva ve annesi ayrı ayrı padişaha müracaat ederek yardım rica ediyorlardı. Kanüni idaresindeki Osmanlı ordusu 1526 yılında Belgrad yolu ile Macar ovalarına girmiştir. Macarlarla, Mohaç sahrasında karşılaştılar. İki saat gibi kısa bir zaman içinde o zırhlı Macar süvarileri mağlüp oldular. Çoğu kılıçtan geçirildi.  Kaçabilenler de bataklıklarda boğuldular. 
Kral Layoş da boğulanlar arasında idi. Bu savaşta sağ ve sol cenah kumandanları Bâli ve Hüsrev Bey'lerin büyük gayretleri olmuştur. Budapeşte'ye giren Kanüni, 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Osmanlı himayesinde bir Macar Krallığı kurarak başına Erdel Beyi Yanoş'u koymuştur. 


Kanüni İstanbul'a dönünce, Avusturya arşidukası Ferdinand, Macar Krallığını ele geçirmek için faaliyete geçti. Yanoş, padişahtan yardım isteyince Kanüni, büyük bir ordu ile Ferdinand üzerine yürümüştür. Ferdinand kaçtığından başşehri Viyana kuşatılmıştır (1529) -Şiddetli kuşatmaya rağmen kış geldiğinden şehir alınamadan Türk ordusu geri dönmüştür. Fırsat kollayan Ferdinand'ın, Budin'i tekrar kuşatması üzerine, Kanüni 
1532 yılında Alman Seferi'ne çıkmıştır. Osmanlı kuvvetleri Almanya içlerini talan etmelerine rağmen ne Şarlken, ne de Ferdinand, Türk Padişahı'nın karşısına çıkmaya cesaret edememişlerdir. Bu sefer sonunda Ferdinand, 1533 yılında Kanüni ile barış yapmak z0- runda kalmıştır. Buna göre Padişah'ın üstünlüğünü kabul edecek, yılda otuz bin Duka altını vergi verecek ve Yanoş'u Macar Kralı olarak tanıyacaktı. 


'Kanüni'nin batıda yaptığı savaşlardan istifade etmek isteyen İran'lılar, Osmanlı topraklarına tecavüze başladılar. Şah Tahmasb'a haddini bildirmek isteyen Kanüni 1534 yılında Tebriz'e girdi. Zağros Dağları aşılarak Bağdad harpsiz olarak Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. 1535 yılında Kanüni Sultan Süleyman, Fransa'yı Avrupa Hıristiyan âleminden ayırmak düşüncesiyle, onlara bazı ticari imtiyazlar vermiştir. Tarihlerimizde bu imtiyazlara Kapitülâsyon denir. Asya kıt'asındaki işleri yoluna koyan Kanüni tekrar batıya dön- 
,müştür. Macar Kralı Yanoş 1540'da ölmüştü. Ferdi- 
"nand, tekrar Macar tahtına göz koydu. 1541'de Macaristan'a giden Kanüni, Budin'i bir Osmanlı eyaleti yaparak, topraklarımıza katmıştır. Daha sonra Ferdinand'ın saldırıları, bir netice vermemiştir. 


Kanüni Devrinde Osmanlı Devleti, denizlerde de üstünlüğünü Avrupa'ya kabul ettirmiş, Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Kanüni Devri'nin en ünlü deniz amirali Barbaros Hayreddin Paşa'dır. Haçlılar'a karşı 1538 yılında kazandığı Preveze Zaferi, Osmanlı kudretini göstermesi bakımından çok ehemmiyetlidir. 
Bu arada yine büyük Türk Amirali: Turgut Reis 1551'de Trablusgarb'ı alarak Osmanlı topraklarına katmıştır. 
Hindistan'daki İslâm devletleriyle temasa geçilerek Portekiz nüfuzunu kırmak için dört Hind seferi yapılmıştır. Bu seferleri sırasiyle Hadım Süleyman Paşa, Piri Reis, Murad Reis ve Seydi Ali Reis yapmışlardır. 
Bu seferler sonucunda Yemen, Aden gibi bazı ülkeler Osmanlı Devleti'ne katılmışlardır. 


Kanüni'nin yaptığı en son sefer Zigetvar Seferi'dir. 
Avusturya'ya karşı girişilen bu sefer sırasında, 1566 
yılında vefat etmiştir. 


Kanüni Süleyman büyük bir asker, büyük bir teşkilâtçı, büyük bir idarecidir. Devrinde Osmanlı Devleti, dünyanın en zengin ve en kudretli 'devleti haline. gel miştir. Zamanında yaşayan Mimar. Sinan'a camiler, köprüler, kervansaraylar. yaptırarak memleketi süsle miştir. Yaptığı savaşlarda daima Allah'ın rızasını gözeterek hareket etmiştir. İlme ve.ilim adamlarına son derece değer vermiş; İstanbul'da dünyanın en büyük niversitesi sayılan«Sahn-ı Süleymaniye» medreselerini 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dan bundan sonra kendisine Timurleng yahut Aksak Timur denilmiştir. Bu tarihlerde Türkistan ve Maveraünnehir Cengiz İmparatorluğu'nun yerinde kurulan devletlerden biri olan Çağatay Hanlığı'nın elinde bulunuyordu. Çağatay Hanı namına Semerkand'ı Emir Kazgan idare etmekteydi. Timur'un bununla arası iyi idi. Timur iyi ata biner, iyi silâh kullanır, zeki bir genç olarak etrafında tanınmıştı. Bir müddet sonra Kazgan'ın torunu Olcay Türkân ile evlenerek, Kazgan ordusunda hizmet etmeye başlamıştır. Emir Kazgan öl dürülünce, Çağatay Han'ı Tuğluk Timur, Semerkand'a gelerek, Timur'un rütbesini yükseltmiştir. Buraya bir Moğol generali bırakmıştır. e Tuğluk Timur dönünce bü generalin halka zulmetmeye başlaması üzerine Timur, dayanamayarak kayınbiraderi Emir Hüseyin ile birlikte, Moğollara karşı isyan bayrağını açmıştır. Moğollara karşı başarılı savaşlar yapan Timur'u halk, 
1369 yılında eski bir Türk âdetine uyarak Belh şehrinde beyaz keçe üzerinde dokuz defa kaldırarak, Emir ilân ettiler. Moğolları mağlüp eden Timur, onlardan Buhara şehrini almıştır. Altın Ordu Hükümdarı Toktamış Han ile arası açılan Timur, onun üzerine yürüyerek Altınordu devletini yıkmıştır. (1386) Moskova büyük korkuya kapıldıysa da Timur oraya gitmemiştir. 
Altınordu Devleti'nin yıkılması, herşeyden önce Moskova Knezliği'nin işine yaramıştır. Çok korktuğu kuvvetli Altınordu Devleti artık yıkılmıştır. Daha sonra İran üzerine yürüyen Timur, burasını aldıktan sonra, Bağdad'a girmiştir. Bağdad'dan kaçan Sultan Ahmed Celayir ile Karakoyunlu'lardan kağan Kara Yusuf'un kendi. 
sine iade edilmemesi yüzünden Osmanlı Hükümdarı 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Yıldırım ile bozuşmuştur. Bütün Gürcistan'ı yıkan Ti: mur, Sivas'a girdi ve burada kitle halinde insanlar öl dürtmüştür. Yıldırım Bayezid kendisine «Kuduz Kö- pek» diyerek, mektupla hakarette bulunmuştur. Çin'e büyük bir sefere hazırlanan Timur, geride Osmanlılar gibi kuvvetli bir devletin mevcudiyetine tahammül edemezdi. Kuvvetli bir ordu ile 1402 yılında Yıldırım ile yaptığı Ankara Savaşı'nı kazanarak, Anadolu'ya hâkim olmuştur. Bizans, Timur'a vergi vererek, himayesine girdiğini bildirmiştir. Fakat o Avrupa'ya geçmemiş, Semerkand'a dönüp, ikiyüz bin kişilik ordusuyla Çin'e yollanmıştır. Fakat yolda 1405 yılında ölmüştür. 


Timur sayılı cihangirlerden birisidir. İlme ve alimlere hürmet gösteren bir hükümdardır. İdaresi şeriat kaidelerine göredir. Halkı arasında adaletle hükmeder, onların dertleriyle ilgilenirdi. En büyük hatası, batıda İslâm'ın kalesi olan Osmanlı Devleti üzerine gelmesidir. Timur badiresi olmasaydı, Osmanlılar'ın Avrupa'da ilerlemelerinin daha sür'atli olacağı bir gerçektir. 
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